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TIME 1S THE ESSENCE WE ARE MADE OF 


TEKNOLOJİ 


SE Yen 


MEMEK 


FATIHARTMAN 
Fatih Artman”ı tanımlamak için onlarca “olumlu” kelime 

kullanabilirdik. Fakat röportajımızı gerçekleştirirken onu en iyi tanımlayan iki sözcüğü zaten bulmuştuk: 
Samimi ve komik. 
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Perform Türkiye Orta Doğu-Kuzey 
Afrika ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Emre Uğurlu'nun hayat mottosu “Önce mutlu ol!”. Peki, ya ikonları? 
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Üzerindeki kara bulutların kalkmasının ardından Borsa İstanbul geçtiğimiz yılı istikrarlı kapadı. Bu da akıllara 2018'de bizi nelerin beklediği sorusunu getirdi. 


57 


Son dönemin trendi “sürücüsüz araçlar” ve bu trend çerçevesinde ortaya çıkan prototipleri değerlendirdik. 


63 


Konfor sağlamanın yanında stil sahibi görünmenizi de sağlayacak kayak kıyafetleri, hayatı bir ABD dizisine konu olan Gianni Versace ve çok daha fazlası bu sayfalarda! 
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Spor, şık demeden tüm kombinlere uyum sağlayan kareli ceket de bizi bizim onu sevdiğimiz kadar seviyor muydu? 


76 
KAPAK 


“X-Men ve “Star Wars? serilerinden tanıdığımız Oscar Isaac, Guatemala kökenli bir aktör ve 1996 yılında beri sinema sektöründe. Hakkında daha 

fazlası mı? 


86 
DOSYA 


Çoğu zaman farkına varmasak da, son günlerde gittiğimiz mekânlarda sık sık karşılaştığımız müzik türlerinden biri de K-POP Oldukça hareketli melodiler barındıran bu müzik türünün, şaşırtıcı olsa da karanlık bir yüzü de var. 


92 


“Robotun hakkı mı olurmuş?” 
demeden yakın gelecekte ortaya çıkabilecek “bildirgelere şimdiden hazırlanın deriz. 


108 


Sektörünün “en kötüsü olmak en az “en iyisi olmak kadar zor bir iş. İtalya'nın Benevento takımını değerlendirdik. 


112 


Yeni sezon her ne kadar renkliliği desteklese de koyu tonların modasının asla geçmeyeceği de bir gerçek. 
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» İŞ“CHECK-IN 

N Lana DE Rey, Man ofthe 
Woods'adlı a ümüyle müzik dünyasına dönüş yapan Justin Timberlake, yeni yetenek 
Serra Arıtürk'le yaptığımız özelröportaj ve çok daha fazlası bu sayfalarda! 


www.e-bargello.com 


INTENSE 


M YOUR SCENT MAKES YOU UNIOUE 
IN MY HEART 


Kem MEN PERFUME 


“Intense, Bargello mağazaları ve e-Bargello.com'da. 
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SEVGİLİLER 
Mİ **1 “KADINLARIN 9677'SİNE 
G U N U SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE m HEDİYE OLARAK ÇİÇEK 
G EF R Ç Kk K | K R İ VEYA ÇİKOLATA GELİYOR OYSA ONLARIN EN ÇOK 
İSTEDİĞİ HEDİYE 
MÜCEVHER” 


BU YIL ONUN 
KAHRAMANI OLUN 


xl/ 


PANDORA 


ng nmaktadır. Araştırma için, 


ntılara daya 


alı 


narak yapılmıştır. PANDORA ve Survey Sampli erkek katılımcı ile görüşme yapılmıştır. 


çalışma, gerçeklere arası 7.000 kadın ve 


hediye gelen kadınlar baz alı 
İl 


os 2017'de gerçekleştirilen ça 


ü'nde, kendisine national (SSI) tarafından, Ağust PANDORA'nın bulunduğu 3 kıtadaki birçok ülkede, 18-50 yaş 


Araştırma, geçen yıl Sevgililer Gün 


In 


editör 
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EDİTÖRÜN NOTU 


| 


Şubat Rutini 


ASLINDA HER AYIN KENDİ İÇİNDE BİR RUTİNİ VAR. ÖZEL GÜNLER, BAŞLANGIÇLAR, BİTİŞLER VE/VEYA TEKRARLAMALAR (O AYA ÖZGÜ, ÖZELLİKLE YAYIMCILIKTA BİN YILDIR ATLANMAYAN KLİŞELER.). MESELA “ZAMANSIZ KAYAK STİLİ! YA DA “AŞKIN RENGİNE BÜRÜNEN AY' MİNVALİNDE BAŞLIKLAR ATILDI MI? HAH, TAMAM O ZAMANI 


Meraketmeyin, biz de çokattık o başlıklardan. 
Daha da atacağız gibi duruyor, zirabizim gibi yayımları ilgilendiren sektörlerin pazarlama stratejisi hiç değişmiyor. Nasıl değişsin ki? Şubat'ta kapı gibi “Sevgililer Günü var. İndirim günlerinin zirvesi de bu ay. Hele Mart gelsin, siz o zaman görün. Yeni sezona ait parçaların hemen hepsi raflardaki yerini aldı mı, tamamdır; özellikle Mart-Nisan dönemi “Zamansız Şıklık” başlıklarıyla geçer. 

Burada, olumsuz bir eleştiriden ziyade, rutinin hem kişide yarattığı güven hissine hem de kelime anlamına vurgu yapmaya çalışıyorum. 

Dergininiçeriğine şöyle bir göz attığımda, Şubat rutinine uygun dosya konusu göremedim. 
Demekki içerik toplantımız sırasında Şubat'la ilgili hiç düşünmemişiz. Stil-moda gibi dönemsel, mevsimsel içerikleri buna dahil ettiğimiz- de ise mevzuya “teğet” geçtiğimizi görüyorum. 
Bana uyar, sorun değil. Sadece, 14 Şubat'ın hâlâ peküstüne düşmediğimize şaşırıyorum, o kadar. 
Demek ki ayarlarımızla” daha önce yeteri kadar oynanmış. Üstelememişiz. Belki de sıkılmışız. 

Gerçi pek çoklarının dabizimle aynı sıkılganlığı yaşadığını düşünüyorum. Mesela siz; içiniz- de hâlâ 14 Şubat heyecanı var mı? Varsa, elinizi sıkmak ister, heyecanınızın bir gün bile eksilmemesini dileriz. Çünkü devamlılık da önemli.Sürdürülebilirtutku” desek, çok mu zorlama olur? Hakkınız var, zorlamadan da öte oldu bu. 

Dergi içeriğini tekrar gözden geçiriyorum. 


Henüz okumadım ama “Ekose Ceket” dosyası bir yerden 14 Şubat'a bağlanır mı, ne dersiniz? Aslında, o konunun kendi içinde bir hinliği var, hissettim. Düşük bir ihtimal olsa da rutinin güvenlikollarına kendisini bırakacakmış gibi duruyor. 
Bir-iki saate açıklığa kavuşur, bakalım... “Kripto Para Çılgınlığı başlıklı dosya, Adile ait. Yazıyıiki kere okudum. “Şubat” yok yazıda, eminim! 

Serhat, romantik insandır. Ancak, karaladığı sayfaların konseptinden dolayı onda olsa olsa “Zamansız Stil benzeri ifadeler olur. Yoksa Serhat? Yok, hayır; bu ay ondan Versace cinayeti ve şov dünyasındaki cinsel istismar konulu yazılarıokuyacağız. 

K-Pop ise Kaan'ın Güney Kore'den çıkma bir müzik akımını tarifettiği dosyanın başlığı. Dosyayı keyifle okudum, ancak o müzikler var ya, ah ne diyeyim? 

Ne Fatih Artman röportajından ne de “Robot Hakları meselesinden Şubat'a dair bir rutin çıkmaz, net. 

Anlayacağınız, rutinin güvenli kollarına kendimizi bırakmayı bu Şubat'ta da becerememişiz. 

Sırada, Mart var. O ay, atlamaktan pek hoşlanmadığımız birkaç klişe var, şimdiden söyleyelim! 


Görüşmek üzere. 


TOGAN NOYAN 


/ 
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HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


SERTAB'IN MÜZİKALİ 

21Şubat Çarşamba / 23 Şubat Cuma 

UNIG Hall İstanbul 

Sertab Erener, sanat hayatındaki 25. yılını ve şarkılarının hikâyelerini hem sesi hem de danslarıyla anlatarak kutluyor. “Sertab'ın Müzikali', 120 dakikalık konser, gösteri ve çok daha fazlasıyla meraklılarını bekliyor. 


DERİDEN ZAFER MÜZESİ 

(7gün/10:30 - 18:00) 

Ortaköy Deriden Mağazası 

Deriden mağazaları Çanakkale Zaferi'ni anlatan “Çanakkale Sergisi'nin kapılarını yıllar süren hazırlığın ardından açtı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş 

bu mücadelenin hatıralarıyla dolu koleksiyon, milli beraberlik ruhunu yeniden yakalamak isteyenlere ücretsiz erişim imkânı sunuyor. 


. 
SMADOW 


010SSuS 


TAZEÇIKTİ: 
SHADOW OF THE COLOSSUS 


Tüm zamanların en başarılı ve en sevilen oyunlarından biriyle yeniden buluşmanın zamanı geldi. Bu kurtarma operasyonunda 
16 dev canavarı yenmek için büyülü 

bir kılıç, yay ve zekânızı kullanmanız gerekiyor. Keşif ve bulmaca yeteneklerinizi kullanacağınız oyunda aksiyon ve macerayı bir arada bulabilirsiniz. Belki lazım olur diye söyleyelim; muhteşem grafiklere sahip bu oyunda bir de fotoğraf modu bulunuyor. 


OSCAR MUHABBETLERİNE GİRİŞ 


Yılın en sevilen kırmızı halısı ve “...and 

the Oscar goes to...” kalıbıyla ertesi günkü sohbetlerin odak noktası ödül töreni, Mart ayının hemen başında gerçekleşecek. 
Yıllardır süregelen “Leonardo DiCaprio bu yıl kazanır mı?” tartışmaları 2016 yılında son bulsa da artık geçen yıl gerçekleşen 

“En İyi Film ödülünün kazananının 

yanlış açıklanması gibi hataların yeniden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Kırmızı halı kıyafetleri, meşhur Oscar selfieleri ve ilginç ödül konuşmaları bu yıl da gerçekleşmesini beklediklerimiz arasında. Bu yıl başka neler olacağını merak ederken elbette biz, kendi tahminlerimizi bir kenara not ettik. Size de “heykelcik? konulu sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bir liste hazırladık. 


1. Oscar heykelciği 34cm yüksekliğinde ve 3,85kg ağırlığında, 24 ayar altına kaplıdır. 

2. Academy of Motion Picture Arts and Sciences yani Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği tören bu 

yıl Jimmy Kimmel sunumuyla 90. kez gerçekleşecek. 

3.1985 doğumlu Damien Chazelle, geçtiğimiz yıl Oscar kazanarak bu ödülü almış en genç yönetmen unvanını da kazandı. 

4. “En Iyi Belgesel? ödülünü kazanan *O.J: Made in America”, 7 saat 47 dakikalık süresiyle Oscar'ı kazanan en uzun film 
unvanın sahibi. Unvanın bir önceki sahibi 7 
saat 12 dakikayla 1969'da ödülü kazanan “War and Peace idi. 

5. En çok Oscar kazanan kişi, toplam 22 
ödüllü Walt Disney! 


DERGİNİZ İSTEDİĞİNİZ AN KAPINIZDA! 


Turkuvaz Medya Grubu dergileri artık Getir” aracılığıyla kapınıza kadar getiriliyor. İstediği ürüne dilediği anda, kılını bile kıpırdatmadan sahip olmak isteyenlere 7/24 hizmet veren Getir, Şubat ayı itibariyle Cosmopolitan, Esguire, Home 


Art, Sofra, Otohaber ve Para dergilerinin satışına başladı. AppStore ya da Google Play Store'dan kolaylıkla indirebileceğiniz uygulama, sadece 10 dakika gibi kısa 

bir zaman diliminde siparişinizin size ulaşmasına imkân tanıyor. 


> www.esguire.com.tr 
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MTV AVANTAJI 


!ISUZy, v / 
D-Max mm 


ÖZGÜVENİ 
DNASINDA 


Güçlü yeni nesil 1,9 litre motoruyla » 164 PS Dizel Motor .. pe - »* D-Vision 8” Dokunmatik Multimedya Sistemi, alışılmışları bozmanın ozguveni, Navigasyon, Geri Görüş Kamerası, Park Sensörü 


. pu p 
Yeni Isuzu D-Max'in DNA sında var. » Start&Stop, Anahtarsız Giriş » Deri Döşeme, Elektrikli Sürücü ve Isıtmalı On Koltuklar 


* Led Farlar, Standart Aksesuarlar 


Yeni Isuzu D-Max MİV avantajı, düşük yakıt tüketimi ve yeni donanım özellikleriyle Isuzu Yetkili Bayileri'nde sizi bekliyor. 


*MTV avantajı, 2018 zammı baz alınarak hesaplanmıştır. 


ANADOLU GRUBU 


RA RK A DR ŞUBAT 2018 / BAŞLAMADAN ÖNCE 


OFİSLERDE “ “WELLNESS' DEVRİ 


Ofis dendiğinde aklınıza iş hayatının yoğun temposu ve keskin kenar çizgili odalar geliyor, değil mi? Bizce bunun değiştirmenin vaktigeldi. Avrupa'da hali hazırda kullanılan, sağlıklı yaşam unsurları barındıran Wellness konseptli ofislerin yakın zamanda ülkemizde de yaygınlaşması bekleniyor. Sia 
& Moore Mimarlık Ofisi Kurucu Ortağı Banu Altay, çalışanların farkındalık seviyesini arttıracak bu değişimin öncelikle yönetici ofislerinden başlayacağını vurgulayarak ofislerdeki maskülen renk ve çizgilerin yerini krem ve açık yeşil tonlarında yuvarlak tasarımlı mobilyaların alacağını ve ofislerde “Wellness'ın asıl 


bileşeni aynaların bol miktarda yer alacağını belirtiyor. Bu materyallerin kişilere kendini gözlemleme imkânı tanıyarak oturuş ve 


VİYANA VAKTİ GELDİ 


Doğu Avrupa'nın gözde kentlerinden Viyana, eşsiz tarihi yapısıyla 2018 yılında 

da ziyaretçilerinin favori kentlerinden biri olmaya aday. Bu yıl Gustav Klimt Foto Galerisi” gibi birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak kent ayrıca Goldenes Guartier'de açılan lüks Asya restoranı ve ünlü İngiliz yıldız şef Jamie Oliver'ın otantik İtalyan mutfağı gibi birçok yeni mekânla farklı tatlar denemek isteyenlere 


yepyeni seçenekler sunuyor. Şehrin görkemli tarihi yapısını geceleri de yakından incelemek isteyenler için birçok Viyana müzesinin gece de açık olduğunu belirtelim. www.b2b.wien.info 


duruş bozukluğu ile kilo artışının önüne geçilmesinde büyük önem taşıdığı biliniyor. Altay'a göre; organik atıştırmalıkların yer aldığı ortak bar alanı, tuvaletlerde bulunan çeşitli kozmetik ürünleri, gerçek bitkilerle donatılmış bio-tasarım duvarlar, kuş ve su sesleri- nin duyulabileceği ortak dinlenme noktaları, haftanın belirli günlez rinde masaj hizmetinin sunulduğu 
SPA hizmeti, egzersiz alanları ve iç hava kalitesini arttırıcı teknolojiler de konseptin diğer unsurları olarak ön plana çıkıyor. VR oyun odaları, uzaktan kumandalı otomobil yarışları, drone ile fotoğraf çekme müsabakaları, kişisel bitki yetiştirme hatta evcil hayvan besleme noktaları da ofislere ekleneceği düşünülen diğer unsurlar arasında. www.banualtay.blog 


FITNESSA YENİ YAKLAŞIM 


Klasik fitness anlayışını bilirsiniz. Spor salonuna gidilir, önerilen egzersizler yapılır ve salondan ayrılınır. Fitness Must bu yaklaşımı değiştirecek bir çözümle geliyor. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Fitness Must işbirliğiyle oluşturulan Akademik Araştırma Ekibi (AAE) alışılmışın dışında grup halinde çalışma hedef odaklı çalışmaları” sizinle buluşturuyor. Kullanıcılarını çalışma öncesi ve sonrası profesyonel ölçme ve değerlendirmelerle gözleyen Fitness Must, diyetisyen gözetiminde iki ay süreyle haftada üç kez uygulanan programla fazla kilo konusunda X100 çözüm garantisi de sunuyor. www.fitnessmust.com.tr 


MARGOTROBBIE 

Son dönemin en beğenilen aktrisi, 90'lı yılların en iyi artistik buz patencisi Tonya Harding/'i canlandıracak. 
Emin olun, adını daha çok duyacaksınız. 


CILLIAN MURPHY 

Peaky Blindersın yıldızı ilginç ve bir o kadar da sevilen saç stiliyle radarımızda! Bu, 2018'in favori saç modeli; bir kenara not etmenizi tavsiye ederiz. 


MERT FIRAT 

Televizyon dizileri ve beyaz perdenin başarılı oyuncusu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNPD) iyi niyet elçisi oldu. Ne kadar da çok yönlü bir adam! Herkes onu konuşuyor, bu adama dikkat! 


RONALDINHO 

Futbolun kıvrak bilekli sambacısı aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Seni çok özleyeceğiz efsane! 


> www.esguire.com.tr 
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MİO 


8 ŞUBAT 


SORU & CEVAP 


RÖPORTAJ TÜRKAN DOĞAN 
FOTOĞRAF BETÜL YAZICIOĞLU 


ŞU SIRALAR KAFAMIZI 
NEREYE ÇEVİRSEK 
ORADA TANER ÖLMEZ 
VAR, HEYECANLA 
BEKLEDİĞİMİZ “MÜSLÜM” 
FİLMİNDE; “SEMAVER VE 
KUMPANYA' ADLI TİYATRO 
OYUNUNDA VE ABSÜRD 
BİR MAHALLE KOMEDİSİ 
OLAN 'DUDULLU POSTASI 
İSİMLİ YENİ DİZİDE... 
ŞİMDİ BU ÇALIŞKAN VE 


. ” YETENEKLİ OYUNCUYU, 
DAHA YAKINDAN 
N N TANIYORUZ. 


ESOUIRE: Hikâyeni senden dinleyebilir miyiz? Nerede, nasıl bir çocukluk geçirdin? 
Bakırköy'de anneannemin yanında, sessiz, sakin ve huzurlu bir çocukluğum oldu. İki kardeşiz. Anne ve babam İsviçre'ye çalışmaya gittiği için ağabeyimle ayrı evlerde büyüdük. İlkokula başladığım dönem, anne ve babam İsviçre'den döndü. Ama ben anneannemin yanında kalmaya devam ettim. 
Benim için çok değerliydi ve onu bırakıp gitmek istememiştim. Ta ki hayatımatiyatrogirenekadar. © 
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ESO: Her şey izlediğin bir tiyatro oyunuyla başlamış galiba... 

T.Ö: Ortaokuldatüm sınıf, şehir tiyatrolarında bir oyuna gitmiştik. Oyunu ve oyuncuları degil de oyunla ilgili yanımda oturan rehberlik hocama söylediğim eleştirel cümleleri hatırlıyorum. Bu oyun şöyle daha iyi olabilir ya da oyuncu keşke şöyle yapsa gibi şeylerdi. Okul hayatım boyunca sosyal bir çocuk oldum. Lise sıralarında da okul hayatının rutininden sıyrılıp arkadaşlarla bir tiyatro oluşumu kurmuştuk. 
Tiyatro ve bol bol film izlemekle geçen bir lise döneminden sonra kendimi Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda buldum. O yıllarda sıkışmış hissediyordum. Tiyatro benim için kurtarıcı oldu. Hem para kazanıyordum hem alaylı bir şekilde de olsa sevdiğim işi yapıyordum hem de kendime bir hayat kurmaya çalışıyordum. 
Üniversiteye gitme fikri ise aklımın ucundan bilegeçmiyordu. Ama günün birinde tamamen yanlış anlaşılma sonucunda Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndan kovuldum. 

ESO: Aslında seni bir yola sokmuşlar. 

T.Ö: Orada da bir yoldaydım aslında. Başka türlüsü de olmazdı herhalde. 20 yaşındaydım. Madem üniversite sınavına gireceğim, o zaman konservatuara gideyim, dedim. Ve sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü yıllarım başladı. 

ESO: Yeni mezunlar, deneme çekimlerinden elleri boş dönüyor genellikle. Sen neler yaşadın? 

T.Ö: Bu tarz şeyler hiç yaşamadım. İlkişim Kapalı Çarşı dizisiydi. Arayıp “Yarın set var, gelir misin?” dediler. Kara kaşlı, kara gözlü bir çocuklazımmış galiba. O sırada da piyasadaki tek Doğulu çocuk bendim herhalde. Ben onları aramadan onlar beni buldu. Kadro, yıldızlar geçidi gibiydi. Dizinin tekrarsız çekilmesi önce gözümü korkutmuştu. Daha birinci bölümde yönetmene “Bırakmak istiyorum, hayal ettiğim bu değil.” dediğimi hatırlıyorum. 
Yönetmen bana rolümü istediğim kadar tekrar etme hakkı tanıyınca kaldım ve ikinci bölümü izleyince daha az heyecanlandığımı ve sakinleştiğimi gördüm. Dizi bitince okula geri döndüm. Ama para kazanmaya hemen alışıyorsunuz. Tekrar nerede oynayabileceğimi araştırmaya başlayınca tesadüfen kendimi “İstanbulun Altınlarr isimli dizide buldum. 

ESO: 'Kayıp Şehir' dizisiyle daha geniş kitlelerce tanındın. Bu yıllardaki dönüm noktanneydi? 

T.Ö: Kayıp Şehir”, her şeyiyle çok iyi bir projeydi. Öyle bir ekipten kötü bir şey çıkması beklenemezdi. Odönemdeki asıldönüm noktam, oynadığım “Aut isimli tiyatro oyunuydu. Hatta oyun “Kayıp Şehir'de oynamama da vesile olmuştu. Aut, çok iyi bir oyun muydu, bilmiyorumamabiz oyunu çok yükseltiyorduk. Mesela benim soluk soluğa sahneye çıkmam gerekiyordu. Bunun için gerçekten dakikalar öncesinde 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apartmanın merdivenlerinde inip çıkmaya başlıyor ve nefes alamaz hale geldiğimde sahneye çıkıyordum. Bazen gerçekten konuşamıyor ve repliğimi söyleyemiyordum. Oyun gerçekten kariyerim için bir sıçrama oldu. Aut'u defalarca izleyenler oldu. Zaten ardından da “Kayıp Şehir ve “Medcezir'deki roller geldi. 

ESO;: 'Katil Joe' isimli oyundaki performansınla Afife Jale Tiyatro Ödülü aldın. Bu ödül genç bir oyuncuda baskı yaratıyor mu? 

T.Ö: Hiç baskı hissetmedim. Bir şey yapıyorsunuz ve takdir görüyorsunuz. Bu işi hayatım boyunca yapacağım. Her şeyin her zaman çokiyi olamayabileceğini de biliyorum. Ama bir şeyi çok istersem onu çok iyi yapabileceğimi biliyorum. Kendime bu konuda çok inanıyorum. 
ESO: Seni son olarak hepimizi duygulandıran, her oyuncunun bir parçası olmak isteyeceği 'Müslüm' filminin fragmanında gördük. Rolsanateklif edildiğinde ne hissettin? 
T.Ö: Hikâye bana geldiğinde “Vay be, babanın filminde oynayacağım.” deyip çok sevindim. 
Görünüş olarak da aileye benzediğimi düşünüyorum. Onu çok seviyorum ve filminin bir parçası olduğum için mutluyum. Zamanın- da çok dinledim. Hâlâ da dinlerim. Popüler olmadan önceki o sert dönemini de bilirim. 
Müslüm Gürses'in özel bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. 

ESO: 'Müslüm' dışında Semaver Kumpanya'nın 'Semaver ve Kumpanya' isimli oyununda ve yeni dizi 'Dudullu Postası'nda oynuyorsun. Senin için yoğun bir dönem mi? 
T.Ö: “Semaver Kumpanya, hayatım boyunca içinde olmak istediğim bir oluşum. Arkadaşlığı, mutfağı, sahnesi... Oynadığım “Semaver ve Kumpanya isimli oyun ise müzikal bir komedi. Oyunu oynamaya sezon boyunca devam edeceğiz. Dudullu Postası ise yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, tatlı, absürd bir mahalle hikâyesi. Güldüğümüz, eğlendiğimiz, hoş bir iş. 


ESO: 30'larının başındasın. Daha az hata- nın yapıldığı, daha sakin bir dönem. Nasıl hissediyorsun? 

T.Ö: 20lerde çok büyük bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Geçmişimle ilgili büyük bir pişmanlığım yok. Mutlu bir çocukluğum oldu. Evden ayrıldığımda da şansım yaver gitti. 
Hayatıma iyi insanlar girdi. İyi arkadaşlıklar kurdum. Hep birbirimizi nasıl yukarı çekeriz derdindeydik. Hâlâ eski arkadaşlarımla yola devam ediyorum. Kişisel anlamda hayatımda hiçbir şey değişmedi. 

ESO: Hayatının nasıl bir dönemindesin? 
T.Ö: Geçiş döneminde gibiyim. Artık biraz daha kararlıyım. Ne yapmak istediğimi çok daha iyi biliyorum. Bu yüzden yapmak istediğim şeye doğru hedeften ayrılmadan, sakin sakin yürümek istiyorum. Koşmak niyetinde değilim. 
Bunca yıldır yapmadığım şeyleri yapıp mutlu olduğum bir dönem... Sağlığıma önem verdigim, düzenli spor yaptığım, hayatıma dikkatettiğim bir dönemdeyim. Kendi yarattığım küçük ve sade hayatı yaşıyorum. Mutlu ve huzurluyum. Yıllar böyle geçsin istiyorum. 

ESO: Beşyada10Oyıl içinde neleri başarmak istiyorsun? 

T.Ö: Pek çok şeyi başardığımı hissediyorum. 
Bu açıdan mutluyum. Mesleğimde saygı duyulacak bir insan olmak istiyordum. Öyle biriolmayı başardığımı hissediyorum. Kimseyi kırmam ve üzmem. Ukala olmadığımı, kapris yapmadığımı ve iş söz konusu olduğunda başka hiçbir şey düşünmediğimi bilirler. “Taner iyi bir oyuncudur ve iyi bir insandır.” denmesi benim için hep çok önemli oldu. Bunu söylediklerini de biliyorum. 

ESO: Hayatında tutkuyla bağlı olduğun neler var? 

T.Ö: Beşiktaş, müzik ve seyahat... Geniş bir zaman bulup uzaktaki ülkeleri görmekistiyorum. 
Arjantin ve Uruguay mesela... 


Taner Ölmez'in Instagram Hesabı: ©taner olmez 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Binlerce Çete Aşkına! 


MAZLUMLARIN DOSTU ZAGOR, 'NEW YORK SOKAKLARI" ADLI MAKSİ MACERADA, KAÇIRILAN KÜÇÜK BIR YERLİ KIZINI KURTARMAK IÇIN NEW YORK'A GİDİYOR. BALTALI İLAR'IN YOLUNUN ÇETELERLE KESİŞTİĞİ BU MACERADAN HAREKETLE NEW YORK ÇETELERİNİ ŞÖYLE BİR HATIRLAYALIM. 


Xx 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Beyaz bir tüccar olan babasının öldürülmesinin ardından New Yorklu çetelerin eline düşen Aray adlı küçük kızın, kendisini bekleyen berbat gelecekten hiçbir kurtuluş umudu yoktur. Ta ki, işin içine İtalyan göçmenleri ve Zagor Tenay girene kadar. Zagor, kaçırılan küçük yerli kızı kurtarmak için Rosebud gemisinin tayfalarıyla gittiği uzak şehrin altını üstüne getirir. 

“Canal Street'in kuzeyinde yasalar kimseyi koruyacak gibi değil. Bölgeye yayılan çetelerin herbirinin patronları vardır ve her zaman birbirleriyle savaşan ordular gibidirler.” Çizgi romandaki bu cümleler, 1800'lerin ortalarında New York'ta hüküm süren çetelerin hikâyesini özetliyor âdeta. Hikâyede sözü geçen çetelerden biri, Bu semti kontrol eden çete şeklinde bahsedilen Black Horses. Başındada Mad Saddler'ın sağ kolu Atticus Harper 


var. Hikâyedeki çeteler, o yıllardaki ünlü çete savaşlarını oldukça gerçekçi bir anlatımla gözler önüne seriyor. Aralarından en çok bilineni, o zamanların enünlü New York çetelerinden Bowery Boys ile The Dead Rabbits'in savaşıdır. İrlandalı göçmenler topluluğu, beş adet dar sokağın kesişim noktasında bulunan ve günümüzün Çin Mahallesi civarına denk gelen Five Points'ten çıkan en korkulan çetelerden biridir. Çizgi romandaki Mary karakteri, The Dead Rabbits'in en çok korkulan üyelerinden birisi olan “Hell-Cat Maggie'den esinlenilerek yaratılmıştır. Dişlerini sivrilten Maggie, çarpışmalar sırasında pirinçten takma tırnaklarıyla savaşmasıyla meşhurmuş. 
Five Points, 60 yıldan uzun bir süre şehrin 
en tehlikeli semtlerinden biri olmuştur. 1820 
-1850 yılları arasında bu bölgede The Forty Thieves faaliyet göstermekteydi. Edward Co- 


leman liderliğindeki bir grup haydut ve yankesiciden oluşan topluluk, ilk olarak Rosanna Peers adlı bir kadının sahip olduğu bakkal dükkanı ve barda bir araya gelir. 

Çete faaliyeti, Manhattan'ın dar sokaklariilesınırlı kalmayıp Doğu Nehri'nin sularına da yayılmıştır. Daybreak Boys, 1850'lerde şehrin canlanan denizcilik endüstrisini besleyen nehir korsanları'nın en acımasız ekiplerinden birisidir. 1860 lardan 1890'lara kadar en etkili çete ise The Whyos olmuştur. Baştagangster, yankesici ve haydutlardan oluşan bir grupken kalpazanlık, fuhuş gibi daha pek çok suça karışan bir çete haline gelirler. 

1890'lı yıllarda, İtalyan gangster Paul Kel-Iy'nin The Dead Rabbits, The Whyos ve diğer çetelerin kalan üyelerini kendi bayrağı altındatoplamasıyla The Five Points Gang çetesi ortaya çıkar. Çetenin etkisi 1910'larda azalsa da; Al Capone, Lucky Luciano ve Johnny Torrio gibi haydutları organize suç hayatına sokmaya başlamıştır. 

Yahudi gangster Edward “Monk” Eastman tarafından yönetilen Eastman Gang, 1890'lı yıllarda New York'un en çok korkulan suç örgütlerinden biri haline gelir. The Five Points Gang çetesi ile aralarında şiddetli çarpışmalar yaşanmıştır. 1910'larda çete küçük gruplara bölünür, Eastman da daha sonra silahlı kuvvetlere başvurarak 1. Dünya Savaşı siperlerinde efsanevi bir itibar mücadelesi yapar. 
Ancak New York'a savaş kahramanı olarak geri dönmesine rağmen, geçmişindeki çete liderliğinin izleri yakasını bırakmaz ve 1920'de kaldırımda acımasızca vurularak öldürülür. 


İZLEMEYEN KALMASIN! 


Herbert Asbury'nin aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan 2002 yapımı Martin Scorsese filmi “The Gangs 

of New York / New York Çeteleri”, 1800'lü yılların ortalarında yaşanan çete savaşını konu alır. Bill the Butcher isimli acımasız liderin idaresindeki ABD'nin yerlilerinden oluşan grupla Dead Rabbits liderliğindeki İrlandalı Katolik göçmenler arasındaki bu kanlı savaşta yüzlerce kişi ölür. New York'un 1860'lardaki vahşi yüzünü yansıtan filmin başrollerini Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis ve Cameron Diaz paylaşmaktadır. 
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Sevgililer Günü'nde 
Aşkınızı Anlatmanın 
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ALFTATLAK 
BALDIR! ÇIPLAK 


ALE'L-ITLAK BALDIRI ÇIPLAK 

Mehmet Yüce 

İletişim Yayınları 

Futbola yönelik çok sayıda kitaba imza atan yazar, Osmanlı'nın son yıllarında öne çıkan futbolcu figürlerinin hikâyelerini tüm canlılığıyla anlatırken modernleşme serüvenine bugüne kadar üzerinde pek durulmamış bir pencereden, futbol üzerinden bakıyor. 


Adı Yılmaz, İnadı İnat 


TÜRK FUTBOLUNUN EN RENKLİ SİMALARINDAN YILMAZ VURAL, İÇİNDEN BİR DEĞİL BİRKAÇ FİLM ÇIKABİLECEK DENLİ ZENGİN HAYAT HİKÂYESİNİN ANLATILDIĞI İNADIM İNAT ESERİNDE, ADININ BOŞ YERE YILMAZ KONMADIĞINI, VAZGEÇMENİN VE PES ETMENİN KİTABINDA YAZMADIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR. 


Xx 


YAZI EGE GÖRGÜN 


Ligde durumu iyi gitmeyen, hatta neredeyse küme düşme- ye yaklaşan takımların kurtarıcı olarak gördüğü üç beş isimden biri, belki de Yılmaz Vural. 
Hem eğitimli hem tecrübeli aynızamanda nev-i şahsına münhasır karizmatik bir hoca olmasına rağmen Türk futboluna hakim olan “tekel zihniyetinine takılmış, ne Milli Takım ne de 
“üç büyükler için düşünülmüş bir isim. Kısacası hak ettiğini ve futbol geçmişine bakılınca, bu tercihlerinin zaman zaman doğru, zaman zaman da yanlış oldugunu göstermiş, başarılarla dolu olduğu kadar başarısızlıklarla da yolu kesişmiş bir futbol antrenörü Vural. 

Teknik bilgisi ve becerisini bir yana bırakırsak, en çok da futbol sahasının kenarında oyuncularını motive etmek ya da hizaya sokmak için kendini yerden yere atan, çalışıp didinen hatta kelimenin tam anlamıyla dövünen halleriyle izlediğimiz bir teknik adam. Bu coşkulu tabiatının altında, Adapazarı'nda özgürce top koşturarak geçen çocuklu- 


18 ESO 02:18 


gunun izleri olsa gerek. 

93 Harbi'nde Batum'dan Artvim'e, oradan Adapazarı'na yerleşen dedesinin kurduğu bir aile onunki. Daha çocukluğundan itibaren mahalle kültürüyle yetişen, 12 yaşındayken felsefe öğretmeni olan amca kızı Ayten'in etkisiyle yaşama amacını keşfetmek için kendine sürekli sorular soran, kafasına ne koyduysa mutlaka yapan birisi. Öyle ki; futbol antrenörlüğü yapmak için tek çaresinin Almanya'da eğitim görmek olduğunu oldugunu öğrenince zorlu şartları 


göze alıp gidiyor, aradan yıllar geçse de eğitimini tamamlıyor. İstek ve kararlılığı karşısında şansı da yardım ediyor ve bugünlere geliyor Yılmaz Vural. 
İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan İnadım İnat, biyografitüründeki kitaplara ya da bir futbol adamının yaşamına ilgi duymasanız bile sinematografik bir romanmışçasına keyifle okuyacağınız bir eser olmuş. Aynızamanda 1980'li yıllarda verilen zorlu yaşam mücadelesini de olanca gerçekliğiyle aktarıyor. Yazının başında da belirtti- 


TAKIMDAN AYRI DÜZ YAZILAR 

Ege Görgün 

Karakarga Yayınları 

Tamamen gerçek olaylardan yola çıkan hikâyeler, röportajlı futbol adamı portrelemeleri ve futbol üzerine akıl yürütmelerden oluşan kitaptaki bütün yazıların ortak noktası, futbolu biraz daha sevmeniz ama daha da önemlisi anlamanız umuduyla yazılmaları. Ama kapitalizmin ve fanatizmin pençesindeki değil; felsefesi, keyfi, eğlencesi ve güzellikleri olan futbolu. 


N 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gim gibi, zaten Yılmaz Vural'ın öyle zengin ve renkli bir hayat hikâyesi var ki; kitaptan bir degil, birkaç film birden çıkar. 
Bunda Yılmaz Vural'ın anlatımının, Elohim'in Çocukları, 
Gece Tayyarede Açıkta, Ideon-Tanrıların Yolu, Ateş Kırmızısı gibi romanlarıyla tanınan Orhan Bahtiyar tarafından kaleme alınmış olmasının büyük payıvar kuşkusuz. Gönül isterdi ki kısacık da olsa Orhan Bahtiyar'ın da biyografisine yer verilseydi keşke. Benim kitaba yönelik tek eleştirim bu yönde. 


GODIVA 


Belgium 1926 


# 


ği di re SİKOLATA HİÇ BUK 
KL ON MÜTHİŞ HİSSETTİRA 


DIVA MASTERPIEÇES 


info | kültür sanat / DVD 


50 Yıllık Çizsi Roman, 20 Yıllık Rüya 


LUC BESSON'UN KAFASINDAKİ EVRENİ BEYAZPERDEYE YANSITMAK İÇİN YAKLAŞIK 20 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN ÇEKTİĞİ 'VALERLAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU", BEKLEDİĞİNE DEĞDİĞİNİ GÖSTERİYOR. 


“Leon, “Fifth Element” ve “Lucy” filmleriyle sinemaseverlerin kalbini kazanan yönetmen Luc Besson, “Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nu, yıllar önce bu filme girizgâh niteliği taşıyan “Fifth Element'i çekerken de kendisine esin kaynağı olan, Pierre Christin ve Jean-Claude Mezieres'in bilimkurgu çizgi roman serisi Valdrian and Laureline'den ilham alarak beyazperdeye aktarıyor. 

Görsel açıdan müthiş bir tatmin sağlayan film, kabaca tanımlamak gerekirse; bir tür dünya barışını sağlama hikâyesi anlatıyor. Hikâye kendi içinde klişelere sahip olsada benzerlerinin aksine, filmde hikâyeyi anlatmak için, insan ırkının uzaylı istilacılara karşı verdiği kurtuluş mücadelesi ya da uzaylırobotların insanlar üzerinde hakimiyeti kurması gibi klişe yollara sapılmıyor. 

“Uzay Operasr türündeki filmin açılış sahnesindeki anlatımda, evrendeki bin gezegene ve binlerce farklı türe ev sahipliği yapan Alpha'nın doğuşuna ve gelişimine tanıklık ediyoruz. Olayların geçtiği yüzyılda, Alpha artık evrendeki farklı yaşam türleri- nin evreni daha iyi bir yer haline getirmek 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YAZI EGE GÖRGÜN 


GARİP AMA GERÇEK... 


* Filme esin kaynağı olan Val&rian çizgiroman serisinin yaratıcılarının 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası, Fransa'yı bombalarken bir sığınakta tanıştıklarını, 


» Birlikte Western tarzı çizgi roman yapmayı düşünüp piyasada çok fazla Western olduğundan vazgeçtiklerini ve bilimkurguya yöneldiklerini, 


» Yarattıkları çizgi romanı 43 yıl boyunca yayımlamaya devam ettiklerini, 


» Geçtiğimiz senenin Eylül ayında Yapı Kredi Yayınları tarafından Valerian: Kötü Rüyalar Cilt O adıyla Türkçeye kazandırıldığını biliyor muydunuz? 


için bilgi, beceri, kültür, teknoloji ve kaynaklarını birbirleriyle paylaştıkları bir metropole dönüşüyor. İnsanoğlunun “Eyvah! 
Uzaylılar!” demeyi çoktan bıraktığı, farklı uygarlıklar arasında barışın hüküm sürdügü bir dönem yaşanıyor. 

Lakin her şey böyle güllük gülistanlıkken, çiğ süt emmiş insanoğlu yine açgözlülüğünü konuşturuyor, hatta bu yüzden kendinden olmayanı öteleyip düşmanıymış gibi göstererek yok etmeye kalkmaktan çekinmiyor. Cennet gezegen Mül'ün gize- mi çözülmeyi bekliyor. Herkes bir “dönüştürücü'nün peşindeyken, evrenin düzenini sağlamakla görevli özel ajanlar Valerian ve Laureline de barışı korumak için mücadele ediyor. 

“İnanılmaz Örümcek Adam 2'de Harry Osborn karakterini canlandıran Dane De-Haan, bu filmde ajan Valerian rolünde. Partneri ajan Laureline rolünde “Modellik de yaparım, oyunculuk da, müzik de!” diyen Cara Delevinge'yi izlemeye katlanmak zorunda kalıyoruz. Neyse ki; Clive Owen, Ethan Hawke ve Rihanna gibi hoşluklar bu nahoşluğu unutturuyor. 


> shoulders 


YENİ viran 
AŞ TAHİNLİ GECÖYEN Uy L T R A 


A)E SÖPER Lig. | ONSORU 
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ERKEKLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ 


ANADOLU 


spor KuLünü 


Cedi Osman 


414001 
EFES” 


kepek şampuanlarına kıyasla. 


*Düzenli kullanımda, selenyum içerenler hariç. 


info | kültür sanat / sinema 


Jesse James Filmleri v.s. Billy The Kid Filmleri 


VAHŞİ BATI'NIN İKONLAŞMIŞ HAYDUTLARINDAN JESSE JAMES İLE BILIY THE KID'İN GERÇEK HAYATTA KARŞI KARŞIYA GELDİKLERİ BIR AN OLDUĞU KONUSUNDA BIR RİVAYET VARDIR. BU DOĞRU MUDUR BİLİNMEZ, AMA BU, IKILIYI BU SAYFALARDA BULUŞTURMAMIZI DA ENGELLEMEZ. 


Billy The Kid, Jesse James'in çetesine katılmış mıdır? Tarihte böyle bir kayıt yok. 
Resmi olarak Billy The Kid hiçbir zaman Jesse James'le birlikte haydutluk yapmamıştır. Ancak Robert Redford'un yapımcılığını üstlendiği “The West” belgeselinde de dile getirildiği gibi Kid'in New Mexico-Las Vegas'taki bir restoranda Thomas Howard'ın takma adını kullanan Jesse James ile tanıştığına dair bir hikâye anlatılır. Muhtemelen beraber yiyip içip sohbet ettikleri bu buluşmada Jesse, Kid'i çetesine katılmaya davet etse de Kid onu kesin bir dille reddetmiştir. Bankalar ve tren soygunları onu hiç mi hiç ilgilendirmemektedir çünkü. Sığır çalmasına çalar ama silahlı soygun tamamen farklıdır. 

William Harrison Bonney lakaplı Henry Mccarty, nam-ı diğer Billy The Kid, tarihin en ünlü kanun kaçaklarından biridir. 
Çokiyi silah kullanan bir çete reisi olarak 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YAZI EGE GÖRGÜN 


tanınan silahşör hakkında yarısına yakını 1940'lı yıllarda çekilmiş, 30'dan fazla film yapılmıştır. Kısa boyu, çocuksu mizacı, başından çıkarmadığı Meksika şapkası ve çıkık ön dişlerinden tanınan Billy The Kid, kurnazlığıyla nam salmıştır. 

Düşmanlarını en korkutan yönlerinden 
biri ise sağının solunun belli olmayışıdır. 14 
Temmuz 1881'de, daha 21 yaşındayken Vahşi Batı'nın efsanevi şerifi Patt Garrett tarafından yakalanıp öldürülen Billy The Kid'in yaşı kadar kişiyi öldürdüğü iddia edilmiştir. Ölümünün ardından efsane bir kahramana dönüşür. 

Jesse James yalnızca Vahşi Batı'nın degil, ABD tarihinin de ilk gerçek şöhretlerinden biridir. Bu efsanevi kanun kaçağı hakkında sayısız kitap yazılmış, hikâyeler anlatılmıştır. Jesse James, Missouri eyaleti bölgesinde kanunsuz işler yapan Younger çetesinin en ünlü üyesidir. O datıpkı 


Billy The Kid gibi, ölümünden sonra Vahşi Batı'nın efsanevi isimlerinden biri haline gelmiştir. Jesse ve ağabeyi Frank, kardeşleri Cole ve Bob Younger ile Amerika İç Savaşı sonlarına kadar beraber ata binip çeşitli baskınlar düzenlemekteydi. Savaşta da yer alan kardeşler, savaş sonrasında Clell Miller, Bill Chadwell and Charlie Pitts ile beraber Younger-James çetesini kurar. 

Bir keresinde kardeşine şöyle der, Jesse James: “Eğer beni canlı ele geçirdiklerini duyarsan yalan olduğunu söyle. Beni öldürebilirler, ama başka türlü ele geçiremezler.” Hayat hikâyesinin en can alıcı yeri hiç kuşkusuz ölümüdür. Jesse James 3 Nisan 1882'de, kendini koruması için eve aldığı yakın arkadaşı Robert Ford tarafından vurulduğunda 34 yaşındaydı. 1927'de çekilen ilk Jesse James filminde bizzat oğlu Jesse James, Jr'ın canlandırdığı ünlü kanun kaçağı, toplam 70 filme konu olmuştur. 


ÜNLÜ BILLY THE KID FİLMLERİ 


»* Birth of aLegend: Billy the Kid & The Lincoln County War (2011) 

» Revenge of Billy The Kid (1992) e Young Guns / Genç Silahşörler (1988) «Pat Garrett & Billy the Kid / Eski Dost (1973) » Dirty Little Billy (1972) » The Legend / Ben İstersem Yaşarsın (1970) «e One - Eyed Jacks / Aşk ve İntikam (1961) « The Left Handed Gun / Solak Silahşör (1958) «e Badman's Country (1958) » Alias Billy The Kid (1946) 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ÜNLÜ JESSE JAMES FİLMLERİ 


* The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford / Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı (2017) «e American Bandits / Amerikan Haydutları (2010) e American Outlaws (2001) » Purgatory (1999) » Frank and Jesse (1994) » The Long Riders (1980) « A Time For Dying (1969) » The True Story Of Jesse James (1957) « Kansas Raiders (1950) e The James Brothers of Missouri (1949) 


KAHVEDAN VARSA EVİNİZDE 


KAHVE DE BOL OLUR 
MUHABBET DE! 


Sevdiklerinizle birlikte bu Sevgililer Günü'nü Profilo Kahvedan ile taçlandırın. 


TEK SEFERDE 
6 FINCAN 
KAHVE! 


PROFıLO 


dayanıklı ev aletleri 
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A SIHH'İN İ 
ÖNE ÇIKAN SAATLERİ 


DÜNYANIN EN LÜKS SAAT ÜRETİCİLERİNİN YENİ SAATLERİNİ TÜM DÜNYADAN BASIN MENSUPLARINA TANITTIĞI SIHH FUARI'NDAN FAVORİLERİMİZ İLE DÖNDÜK. 


YAZI 


ÖZGE DİNÇ 


BU YAZIYI fuardan dönüşümün sabahında yazıyorum. Dört gün boyunca sabahtan akşama dek süren toplantılar, sunumlar ve röportajlardan ötürü bir hayli yorgunum, ama şikâyetçi değilim. Dünyanın enlüks saat markalarının (Richemont Group'un markalarıyla başlayan macera, bu yıl Ulysse Nardin gibi uluslararası ve MB & F, Voutilainen gibi bağımsız saat markalarıyla 35 katılımcıya yükseldi.) saatlerini tanıttığı fuar, “Fuar nasıl yapılır?”ın dersi gibiydi. Her imkânın yer aldığı basın odası, sergiler, saat kitaplarının satışa sunulduğu kitapçı bölümü, uluslararası saat dergilerini ücretsiz edinip adresinize yollayabileceğiniz kargo bölümü, özenli yemekler, otobüslerle fuara ücretsiz ulaşım, fuarla ilgili bilgileri bulabileceğiniz mobil uygulama derken her şeyin nasıl da detaylıca düşünüldügünü görüp emeği geçenleri defalarca kutlamak istedim. 

Saat markalarının özel sunumlarda yeni koleksiyonları için çektikleri filmler ve ürünlerle aynı konseptte tasarlanan standlar da en az saatler kadar etkileyiciydi. Bu detaylardan bahsetmemin sebebi ise fuarın artık son gün halka açılıyor olması; saatleri seviyorsanız SIHEVin 2019 ayağını kaçırmayın! 


DİKKATİMİ ÇEKEN BİRKAÇ ŞEY 


* Fuarda birkaç marka yeni koleksiyon serileriyle karşımıza çıktı: Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Koleksiyonu'nu duyurdu, Baume & Mercier ilk in-house üretimi olan; silikon eşapmana sahip, antimanyetik ve fiyat-performans açısından öne çıkan serisi “Baumatic'i duyurdu, Vacheron Constantin yeni 'Fifty Six” serisine ait saatleri, Parmigiani Fleurier ise Kalpa Koleksiyonu'nu tanıttı. 


s IWC,150. yılını coşkulu bir şekilde kutladı. 
Markanın yüzü olan ünlü isimler gelince stand dolup taştı. IWC'nin yeni marka yüzü Bradley Cooper da oradaydı. (Ünlüler demişken Jaeger-LeCoultre da yeni marka yüzünü duyurdu fuarda: Benedict Cummerbatch.) 'Zaman Makinesi' adlı, markanın kurulduğu 1868 ve 2018 yılını gösteren dev makine çok etkileyiciydi, makinenin tasarımı ise UTINAM Besançon adlı şirketin yöneticisi Philippe Lebru'ya aitti. Lebru daha önce de sanat müzeleri için dev saatler tasarlamış bir isim. Bir diğer etkileyici stand ise dallar, göl ve barıyla bir tropik adaya kurulan Piaget'ye aitti. Ulysse Nardin'in standında ise ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'ün denize adanmış harika heykelleri bulunuyordu. 


» İnce saatler ve bilezik kayışlar fuarın önemli satırbaşlarıydı: Audemars Piguet, 
25. yılını kutladığı Royal Oak Offshore'un üç yeni modelini tanıttı ve bu modellerden biri olan Offshore Chronograph'ın artık yüzde 30 daha ince olduğunu duyurdu, Piaget ise 2mm inceliğindeki Altiplano'yla sınırları zorlamıştı. (Yanına koyduğumuz metal para bile ondan kalındı.) Birkaç yıldır yerini deri kayışlara bırakan yekpare bilezikler ise yeniden dönmüştü. Çoğu marka, tek hareketle takılıp çıkartılabilen yeni işlevsel bilezikleri tanıttı. 


»* Markalar, yeni komplikasyonlarla sınırları zorlamak yerine daha bildikleri sulardan gitmeyi tercih etmişti, bunun istisnalarından biri ise “double split” özelliğini aşıp “Triple Split” modelini lanse eden A.Lange & Söhne oldu. 

se Richard Mille, polo oyuncusu Pablo Mac Donough ile işbirliğini duyururken her zamanki gibi süper yıldız tavrındaydı. 
Pablo ile bir yemekte tanışan Mille, polo oyuncularının kullanabileceği bir saat tasarlamaya karar vermişti, saati şoklara karşı korumak ve kırılmazlığını sağlamak içinse yeni bir cam icat edildi. Greubel Forsey ise GMT Earth saatinde 360 derece görülebilen bir dünyayı seriyordu gözümüzün önüne. SIHH'e ilk kez katılan Hermes, mimari bir tasarıma sahip şık saatleriyle dikkat çekti, özellikle tasarımcı Marc Benthier'nin 2010'da tasarladığı Carr& H'nin yenilenen yüzü çok çekiciydi. 


* Alanda iki sergi mevcuttu: 'The Mysterious Clocks' adlı sergide Cartier, 1912'den bu yana ürettiği ve ünlü kralların koleksiyonlarında yer alan 19 ikonik “mysterious hour' saati (gizemli saat) sergiledi, diğerinde ise The Beauty of Time kitabında da anlatılan, kilise saatlerinden Rönesans'a en önemli, büyük işçiliğe sahip saatler sergilendi. Saat kitaplarının satıldığı kitapçıda hep aradığım ve artık nadir sayılan bir kitabı da buldum: George Daniels, The Art of Breguet. 


YARN ÇOMS TAMYIN « 
o ii dl 


” 


A.Lange & Söhne 
“1815 Homage to Walter Lange' 


Bir Lange ailesi mensubunun duygusal konuşmasıyla başladı A. Lange & Söhne sunumu. Markanın ikinci kurucusu sayılan Walter Lange geçen yıl bu zamanlar hayata veda etmişti ve onu anmanın en iyi yollarından biri, hep istediği saati üretmekti. Il. Dünya Savaşı yıllarında yıkılan ve yok olan bir şirketi, yıllar sonra dönebildiği ülkesinde 

40 yıl sonra faaliyete geçiren Walter 
Lange, markasını dünyanın en iyi saat markalarından biri haline getirebilmişti. 
Kalitesinden asla ödün vermeyen Glashütte markasının “Walter Lange'ye Saygı' saati ise hayatını kaybeden ustanın arzu ettiği özelliklere sahipti. 
Torun şöyle anlatıyor: “Saatlerin prototipini ona gösterdiğimde 

“Bunun neden saniyesi zıplamıyor?” 
derdi. Zıplayan saniye, büyük denge yayı onun hep istediği özelliklerdi. 
(Çünkü markanın kurucusu Ferdinand Adolph Lange'nin 1867 tarihli icadıdır aynı zamanda.) Bir gazeteci neden Walter Lange için daha komplike bir saat yapmadınız, diye sordu; çünkü ölümünden hemen sonra başladığımız saate komplike özellikler eklememiz bana çok ticari göründü. Bu, bir Walter Lange saati.” diye anlattı Lange ailesinin sözcüsü. Çok haklıydı. 


Vacheron Constantin 
“Fifty Six” Koleksiyonu 


Dünyanın en eski saat üreticisi Vacheron Constantin'in sunduğu yeniliklerden biri, “Fifty Six' Koleksiyonu'ydu. Yuvarlak kasaların dönemi 1950'lerde lanse edilen ikonik 6073'ün yeniden yorumu olan Fifty Six, görünümüyle Vacheron Constantin'in geleneksel yapısını koruyor ve ilginçtir ki aynı zamanda da çok dinamik görünüyor. Bunda yenilikçi tipografisinin ve sade kadranın etkisi büyük. 

Fifty Six (İngilizcede 56 demek; bu 
isimle, saatlerin ilk kez üretildiği 1956 
yılına gönderme yapılıyor.) Koleksiyonu, markanın yapımevinin ilk otomatik mekanizmalı saatlerinden biriydi; 2018'deki versiyonuyla ilk kez hem altın hem de çelik versiyonla sunuluyor. 
“Fifty Six'in üç ibreli otomatik, tarih göstergeli ve Ay'ın safhalarını da gösteren takvimli saatleri çelik versiyon için 17 bin dolardan başlayan fiyatlarıyla biraz şaşkınlık yarattı. Marka, fiyatları “ulaşılabilir” tutmayı tercih etmişti; çünkü bu seriyle maddi gücü, büyük bir markanın komplike bir saatini almaya yetmeyen saatseverler hedefleniyor. 
Kararı eleştirenler olsa da ben çok olumlu buldum; markanın yeni bir yüzünü temsil eden bu saatleri yakından görmenizi tavsiye ederim. 
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Jaeger-LeCoultre 
'Polaris' Koleksiyonu 


1833 doğumlu Jaeger-LeCoulte bu yıl, 
185. yaşını kutluyor. Biz 200 yaşında markalara çok da alışkın olmadığımız için istikrarla bir markayı yaşatabilen ve sürekli yenilenen İsviçre markalarına hayranlık duyuyorum. 
Jaeger-LeCoultre de önce başka büyük markalar, sonra da kendisi için “mekanizma üreten' bir üretici olarak bu övgüyü en çok hak edenlerden biri. 
“Üretici”, 185. yaşında saatseverlere yeni bir koleksiyon armağan etti: Polaris (yani Kutup Yıldızı). Marka, bu koleksiyonda 1986 tarihli ikonik modeli Memovox Polaris'ten ilham almış ve farklı komplikasyonlarla koleksiyonu genişletmiş. Üç saat ibreli kronograf, dünya saatli kronograf, tarih göstergeli model ve vintage” ruhunu taşıyan ve ikonik tarihi modelin yenilenmiş versiyonu olan Polaris Memovox, koleksiyonda yer alan saatler arasında. 
Markanın 185. yaşı gibi kutlanması gereken bir tarih de Memovox'un üretildiği yıl elbette: Memovox, saatin arkasındaki yazıdan da görebileceğimiz gibi bu yıl 50. yaşını kutlayan bir model. 
Saatlerin mavi ve siyah kadranı, zımparalanmış ve parlatılmış yüzey sayesinde derinlik kazanmış. Saatin iki kurma tepesi ise onu markanın diğer saatlerinden ayırmış, ama genelin aksine zarafetinden bir şey eksiltmemiş. Bu sportif ve vintage görünümlü saatler fuardaki favorilerimden biri oldu; çünkü ne fazla, ne eksik. Olması gerektiği gibi. 
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Santos de Cartier 


Cartier için geçen yıl, 100. yıldönümü vesilesiyle Tank Koleksiyonu senesiydi, Bu yıl ise markanın diğer bir ikonik koleksiyonu olan Santos'u daha sık göreceğiz. 22 farklı uçak icat etmiş başarılı pilot Alberto Santos-Dumont'nun 1904'te yarattığı model, kare kasasıyla ve mekanik devrime-şehir mimarisine bir gönderme olan bezelindeki sekiz vidayla bir ikondur; Cartier'nin maskülen sofistikeliğini temsil eder. Bu “altın oran'a yakın tasarımıyla da bana Royal Oak'u hatırlatır. Tasarım olarak farklılar elbette: Biri sekizgen, biri kare bir kasaya sahip; ama vidalar, yekpare bilezik ve kasa ile bileziğin birleşimindeki bütünlük, benzer bir kusursuzluk hissi uyandırıyor. 
SIHHte altın, çelik, iskelet; bilezik ve deri kayışlarıyla birçok yeni Santos modelini gördük. Benim en beğendiğim Santos ise ilk kez sarı altın ve çeliğin bir arada kullanıldığı versiyondu. 
Cartier, bu antimanyetik ve suya dayanıklı modellerde bir yenilik olarak bileziğin kolayca takılıp çıkarılabildiği GuickSystem'i ve bir alet gerektirmeden bileziğin kısaltılıp uzatılabildiği SmartLink teknolojisini de tanıttı. 


IWC Schaffhausen Jubilee' Koleksiyonu 


2018, IWC için önemli bir tarih; çünkü 1868 doğumlu marka bu yıl 150. yaşını kutluyor. Bu özel tarihi kutlamak için de SIHH 2018'te ikonik serileri Portugieser, Portofino, Pilot saatleri ve Da Vinci'ye ait 27 limitli saatle karşımıza çıktı. Markanın yıldızlarından biri, 

ilk kez markada daimi takvim özelliği ile tourbillon'u 

bir arada sunan The Portugieser Perpetual Calendar Tourbillon'du, diğeri ise ise hiç şüphesiz, 1884 tarihli cep saati Pallweber'dan ilham alan, ilk zıplayan saat ve dakika göstergelerini kullanan mavi, beyaz lake kadranlı kol ve cep saatleriydi. 

Avusturyalı saat ustası Josef Pallweber'in cep saatlerinde zamanının çok ötesinde, dijitalmiş gibi zıplayan saat ve dakikayı geliştirmesinin sonucu olarak bu sisteme 'Pallweber Sistemi' denmişti. IWC, dikkatini çeken bu özelliği geliştirerek saatlerinde kullandı ve büyük başarı kazandı. 150. yılında tarihine ve kurucusu F. 
A. Jones'a bir saygı duruşu olarak da bu saatleri yeniden üretti. Pallweber Koleksiyonu'na ait saatler bugün için bile, birbirine benzeyen modeller arasında öyle avangart görünüyor ki markanın kreatif direktörü Christian Knoop, “IWC Design' toplantısında bu tasarımın zamanının ötesinde olduğunu söylerken haklı olduğunu düşünmemek elde değil. 

Beyaz ve mavi rodyum kaplama lakenin 12 katman olarak birçok işlemle kadrana dönüştüğü saatlerin platin versiyonu 25, kırmızı altın versiyonu 250 ve çelik versiyonu 500 adet üretilmiş. Koleksiyona ait 27 saatin arkasında da özel tasarlanmış '150. yıl' logosu bulunuyor. 


Roger Dubuis “Excalibur Spider White” 


1995 doğumlu Roger Dubuis'nin adı artık hızla birlikte 
anılıyor. Çünkü marka, Lamborghini ve Pirelli gibi dev markalarla işbirliği sonucunda yeni komplike spor saatler üretiyor. Marka 2017'de Lamborghini'nin motospor bölümü Sguadra Corse ile işbirliğini duyurduktan sonra Avendator S motorunun tasarımından ilham alarak ürettiği modelleri açıklamıştı. Bu yıl da çokkatmanlı karbon iskelet kasası ve pembe altın (ve mavi versiyonlu) bezeliyle 28 adet limitli Avendator S'i duyurdu. Bu saat, saatte 57.60Obph titreşimle yüksek frekanslı bir saat olarak göze çarpıyordu. 

Pirelli işbirliğinin bir uzantısı olarak da 88 adetle limitli, titanyum DLC kaplama siyah-beyaz renkte Excalibur Spider modeli tanıtıldı. Bütün saatleri Cenevre Mührü standartlarına uygun olan marka, sunumunda bu 45mm boyutunda, çift denge yayına sahip ve iskelet mekanizmaya sahip limitli Excalibur Spider saatlerin Formula 1 yarışlarında derece almış araç (Seri numarasıyla kontrol edebilirsiniz.) lastiklerinden üretilen kauçuk kayışlarla ve orijinallik sertifikasıyla birlikte verildiğini anlatırken bu belgeyi yakından görme şansım oldu ve bu detaya bayıldım. Benim fotoğrafını çektiğim orijinallik sertifikasında şöyle yazıyordu örneğin: “Bu özel saatin kayışı, derece kazanan Pirelli motospor lastiğinden yapılmıştır.” 

Roger Dubuis'nin içinde bulunduğumuz ayda gerçekleşen Lamborghini Super Trofeo Şampiyonası'nın sponsorlarından biri olduğunu da hatırlatalım. 
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Montblanc 'Geosphere' 


Dağcı Tunç Fındık'la Esguire için röportaj yapmıştım. 
Montblanc'ın 'Dağ Keşfi Ruhu' başlığıyla yaptığı sunumu ve saatleri bana Fındık'ın anlattıklarını hatırlattı. Dağda en önemli şeyin yolu bulmak olduğunu anlatıyordu dağcı; Montblanc'ın arka kısmında pusula olan cep saati de aynı şeyi söylüyor. 

Montblanc'ın dağcılık temasıyla yola çıkması boşuna değil; bünyesine kattığı üretici Minerva, 1920'ler ve 30'larda doğanın zor şartlarında görev yapan ordular için saatler üretiyordu. Montblanc da bu üreticiyi anmak için başlattığı 1858 Koleksiyonu'nu modern kâşifler-dağcılar için üretilmiş dağ keşfi ruhuna sahip saatlerle genişletmiş oldu (Markanın adını Avrupa'nın en yüksek dağından alması da bu iddiayı tamamladı elbette). 

Yeryüzünün katı bölümüne verilen ad olan “jeosfer' adını taşıyan Minerva kronograflı saatler, retro bir görünüme sahip; kullanılan eskitilmiş deri kayış, çizgili NATO kayış ve bronz gibi materyaller de bu görünümü desteklemiş. 

Jeosfer saatlerinde dünyanın en zorlu yedi dağının ismi yer alıyor. Ki yedi dağın da zirvesine çıkabilmiş 
500 dağcı var yalnızca. 

Dünya saati komplikasyonu kubbe şeklindeki ve 
24 saatte bir tam turu tamamlayan yarımkürelerle 
gösterilmiş. Yedi dağın konumu, dünya üzerinde kırmızı noktalarla gösterilmiş; saatlerin arka kısmında ise Mont Blanc Dağı'nın işlemesi bulunuyor. Dağcılık ruhu 1858 Koleksiyonu'na çok yakışmış. Koluma taktığımda yarımkürelerin görünümü kadar el yapımı deri kayışların verdiği histen hoşlandığımı da belirtmeliyim. 
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Officine Panerai 
*LAstronomo' 


LAstronomo, saatçilik tarihini sevenler için bir hazine gibi; 
çünkü saatçilik tarihinin uzun yollardan geçilerek elde edilen icatlarını bünyesinde barındırıyor ve görünümüyle de o günleri hatırlatıyor. 'Astronomo, ilk kez 
2010 yılında, büyük bilim insanı 
Galileo Galilei'nin teleskobun bulunmasıyla yaptığı ilk gözlemin 400. yılı için üretilmişti. 
Bu saatte Panerai patentli tourbillon regülatör, takvim, zaman denklemi ve gündoğumugünbatımı göstergesi bulunuyordu. 

Yeni versiyona ise ön ve arka kısımdaki kristal camla birlikte Panerai tarihinde bir ilk olarak 
Ay'ın hallerini gösteren bir disk eklenmiş; saatin arka kısmındaki diskte Kuzey ve Güney 
Yarımküre'ye göre gündüzleri 
Güneş'i görüyoruz, geceleri yıldızlarla dolu gökyüzünü; Ay ise gerçekmiş gibi görünüyor. 

Başta bu saatin saatçilik tarihinden kopup geldiğini söyledim; çünkü Breguet'nin icadı olan ve denizciler için boylam hesaplamada hayati önem taşıyan Eguation of Time 
(Zaman denklemi) özelliğini barındırıyor. Güneş'in asıl zamanıyla günün 24 saat olduğu kabulü arasındaki farkı ölçen bu özellik, yapılması zor olduğu için çok nadir bir komplikasyon. 

Yeni UAstronomo, GMT özelliğine de sahip ve talep üzerine üretiliyor. Çünkü böylece iskelet mekanizmaya saate sahibinin bulunduğu coğrafi konum eklenebiliyor ve saate üretileceği materyal seçilebildiği için 'UAstronomo'yu satın alan herkes eşsiz birer saatin sahibi oluyor. 


OLİMPİYATLAR 


| | 


NASIL 


ÖLÇÜLÜYOR? 


DÜNYA OLİMPİYATLARI, bu kez Güney Kore kenti PyeongChang'da başlıyor. Kış Oyunları'nı 9-25 Şubat tarihleri arasında izleyeceğiz, Paralimpik Oyunları ise 9 Mart'tan itibaren. 

Olimpiyat Oyunları'nda yarışçılar için bir salise bile büyük önem taşıyor. İlk Los Angeles yaz etkinliklerinde (1932) resmi zaman tutucusu olan Omega, o zamandan bu yana süre ölçücü olarak Olimpiyat Oyunları'nda yer alıyor. Şubatta 
28. kez görevini ifa edecek. 

Omega'nın fabrika açılışında Olimpiyat ölçümleri sistemlerinin geliştirildiği Swiss Timing'e gitme imkânı bulmuştuk. Burada basın için kimi spor dallarının bir simülasyonu gerçekleştirilerek (yani yarışarak) Olimpiyat Oyunları'nın nasıl ölçüldüğünü görmüştük. Yeni sistemde performanslar kaydedildikten sonra dev ekranlarda milimetrik ölçüm yapılıyor, böylece altın madalyanın sahibinin hangi sporcu oldugu tereddütsüz biçimde bulunuyor. Yine hız kadar sporcunun konumu, duruşu, mesafesi, skoru, zıplayışı ve sıralaması kaydedilip veriler mili- 


saniyeler içinde canlı yayına aktarılıyor. Çünkü dört yılda bir gerçekleşen Olimpiyat Oyunları, aynı zamanda sporseverler için seyirlik bir aktiviteler bütünlüğü. Swiss Timing'de gördüğüm şey de, markanın zaman tutuculuk görevini fazlasıyla önemsediği ve geliştirmeye hevesli olduguydu. (Çıkarken “PyeongChang'da görüşürüz.” 
demelerinin nedeni de, orada zamanın Güney Kore kentine göre akmasıydı elbette.) 

Omega Müzesi'nde yer alan; markanın kullandığı fotofiniş kameraları, Olimpiyat tabancaları da bir Olimpiyat tarihi sunmuştu bize. 

Olimpiyat Oyunları'nın 1936 ayağında yalnızca bir teknisyen varmış ve iki adet Omega süreölçerle süre tutmuş. Bu yıl ise 350 eğitimli gönüllü ile birlikte 300 zaman tutucu, 30 seyirci ve 
90 spor tabelası dahil olmak üzere 230 ton ekipman bulunacak. PyeongChang Olimpiyat Oyunları'nın saatseverler hatırası ise markanın Olimpiyat Oyunları için ürettiği mavi ve kırmızı Kore bayrağı renklerindeki Omega Seamaster Planet Ocean “PyeongChang 2018. 


RAKAMLARLA OMEGA'NIN OLİMPİYAT TARİHİ 


1936 28 230ton 
Omega'nın Omega'nın resmi 2018 Pyeong-Almanya'da zaman İUtUCUSU Chang Olimpiyat 


gerçekleşen 
Olimpiyat'ta resmi zaman tutuculuğu yaptığı ilk tarih. 
(1932 Yaz 
Oyunları'ndan sonra) 


olduğu Olimpiyat 
Oyunları sayısı 


Oyunları'nda kullanılacak ekipmanın ağırlığı 


2032 
Omega'nın 
Olimpiyat 
Oyunları resmi zaman tUtUCUSU görevini devam ettireceği, aynı zamanda 
Olimpiyatlar'daki 
100. yılını kutlayacağı tarih 


1964 10.000 100 

Olimpik Oyun Scan'O'Vision milisaniye performans Myria ile Verilerin ekrana sürelerinin TV Omega'nın bir aktarılma hızı ekranlarına saniyede 

yerleştirilebildiği kaydettiği 

ilk yıl. Bu yenilik, görüntü sayısı 


Omegascope adlı cihaz sayesinde gerçekleştirilebilmişti. 
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BİYOMETRİK SENSÖRLER 


Dokun, odaklan ya da gülümse. Son zamanlarda telefonumuzun ekran kilidini kaldırmak için yaptığımız eylemler bunlar. Peki, bu eylemlerin arkasındaki biyometrik sensörler neler ve en başarılısı hangisi? 


YAZI KAAN SANCAR 


2004 yılının yaz ayları... Akıllı telefonların sadece bir hayalden ibaret 
olduğu, cep telefonlarının bile çoğu kullanıcıya yeni yeni ulaştığı günler. Güney Kore'deki Pantech binasında heyecanlı bir bekleyiş var. Birazdan zamanın teknolojisiyle “dünyanın en güvenlisi” olduğu iddia edilen bir cihaz tanıtılacak. Basın, konferans salonunda yerini almış. 
Pantech Global Başkan Vekili Hyunsoo Jun sahnede beliriyor. 

Elinde oyılın standartlarını yansıtan bir cihaz var; antenli ve kapaklı bir cep telefonu. Jun konuşmasına cihazın ekran, kamera ve boyut gibi standart özelliklerinden bahsederek başlıyor. Herkes merakla cihazın “güvenliği” artıracak özelliğinin tanıtılmasını bekliyor. Derken arka planda cihazın modelini yansıtan “Pantech G1100' yazısı beliriyor. Aynı anda Jun cihazın kapağını açıyor ve küresel cep telefonu pazarı yepyeni bir teknolojiyle tanışıyor: Parmak izi okuyucusu.* 

Ortaya çıkan ilk prototipleri de göz önünde bulundurursak mobil cihazların biyometrik güvenlik sensörleriyle buluşmasının üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Odönemde parmak izi sensörü daha ilerisi- ne geçilemeyecek bir güvenlik yöntemi olarak düşünülse de ilerleyen yıllarda yüz algılama, iris tarama ve ses tanıma gibi birçok biyometrik güvenlik alternatifi ortaya çıktı. Sonuç olarak da akıllarda şu soru belirdi: Biyometrik güvenlik yöntemleri arasında en başarılısı hangisi? 

Esguire Türkiye olarak bu ay mobil güvenlik yöntemlerine odaklandık ve biyometrik güvenlik yöntemlerinden ön plana çıkan parmak izi okuma, iris tarama ve yüz algılamayı inceledik. Değerlendirmemizde dikkate aldığımız faktörler güvenilirlik, kullanım kolaylığı, hız ve kararlılıktı. 
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DOKUNUN 

Her ne kadar işlevi aynı olsada modern parmak izi okuyucularının, çalışma prensipleri ve görünümleriyle atalarından oldukça farklı olduğunu belirtmeliyiz. İlk olarak bünyesinde ışık ve kamera bulunduran, kalın yapılı optik sensörler olarak ortaya çıkan parmak izi okuyucular, şu anda kullanılan ince kapasitif sensörlerle cihazlarda yer alıyor. Dokunmaya dayalı, parmağa gönderilen elektrik akımının parmak izini algılaması sonucu veri elde eden bu sensörler, bu verileri daha önce hafızaya kaydedilmiş verilerle karşılaştırarak giriş sağlıyor. 

Şu anda birçok akıllı telefonda yer alan parmak izi sensörlerinin yanılma payı, genel kullanım sonuçlarına göre, iris tarayıcı ve yüz algılayıcı kadar olmasa da, oldukça az. Bu noktada orta-yüksek kararlılıkta bir kullanım sunan parmak izi sensörlerini fiziksel olarak kandırma- nın oldukça zor bir işlem zincirine dayandığını belirtmeliyiz. Gerçek parmakla parmak izi barındıran nesneleri kolaylıkla ayrıştırabilen sensörleri yanıltmak için binlerce dolarlık malzemenin kullanılması gerekiyor. Gerçek parmak hissi verebilecek yapay bir parmağın oluşturulması ise ancak saatlerce uğraşın ardından gerçekleşebiliyor. Bu da yöntemin güvenilirliğinin yüksek olmasını sağlıyor. 

Yöntem herhangi bir konumda, ortam ışığına bakılmaksızın oldukça basit ve hızlı bir kullanım sunuyor. Sensörü kullanmak için çoğunlukla cihazı elinize almanız gerekmiyor fakat bunun, sensörün cihaz üzerindeki konumuna göre değiştiğini de söylemek gerek. Bunların yanında parmak izi okuyucuların üst düzeyde ıslak, kirli, terli yada deforme olmuş parmaklarla çalışmadığını da belirtmeliyiz. 


ODAKLANIN 

İlk defa Samsung'un tanıttığı Note 7 modeliyle mobil teknoloji dünyasıyla buluşan iris (göz) tarayıcı bilim kurgu filmlerini süsleyen, geçmişte üzerine oldukça yazılıp çizilmiş bir teknoloji. Cihazların ön yüzünde bulunan kızılötesi sensörün gönderdiği ışınlar ve cihazın kamerası yardımıyla göz bebeğindeki iris tabakasının 3 boyutlu taranması prensibine dayanan teknoloji şu anda yalnızca birkaç cihazda mevcut. 

Genel kullanım sonuçlarında yanılma oranının oldukça düşük olduğunu gördüğümüz iris tarayıcıların kullanıcılarına oldukça kararlı bir kullanım sunduğunu söyleyebiliriz. Durum güvenilirlik konusuna geldiğindeyse, kişinin gözünün kızılötesi bir fotoğrafı ve üzerine yerleştirilen bir kontakt lensle bile kandırılabildiğini gördüğümüz iris tarayıcı güvenilirlik konusunda kafalarda soru işareti oluşturuyor. 
Fakat bu, tabii ki, teknolojinin gündelik hayatta güvenlik sağlayamayacağı anlamına gelmiyor. 

Kullanım kolaylığı açısından değerlendirdiğimizde karanlık ortamlarda da kullanım imkânı tanıdığını gördüğümüz teknolojinin kişiye sadece telefonu kaldırıp ekrana bakarak kilit kaldırma imkânı sunuyor. Bu bakımdan hızlı ve kolay bir çözüm sunan teknoloji, çalışma prensibi gereği cihazı gözü algılayabileceği bir pozisyonda tutmayı gerektiriyor. Son olarak yöntem, gözlük ve kontakt lens gibi harici aksesuar ya da protezlerle de kullanılamıyor. 


GÜLÜMSEYİN 
2011 yılında beri mobil cihazlarda bulunan yüz tanıma sistemi, geçtiğimiz yıl Apple'ın gelişmiş kızılötesi kamerayla güçlendirdiği versiyonunu tanıtmasıyla kararlılığı artarak gelişmiş bir biyometrik güvenlik yöntemi haline geldi. 

Sistemin nasıl çalıştığı konusuna geldiğimizde iki farklı yaklaşım karşımıza çıktığını belirtelim: Klasik ve kızılötesi sensörlü (gelişmiş). Klasik yaklaşımı 


kullanan cihazların yüz taramasını ön kameraları vasıtasıyla yapıyor. Kızılötesi sensör bulunduran yaklaşımdaysa sensör yüze gönderilen ışın noktalar vasıtasıyla kişinin yüz hatlarını algılıyor ve veri haline getiriyor. Daha sonrasındaysa ekranı açmak isteyen kişinin yüzü ve veriler karşılaştırıyor. 

Gelişmiş yüz tanıma sistemine odaklandığımız- da genel kullanım sonuçlarına göre yöntemin yanılma payının oldukça düşük olduğunu belirtebiliriz. 
Bu bağlamda kararlılık konusunda diğer yöntemler kadar başarılı bir kullanım sağlayan teknolojinin güvenilirlik konusunda birkaç açığı olduğu da doğru. 
Kişinin bir fotoğrafı, maske ve plastik makyaj kullanılarak kandırılabildiğini gördüğümüz teknolojinin sıdamuhtemel. Lakin belirttiğimiz bu maskelerin oldukça uzun bir süreç ve harcanan binlerce dolar sonrası 

üretilebildiğini de belirtmeliyiz. 
Karanlık ortamlarda da çalışabilen yöntem gündelik kullanımda oldukça basit ve rahat bir çözüm. Çalışma prensibi geregi kişinin yüzünün tamamen algılanmasını gerektiren yöntem, doğal olarak cihazı yüz hizasında kaldırmayı gerektiriyor. Her ne kadar hızlı bir kullanım sunsa da bahsettiğimiz güvenlik yöntemleri arasında nispeten daha yavaş. 


SONUÇ OLARAK... 

Bahsettiğimiz yöntemlerinin her birinin günlük kullanımda gerekli olan mobil güvenlik ihtiyacını sağladığını söyleyebiliriz. Profesyonel açıdan düşündügümüzdeyse kimilerinin güvenilirlik, kimilerininse kullanım kolaylığıyla öne çıktığını görüyoruz. 

Tüm bu bilgiler ışığında kararlılık konusunda rakiplerinden bir adım geride kalsa da güvenilirlik, hız ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan parmak izi okuyucularının, bizce en başarılı mobil güvenlik yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. E tabii, her ihtimale karşı 
parolanızı unutmamızda da fayda var. 4 


* Her ne kadar daha önce tanıtılan parmak izi sensörüne sahip cihazlar olsada Pantech G1100 “küresel çapta sa- 


tışa sunulan” parmak izi okuyucusuna sahip ilk renkli ekranlı cep telefonudur. 


ÖNE ÇIKAN 
CİHAZLAR 


Samsung Galaxy 
Note8 

Ön yüzünde bulunan iris tarayıcıyla selefindeki cihazlardan ayrılan cihaz, bu donanımın yanında parmak izi okuma 

ve klasik yüz tanıma teknolojilerini de beraberinde getiriyor. 
www.samsung.com/itr 


e 


LG V30 

Sahip olduğu biyometrik güvenlik yöntemleri arasında parmak izi sensörünün öne çıktığı LG V30, arka yüzünde yer alan bu sensörün yanısıra klasik yüz taramayla kilit açma seçeneği de sunuyor. 
www.İg.com/tr 


AppleiPhone X 

Apple iPhone X, kızılötesi sensörü sayesinde gelişmiş yüz taraması yaparak ekran kilidi açma imkânı sağlıyor. FacelD adı verilen bu teknolojinin dışında cihaz farklı 

bir biyometrik sensör bulundurmuyor. 
www.apple.com/tr 


info | yeniler 


BU AY ONE ÇIKANLAR 


SİZİ BEKLEYEN EN İYİ ÜRÜNLERİ İNCELEYEN SAYFALARIMIZA GÖZ ATMADAN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN! 
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SADELİĞİN GÜCÜ 
Seiko, Presage Serisi'ne eklediği yeni modelleriyle şık görünümünüzü temel aksesuar olan saatinizle destekleme imkânı tanıyor. Derin mavi ve kiraz çiçeğiyle renklendirilen kadranları ve bu renklerle uyumlu deri kayışlarıyla modeller klasik tasarım çizgileriyle de öne çıkıyor. Bunun yanında, elle kurulabilir otomatik mekanizma barındıran modellerin sadelikleriyle 


göz doldurduğunu da ekleyelim. 
www.aydinsaat.com 


PEBSAĞ a 
MOMAV 


İV 


YENİ KLASIK 
Geleneksel Amerikan klasiklerini yeniden yorumlayan Tommy Hilfiger, ikonik şekiller, cesur renkler ve hız yarışçılarının kullandığı grafik desenleri yeniden ön plana çıkaran bir koleksiyonla karşımızda. Pastel renkler, ince dikişler ve biçimli kumaşların kullanıldığı ürünlerin bulunduğu koleksiyonda ayrıca bunun tam tersi canlı renkler, kalın çizgiler ve büyük desenler barındıran parçalar bulmak da mümkün. 
tr.tommy.com 


DERİNİN ŞIKLIĞI 
İş seyahati tablet, evrak ve el çantası demek. 
Longchamp yeni sezonda tanıttığı ürünleriyle iş seyahatlerinde şık ve her koşula hazır olmanızı sağlayacak çözümler vadediyor. 
Farklı renkteki detaylarıyla dikkat çeken evrak çantaları ve deri, kumaş, sert plastik birleşiminden oluşan dayanıklı valizler bu ürünlerden yalnızca ikisi. 
www.longchamp.com 


4 
Kihan 


CESUR ESİNTİ 
By Kilian'ın Klimt'in 1902 tarihli Gözü Pek Altın Şövalyesi Beethoven Frieze' tasvirinden esinlenen yeni kokusu 'Gold Knight zarif, cesur ve baştan çıkarıcı esintileri bir şişede birleştiriyor. Bergamot ve anasonun ışıltısını vanilya ve balın sıcaklığıyla harmanlayan koku, derin ve karmaşık esintinizle girdiğiniz her ortamda dikkat çekmenizi sağlayacak. 
www.brandroom.com.tr 


p 
HERZAMAN UYUMLU 


Dockers yeni sezon pantolonları ve gömlekleriyle hem şık görünüp hem de giydikleriyle kendini rahat hissetmek isteyenlere alternatifler sunuyor. Ütü gerektirmeyen yapısı 

ve dört yönlü esneme teknolojisi 

sayesinde konforlu bir kullanım sağlayan Smart 360 Flex pantolon ve her kombinle kolaylıkla uyum sağlayabilen Oxford gömlekler, özenli ve özgüvenli bir görünüm sergilemek isteyenler için iyi bir seçenek. 
www.dockers.com 


BAĞLANTI 
KOPMALARINA SON 


Evde ya da ofiste yaşanan zayıf Wi-Fi bağlantısı oldukça sık karşılaşılan bir problem. TP-Link'in yeni Wi-Fi menzil genişleticisi RE650'le bu sorunun önüne geçmeyi vadediyor. Wi-Fi bağlantısını teorik olarak 1.300m2'ye kadar genişletebilen cihaz, aynı zamanda kablolu bağlantıları kablosuza da dönüştürebiliyor. 
Akıllı telefon uygulaması da bulunan cihaz, her tür ayar ve kontrolün, kolayca ve her yerden yapılabilmesine olanak tanıyor. 
www.tp-link.com/tr 


DINAMIK TARZ 
Soğukları yoğun olarak hissettiğimiz bugünlerde giydiğimiz kıyafetler çoğu zaman en yakın arkadaşımız durumuna geliyor. Kiğılı, hem göze hitap eden hem de sıcak tutan yeni sezon ürünleriyle sizi yarı yolda bırakmamayı vadediyor. Şık klasik pantolonlar, kullanışlı yelekler, renkli trikolar ve dinamik görünmenizi sağlayacak daha birçok aksesuarıyla seri, her tarza ve her ana uygun sayısız parça sunuyor. 
www.kigili.com 


HEYECAN 
TUTKUNLARINA 


Motosiklet kullanımı, sevenleri için kar-kış dinlemeyen vazgeçilmez bir tutku. Yamaha da bu tutkuyu sürüş deneyiminden maksimum performans alarak yaşamayı vadeden firmalardan. 
Firmanın geçtiğimiz günlerde tanıttığı, bu doğrultuda şekillenen MT-09 SP modeli, çarpıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Modelin ergonomik yapısının yanı sıra neon renklerle süslenen kasasıyla da oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. 
www.yamaha-motor.eu/tr 
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YEŞİLLER 
İÇİNDE BİR KENT 


ZAGREB 


DOĞU AVRUPA'NIN AĞIRBAŞLI 
VE SAKİN KENTİ ZAGREB, SON 
YILLARDA KÜLTÜRDEN SANATA, 
MİMARİDEN GASTRONOMİYE 
KADAR PEK ÇOK ALANDA 
YILDIZI PARLAYAN KENTLERDEN. 
ZAGREB'DE BALKAN HAVASI 
BEKLERKEN TİPİK BİR AVRUPA KENTİ DÜZENLİLİĞİ, TEMİZLİĞİ VE ASLINDA YEKNESAKLIĞIYLA KARŞILAŞMAYA 
HAZIR OLUN. 


YAZI TÜRKAN DOĞAN 


Zi agreb, yemyeşil parkları, yürüyerek her köşesine ulaşabileceğiniz güzel sokaklarıve ulaşım konusundaki kolaylıklarıyla turistolmanın rahatlığını yaşayabileceğiniz bir kent. 

Hırvatistan'ın siyasi hayatındaki değişimler, Zagreb'in kültürel hayatını ve mimarisini de şekillendirmiş. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları arasına girmesi ve 19, yüzyıla kadar da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olması, ülkeyi biçimlendirmiş. Son yüzyılın çekişmeli günlerinden Tito'nun önderliğindeki Yugoslav- ya Sosyalist Federal Cumhuriyeti günlerine ve 1991 yılındaki bağımsızlığa kadar pek çok etmen, halkın hayatını şekillendirmiş. 

Zagreb, son yıllarda eskisine oranla çok daha popüler ve kalabalık. Artık bir Avrupa Birliği ülkesi olan Hırvatistan'da Dalmaç- ya kıyısındaki kentlerden sonra başkent Zagreb de popüler bir turist destinasyonu haline geldi. Geçtiğimiz yıl açılan yeni hava alanın- dan artan turistik faaliyetlere kadar pek çok etmen, kentteki dönüşümü hızlandırmışa benziyor. 

Sava Nehri kıyısındaki bu güzel Slav kenti, tipik bir Avrupa kenti düzenliliği taşısa da aslında derinlerinde başka bir dünyanın tezahürüne de sahip. Zagreb, bir zamanlar ihtişamlı bir imparatorluk kentiydi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun görkemi kentin mimarisinde hâlâ yaşıyor. Ancak bu güzel Slav kentinin ihtişamının gölgesindeki Doğu Avrupa ruhunu kim inkâr edebilir ki? 

Zagreb, ağırbaşlı ve bazen de kasvetli bir başkent. Hırvatistan'ın enerjik kenti Dubrovnik gibi sizi hemen içine çekmiyor. Sizi kendi ritmine uydururken büyüklüğüylede içinde eritmiyor. Zagreb kalabalığıyla sizi yormak şöyle dursun aksine yavaşlatıyor. Kent, 800 bin kişilik nüfusuyla sükünet içinde. 

Bu dümdüz kentin her bir köşesini yürüyerek aşabileceğiniz gibi kentin en yaygın toplu ulaşım aracı olan tramvayla da hemen her noktaya ulaşabiliyorsunuz. Kentin üst ve alttarafının birbirine bağlanması 1888 yılında kurulan füniküler sistem ile sağlanmış. 

Zagreb'intüm kültürel hazineleri Eski Kent merkezinde. Sayısız müze, galeri ve onlarca kafe ile restoran... Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu ihtişamını yansıtan bölge, görkemli mimarisiyle size bir açık hava müzesinde yürüdüğünüzü hissettiriyor. 
Bölge Rönesans Dönemi'nde, Osmanlı akınlarından korunmak için inşa edilen kent duvarlarıyla da ünlü. Gornji Grad (Üst) ve Donji Grad (Alt) olmak üzere iki kısımdan oluşan Zagreb'de, pek çok önemli yapı üst kısımda yer alıyor. Eski Kent'i de içerisine alan Gornji Grad, iki tepenin üzerinde konumlanmış. 
Bölgenin doğusu Kaptol, batısı ise Gradec isimleriyle ayrılmış. Zagreb'e dair mutlaka görülecek yapıların çoğu bu bölgede. Kaptol'deki Aziz Stephan Katedrali (Kutsal Bakire Meryem'in Göğe Yükselme Katedrali), bunlardan biri. Bu görkemli yapının inşa tarihi 1094 yılına kadar uzanıyor. Neo Gotik katedral, 108m'lik iki kulesiyle oldukça zarif. Çatısındaki renkli kiremitlerle ünlü, Gradec Bölgesi'ndeki Aziz Mark Kilisesi'nin yapım tarihi ise 1256. Bin yıl boyunca savaşlar, yıkımlar, depremler ve yangınlar gören bu güzel kilise, Romanesk pencereleri ve Gotik tarzdaki kapısıyla göz alıcı. 

Zagreb'in alt bölgesi, birbirinden güzel yedi parkı ve bahçesiyle de göz doldurucu. 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 
18. yüzyılın ortalarındaki reform döneminde inşa edilen bu güzel yapılar ve bahçeler, 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kent için başlayan modernleşme yüzyılının ikonik eserleri arasında. Bu dönemde yapılan saraylar, villalar ve parklar, ilk büyük kent planlama hareketinin bir parçasıymış. Kentindoğusundaki Zrinjevac ile başlayan bu park kompleksi, “U şeklinde yani bir at nalı formunda olduğu için “Yeşil Nal ismini almış. Tren garından kent meydanına kadar uzanan; mimar Milan Lenuci'nin imzasını taşıyan bu muhteşem şehir planı, başka jenerasyonlardan isimler eşliğinde farklı stil ve pratiklerle inşa edilmiş. Yıl boyunca pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan Yeşil Nal, 1891 yılından beri kentin çekim merkezi. Lenuci, bu muhteşem şehir planını yaratırken modern Zagreb'i yaratmayı düşünmemiş ancak ken- 


tintüm önemli kurumları çok güzel bir şekilde bir araya gelmiş. Zagreb'in tüm kamu binaları, kültür enstitüleri ve lüks otelleri bu “U' planının içinde konumlandırılmış. 

Kentin kalbi konumundaki Jelacic Meydanı ise her daim kalabalık ve ışıltılı. Bir öğlen vakti bu meydanda gezerken siz de Lotrscak Kulesi'nden atılan topun sesiyle sarsılabilirsiniz. 

Geçmişte top atışı, kiliselerin saatlerini ayarlaması için atılırken bu ritüel zamanlabir şehir seramonisine dönüşmüş. Kuleye tırmanıp yemyeşil Zagreb manzarasını izleyebilirsiniz. İndiğinizde ise kule çıkışındaki dünyanın en kısa tramvay yolculuğu olan; bir dakika bile sürmeyen tramvaya atlayıp İlica Caddesi'ne doğru uzanabilirsiniz. Ya da kafe ve butikleriyle ünlü Tkalciceva Caddesi'ni keşfedebilirsiniz. 

Zagreb'in keşfedilmeye değer bir diger bölgesi ise her sabah saat 07:00'de kurulan köylü pazarı Dolac. Lokal satıcıların kendi yetiştirdiği sebze ve meyveleri ve gıda maddelerini satın alabileceğiniz pazar, sokaklezzetleriyle de ünlü. Pazar, git gide artan ünüyle birlikte zamanla gıda dışında, tekstilürünü ve antika satışlarıyla da öne çıkmış, 1930yılından beri kurulan Dolac, kentin alt ve üst tarafını birbirine bağlıyor. 

Daima sakin ve kalabalıklardan uzaktaolan Zagreb'in yazı kadar kışı da güzel. Bu güzel kentte hem Orta Avrupa'nın hem Balkanlar'ın hem de Akdeniz kültürünün izlerini bulabilirsiniz. R 


GÖRMEDEN DÖNME 


«ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ 

Zagreb'in ve Hırvatistan'ın en büyük sanat kompleksi konumundaki Çağdaş Sanat Müzesi, resimden heykele, fotoğraftan videoya uzanan geniş bir seçkiye sahip. 17 bin m2'lik alanda süreli ya da kalıcı sergilerle Zagreb'in kültürel hayatını şekillendiren müze, Hırvatistan'dan ve uluslararası alandan pek çok sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor. Tiyatro, film ve konser etkinlikleri de düzenleyen müze, Çarşamba günleri ücretsiz. 

www.msu.hr 


«KIRIK KALPLER MÜZESİ 

Biten aşkların ardından geriye kalanları bir araya getiren Kırık Kalpler Müzesi, Zagreb'in en sıra dışı mekânlarından biri. Gradec'deki müze, Olinka Vistica ve Drazen Grubisic çiftinin ilişki sırasında alınan ve ayrıldığında ne yapılacağı bilinemeyen objelerle 
oluşturduğu gezici sergi fikriyle oluşturulmuş. 100 
kadar obje, 21 ülkeden oluşan turdan sonra 2010 
yılında bu müzede sergilenmeye başlamış. Müze, dünyanın dört bir tarafındaki kişilerden ayrılıklarının ardından kalan objeleri açıklamalı bir mektupla kabul ediyor. Plaktan baltaya uzanan kırık kalplere dair objeleri bir araya getiren müzenin ikinci şubesi ise Hollywood'da açılmış. 

www.brokenships.com 


« MİROGOJ 

Avrupa'nın mimari açıdan en güzel mezarlığı olarak dillendirilen Mirogoj, kent merkezine 10 dakikalık mesafede bulunuyor. Mezarlık, 1876 yılında mimar Herman Bolle tarafından tasarlanmış. Mimarisiyle hayranlık uyandırıcı olan Mirogoj, yeşiller içindeki yolları ve her biri bir anıt gibi olan bakımlı mezarlarıyla oldukça etkileyici. 
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DOĞA HARİKASI 


PLITVICE GÖLLERİ MİLLİ PARKI 


ZAGREB'İN YANI BAŞINDAKİ 


konaklama imkânı da mevcut. 
www.np-plitvicka-jezera.hr 
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Strukli&. * 


NE, NEREDE YENİR? 


Hırvatistan'ın Unesco Dünya Kültür Mirası istesinde olan doğa harikası Plitvice Gölleri Milli Parkı (Plitvicka Jezera), otomobille Zagreb'e 1,5 saat uzaklığında. Göllerden ve gölleri birbirine bağlayan şelalelerden oluşan bu olağanüstü milli park, turkuaz gölleri çevreleyen sık ormanlarıyla oldukça büyüleyici. 
6 adet birbirinden farklı seviyedeki gölden 
oluşan milli park, hemen her mevsim yağışlı. 
Parkı gezmek için numaralarla birbirinden ayrılan 2,3 saatlik farklı parkurları takip edebilirsiniz. Hırvatistan doğasının ne kadar iyi koruduğuna tanıklık edebileceğiniz Plitvice'nin 


Bulunduğu coğrafya ve tarihi nedeniyle Hırvatistan mutfağı pek çok kültürden etkilenmiş. Güveç ve et yemeklerinde Macar etkisi; baharat, yufka, dolma-sarma, şiş ve böreklerde Türk etkisi; tatlılarda Viyana ve pizza ile makarnalarda da İtalyan etkisi kolayca hissedilebiliyor. Ülkenin geleneksel yemeği ise yufka ve peynirden yapılan “Strukli' isimli yemek. Strukli dışındaki bir diğer popüler yemek ise 'Burek". Yani bildiğimiz börek. 
Hırvatistan aynı zamanda büyük bir zeytin üreticisi, bu nedenle zeytin de peynir, patates ve lahana gibi Hırvat mutfağının demirbaşları arasında. Hırvatlar genellikle kahvaltı ve akşam yemeğine pek önem vermiyor. Ancak öğlen yemekleri, çorba ile başlayıp tatlıyla sonlanan; ara sıcaklarla renklenen gerçek bir seramoni. Yemeklerin yanında en çok tüketilen içecek ise bira. Hırvatistan ayrıca kaliteli şaraplarıyla da öne çıkıyor. 


Trilogija: Her gün değişen menüsüyle ünlü olan mekânın, çorbaları, ızgara sardalyası, mangolu risottosu ve ıspanaklı karidesi meşhur. Mekânın yemekleri, ünlü pazar Dolac'tan her gün alınan taze sebzelerle yapılıyor. 

Kamenita 5, Zagreb, 

#385 14851394 


5/4 Peta Cetvrtina: Zagreb mutfağının modern yüzü 

olan mekân, ünlü şef Dono 
Galvagno'nun deneysel mutfağı. Beklenmedik tatları bir araya getiren 5/4'te beş, yedi ya da dokuz course'luk mönüleri seçebiliyorsunuz. 


1Dukljaninova, Zagreb, 
4385 4828999 


Baltazar: Geleneksel Zagreb yemekleri sunan restoran, yemekleri kadar atmosferiyle de dikkat çekici. Baltazar, özellikle biftekleri, taze sebzeleri, siyah risottosu ve yemeklere göre eşleştirilen özel şaraplarıyla ünlü. 

Nova Ves 4, Zagreb, 

4385 4666999 
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Özünde 'Paylaşım Kafası' Var 


MÜRVER RESTAURANT 


BİR MEKÂN DÜŞÜNÜN Kİ; HEM ORTAMI HEM MENÜSÜ HEM DE KONUMUYLA IDDIASINI SONUNA KADAR KORUYOR. MURVER RESTAURANT'TAN BAHSEDİYORUM. BU ARALAR YILDIZI GİT GIDE PARLAYAN RESTORAN, BIR 


— Bir süredir namı dilden dile yayılan ve insanda gerçekten merak duygusu uyandıran Mürver Restaurant'a artık gitmemek, menüyü şöyle bir karıştırıp tadına bakmamak olmazdı. Ne de olsa, hem yaz aylarında yeniden gündeme gelen ve popüler eğlence anlayışının merkezlerinden biri olmaya devam eden Karaköy'de konumlanıyordu. 
Üstelik; Akfen GYO'nun yatırımcılığını üstlendiği, Accor Hotels'in işlettiği restoranın kurucu ortaklarından biri Mehmet Gürs'tü ve aynı zamanda mutfağına danışmanlık da yapıyordu. Özetle; modernleştirilmiş bir Anadolu ve Türk mutfağı örnekleriyle yine karşı karşıyaydık. 

Karaköy, Kemankeş Caddesi üzerine konuşlanan Novotel Istanbul Bosphorus'un en üst katında bulunan Mürver Restaurant, az önce de belirttiğim gibi son altı aydır gerek ambiyansı gerek sunum farklılığı ve gerekse sunduğu lezzetlerle dikkatleri üzerine çeken bir adres. Zira son derece lüks ve modern diyebileceğimiz bir ortamda yanan odun ateşi- ne pek de alışkın değiliz. 

Geçtiğimiz Haziran sonunda kapılarını açan Mürver Restaurant'ın mutfağında canlı açık ateş ve tütsüleme dâhil, ateşle farklı pişirme teknikleri ön plana çıkıyor. Menüsün- de, Anadolu'dan yerel üreticilerden mevsimine uygun alınan ürünlerle odun fırınında veya odun ızgarasında pişmiş, mangalın üstünde asılarak dinlendirilmiş, tütsü fırınında tütsülenmiş yemekler, deniz ürünleri, el yapımı kurutulmuş ve dinlendirilmiş etler, sucuklar, sosislerin yanı sıra vejetaryenlerin rahatlıkla tercih edebileceği çeşitli yemekler ve en 'şık' halleriyle mezeler de bulunuyor. Burada yiyeceğiniz her şeyde farklı bir pişirme tekniği kullanılıyor, dersem abartmış olmam. 
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Zatenrestoranın hemen ortasında konumlandırılmış açık mutfağında neler olup bittigini canlı olarak bizzat izleyebiliyorsunuz. 16 
kişiden oluşan mutfak ekibinin başında Yılmaz Öztürk var. Kendisi dedesinden “el aldığın” mesleğine daha 17sindeyken inatçı kişiliği sayesinde Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet'in mutfağına “sızarak başlamış. 
Yerli-yabancı döneminin en ünlü ve başarılı şeflerinden işi öğrenen Öztürk, daha sonra Gümüşsuyu'nda açılan Kayra Wine Akademi'ye şef olarak atanmış. 

Ancak yaşanan ufak tefek talihsizlikler sonucunda mekânla yollarını ayırmak zorunda kalan genç şef bu kez rotasını Ege'ye doğru çevirmiş ve bir süre Çeşme ve yakın çevre- 


sinde yaşamaya karar vermiş. “Çeşme'ye gitmeye karar verdim, orada iki yıl boyunca bir otelin mutfak şefi olarak çalıştım. Ancak bir yandan da artık kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerektiği konusu kafamı kurcalıyordu. Dükkândaki ikinci yılımın sonunda kendirestoranımı açtım. Yaklaşık üç yıl boyunca Alaçatı'daki Escale Restaurant” işlettim. Ardından da Mangerie Restaurant'a şef partner olarak transfer oldum. Sonrasında da Mehmet Gürs'ten teklif gelince; Mürver Restaurantile yollarımızı birleştirdik.” Bir şef olarak özellikle etkilendiği ya da beğendiği bir mutfak olmadığını ancak Uzak Doğu lezzetlerinden ve özellikle Thai Mutfağı'nın kendisinde bir ayrı olduğunu belirten Öztürk, Mürver Restaurant'ın menüsünü oluştururken de kendi mutfağımıza ait lezzetlere küçük dokunuşlar yaptıklarını belirtiyor: “Zaten var olan ve çok güzel olan Türk yemeklerine farklıdokunuşlar yapıyoruz. Beni en çok heyecanlandıran da bu zaten.” 

Mekâna adım attığınız ilk anlarda Tarihi Yarımada manzaralı, kokteyl yudumlama ortamı sunan bir yer gibi algılansa da Mürver Restaurant, bir restoran olarak sunduğu her şeyiyle hakkını veriyor. Her gün neredeyse 
160 kişiye servis çıkıyor burada. Modern meyhane desem, hem öyle hem de değil... Ama kesinlikle o kafada hereket eden bir restoran. 
Bunu da ben uydurmuyorum; Yılmaz Şefde aynı fikri paylaşıyor ve ekliyor hemen: “Menü, ağırlıklı olarak da meze çeşitleri “paylaşım” konseptine kurulu olduğu için Mürver için modern bir meyhane de demek mümkün.” Hazır mezelerden söz açılmışken, mezelerin zaten var olan lezzetlerin yerinden yorumlanmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor hemen. “Yaptığımız pilaki için kullandığı- 


Fırınlanmış Kuzu 


39 


info | yemek 


mız tahini Kastamonu'dan getirtiyoruz; soganı pişirmiyor da turşu halinde kullanıyoruz ya da klasik humusun içinden sürpriz bir şekilde ördek eti çıkıyor... Günlük olarak aldı-Şımız balıkları genellikle bütün halinde sulu sulu pişirmeye dikkat ediyoruz.” diyerek menüyü ve farklı pişirme tarzlarını anlatan Yılmaz Şef, mutfağın tasarımını da bizzat kendilerinin yaptığını belirtiyor: “Bir demir ustası ilebirlikte oturup çizdik, mutfağın tasarımını oluşturduk. Açık mutfak sistemi sayesinde burada yemek hazırlarken kimin keyifli olup olmadığını görebiliyorum.” Mürver Restaurant'ın tasarım ve dekorasyonunda Autobam'ın imzası var bu arada. Serviste kullanılantabak çanaktan dekorasyondaki detaylara kadar her şeyin özel tasarım olmasına özen gösterilmiş. Mesela; yemek yediğiniz seramik el yapımı tabaklar ve servis ürünleri, özel tasarım ve ABD'den getirilmiş. 

Terası, iç ve lounge bölümü olarak yaklaşık 160 kişi kapasiteli Mürver Restaurant, son derecerahat ve ferah bir oturma düzenine sahip. İnsanlarla dip dipe oturup yan masadakilerin ne konuştuğunu dinlemek zorunda kalmadan yemeğinizi yiyebileceğiniz mekânın müdavimleri her yaştan, “kaliteli ve farklı? 
yemek yeme meraklılarından oluşuyor. Haftanın yedi günü, saat 12:30 — 15:00 ve 18:30 — 23:30 arasında servis veren mekân, sadece bir restoran olarak değil; aynı zamanda iş ve grup yemeği ya da organizasyon ve toplantı gibi 


özel zamanlara da ev sahipliği yapabiliyor. 
Gerçeği itiraf etmek gerekirse, genellikle mekân ziyaretlerimde yapılanların tadına bir bakarım. Ama Mürver'de iş değişti. Oturup “harbiden”, hatta şöyle Tarihi Yarımada manzarasının da tadını çıkararak yemek yedim! 
Gerek sunumu ve gerekse tatlarıyla insanı gafil avlayan şeyler yapılıyor burada. Başta mekânın mutfak danışmanı Mehmet Gürs, restoran şefi Yılmaz Öztürk ve genç ekibini buradan bir kez daha tebrik etmem gerekiyor. 
Gelelim; mutfaktan çıkan lezzetlere... “Atıştırmalık & Paylaşmalık'dan başlamak gerekirse; mevsim otları, keçi peyniri, kavrulmuş Datça badem ve tarladomatesinden yapılan “İsli Domates Salata” (29 TL); ispir fasulye, kırmızı soğan, tahin ve yumurta ile birlikte servis edilen “Antalya Piyazı” (36 TL); isli yoğurt, közlenmiş sarımsak ve turşu salatalıktan yapılan “Kuru Cacık (24 TL); külde pişirilmiş ahtapot, ılık Ege salata ve kıyı otlarıyla hazırlanan “Külde Ahtapot” (48 TL); “Çimçim Marine (48 TL); ekşi hamur, kızarmış hamsi ve közlenmiş kök sebzelerle servis edilen “Hamsi Tava (39 TL) ve isli kaburga, badem ve nane ile birlikte sunulan “Etli Tarhana” (39 TL) masaya paylaşım olarak sunulanlezzetlerin başında geliyor. Ne yalan söyleyeyim; neredeyse hepsi birbirinden iddialı diyebilirim. Özellikle de kullanılan soslar ve servis ve sunum şekli açısından Mürver Restaurant farkını bir kez daha ortaya koyuyor. 
Ana yemek olarak da karşınızda öyle kafanızı çok karıştıracak kadar kalabalık bir menü olmayacağını hemen belirteyim. Burada her şey az, öz ve dozunda hazırlanmış. Balık da bulabiliyorsunuz; Trakya Kıvırcık da. 
Şimdi konuyu daha fazla uzatmadan ana yemek olarak tercih edebileceğiniz lezzetlere geçelim... Dökümde pişmiş, közde sebze türlüsü ve acılı bamya ile birlikte servis edilen “Balık Kavurma” (79 TL); yabani otların ve ekşi elmanın yanına çok yakıştığı Izgara Karides? (84 TL); kemiğinde fırınlanmış kuzu, Antakya firik, acı günkurusu hoşaf ve tuzlu yoğurtla enfes bir uyum yakalayan “Trakya Kıvırcık (134 TL — 2 kişilik); ızgara sebzelerle servis edilen “Yonca Otlu Antrikot (79 TL) ve her gün taze olarak balık pazarından alınan günün balıkları tercihlerinizden biri olabilir. 
Tatlı konusunda bonkör bir mekân diyebilirim. Öyle ki; normal şartlarda ortalama bir restorana gittiğinizde tatlı alternatifiniz iki hadi bilemediniz üç olur. Ama Mürver'detam altı farklı alternatif sunuluyor. Fırın sütlaç dondurması, karadut ezmesi ve kektili kıtır ile sunulan “Yanık Sütlaç (21 TL); “Çıtır Halka (19 TL), “Kağıt Helva (21 TL) ve 'Dökümde Fırın Meyve (24 TL) tercih edebileceğiniz tatlı çeşitlerinin başında geliyor. Lezzet olarakdabir hayliiddialılar, benden söylemesi. 4 


mekân 


Kabare Şovlu Akşam Yemeği 


YAZ BOYUNCA BOĞAZ'DAKİ KONUMU VE EĞLENCE ANLAYIŞIYLA ADINDAN SÜREKLİ SÖZ ETTİREN LASSIETTE, LEVENT HYATT CENDRIC OTEL BÜNYESİNDEKİ YENİ YERİNDE, KIŞIN DA EĞLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR. 


Şık birakşam yemeğinden beklentinizin kapasitesi ne olur bilemeyiz elbette ancak Lassiette Restoran, akşam yemeğinin sınırlarını zorluyor dersek, abartmış olmayız. Yaz aylarında Boğaz'da sunduğu şık ve eğlenceli mekân konseptini bugünlerde Levent'teki Hyatt Cendric Otel bünyesine taşıyan restoranda lezzetli ve konforlu bir akşam yemeginden çok daha fazlasını bulacaksınız. Gurmelezzetleri, kabare şovları ve “Dinner Party? 
konseptli eğlence anlayışıyla Vassiette Restoran, İstanbul gece hayatında fark yaratmaktaiddialı, şimdiden belirtelim. 

Alp Franko ve Julien Martin'in işlettiği Uassiette hizmet mottosu olarak üç kelimeyle tanımlanıyor: “Kalite, lezzet ve eğlence. 
Hazır; eğlence anlayışında lezzetli yemekler mevcut demişken hemen Lassiette'in mutfagından ve menüsünden bahsedelim: LVassiette'nin menüsü Türk ve dünya mutfağından modern örneklere sahip. Lassiette'nin mutfağıise Executive Şef Ayvaz Akbacak ve ekibine emanet. Paylaşım mantığında sunulan lezzetler, özel tasarım tabaklarında sunuluyor. 

“Paylaşımlık? gurme lezzetler? sunan mekân, bugüne kadar alışık olduğunuz Türk lezzetlerine ve dünya mutfağının popüler tatlarına füzyon dokunuşlar yaparak yeniden yorumluyor. Öyle ki; Yenilebilir Toprak Üzerinde Lakerda' ve “Baklava Hamurunda Levrek gibi orijinal lezzetlerin yanında “Kuzu İncik, Etli Humus” ve Meşe Odununda Közlenmiş Patlıcan gibi geleneksel lezzetleri de burada bulmak mümkün. Ayrıca çıtır mantı, kalamar tava, çıtır karides ve kâğıtta yaprak ciğer gibi tatlar da mevcut. Tatlılardan ise bakır sahanda yenilebilir çiçeklerle sunulan mangolu panna cotta mekânın en fazlailgi görenlezzeti diyebiliriz. Görünümüyle tıpkı sahanda yumurtayı anımsatan tatlı, Uassiette'in en esprili sunumlarından biri, diyebiliriz. Fransız mimarisinden örnekler taşıyan mekandaki Latin Amerika markalarının yer aldığı puro bölümü, antik aplikler ve tasarım mobilyalar dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. 

Uassiette'de sürprizler bitmiyor! Burada kendinizi tıpkı bir Las Vegas'taki restoranlar- dan birindeymiş gibi hissetmeniz mümkün. 


Öyle ki; Las Vegas'taki restoranların bir benzeri olarak masaları dolaşan yetenekli illüzyonist Doruk Sayar misafirlere şaşırtıcı anlar yaşatıyor. Özellikle iskambil kartlı ateş şov ve karikatür şovu ilgi gören Doruk Sayar şovlarının sonunda konuklarına performansından hatıra kalacak objeler hediye ediyor. Canlı müzik ve kabare şovları öncesinde masanızdaki illüzyon gösterileri esas eğlencenin başlamak üzere olduğunun bir işareti, diyebiliriz. 

“Dinner Party? konseptinde hizmet veren Uassiette özel kostümlerle hazırlanan dans şovlarıise mekânı, başlıca farklı kılan özelliklerinden biri. Kabare şov mantığında yabancı dansçıların özel tasarım kostümlerle yaptıklarışovlar adeta sizi zamanda yolculuğa çıkaracak. Canlı müzik performansı öncesinde üç farklı kostümle şov yapan dansçılar Fransız, Amerikan ve Latin müzikleri eşliğinde birbirinden eğlenceli ve orijinal şovlar sunuyor. 

Kabare şovları sonrasında ise Vassiette sahnesini canlı müziği bırakıyor. Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlenen canlı müzik performanslarında Lassiette'in eşsiz ambiansı hem eğlence hem de romantizime doyuyor. Lassiette'in sahnesinde 80'ler ve 90'ların Amerikan klasiklerinin yanında, unutulmaz Türk pop müziği eserleri de seslendiriliyor. 

Kaliteli velezzetli yemeklerin yanı sıra kabare ve illüzyon şovları dışında özel organizasyonlara da ev sahipliği yapan Lassiette, gündüzleri delokasyonu gereği iş çevresince şık bir öğle yemeği ortamı sunuyor. 
www.lassietteistanbul.com 4 
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HER ŞEYİYLE İTALYAN 


MİLANO GOURMET 


BUNDAN BÖYLE HEM SAAT 15:00'E KADAR KAHVALTI EDEBİLECEĞİNİZ HEM ŞARKÜTERİ ALIŞVERİŞİ YAPABİLECEĞİNİZ HEM DE GECENİN | GEÇ SAATLERİNE KADAR İTALYAN LEZZETLERİNİ KEŞFEDEBİLECEĞİNİZ BİR MEKÂNINIZ VAR: MİLANO GOURMET. 


2013 yılından bu yana Nişantaşı'nın özel, elit 
vefarklı “şarküterisi' olarak hizmet veren Milano Gourmet, bundan üç ay önce gelen talepleri karşılamak üzere konsept değişikliğine giderek vetabii başka bir deyişlede büyüyerekrestoranmahalle barı-şarküteri olarak hizmet vermeye başladı. Tabii, birçok değişimi de beraberinde getirerek. Öncelikle markanın bundan böyleiki kurucu ortağı var. Üç ay öncesine kadar sadece peynir ve etithalatçılığı yaparak Milano Gourmet'iişleten Mutlu Ayata'ya artık aslında tekstilci olan Ali Doğaner de eşlik ediyor. 

“2013 yılından bu yana ağırlıklı olarak İtalya'dan olmak üzere Türkiye'ye peynir ve et ithalatçılığı yapıyordum. Dünya çapında ödüllü, şarküteri dünyasının “Rolls-Royce'u diyetanımlayabileceğimiz markaları şarküterimizde bulmak mümkündü. Sonrasında, çok daha farklı profillere ulaşabilmek adına bir “showroom kafasıyla hizmet vermeye karar verdim. Ancak sadık müşteri kitlesi bu peynir ve et çeşitlerini sadece satın almakla yetinmek istemedi; satın aldığı ürünleri aynı zamanda yerinde oturup yemeğini yemek, iş çıkışı ya da hafta sonları eşiyle dostuyla oturup sohbet ederken lezzetli bir şeyler atıştırmak isteyince bizim için de artık bir mekân açmak kaçınılmaz oldu. Restoran-şarküteri konseptinde açtığımız Milano Gourmet'nin yeni yüzü için böylece daha evvelden de yakın arkadaş olduğum Ali Doğaner ile yollarımız kesişti. Mekânda tasarım ve dekorasyon konusunda da değişiklikler yaparak giriş katındaki şarküteri ve mahzen bölümünü alt kata taşıdık. Yaklaşık 80 farklı çeşit ve markada peynir, 70 çeşit de et mevcut. Üst katise artıktamamen bir İtalyan restoranı konseptiyle hizmet veriyor.” diyerek mekânın yeni konseptini tanımlayan Mutlu Ayata, son üç aydır gözlemlediği kadarıyla Nişantaşı tayfası'nın böyle bir konsepte ihtiyacı olduğunu dahaiyi anladıklarını da belirtiyor. 

Evet, İstanbul'un birçok noktasında farklı konseptlerde hizmet veren mekânlar bulmak mümkün. Ancak hem akşamüzeri saat 15:00'e 


kadar kahvaltı yapabileceğiniz, öğle yemeği yiyebileceğiniz, akşamüzeri iş çıkışı kafa dağıtmak için uğrayabileceğiniz, İtalyan sunumuyla şık bir akşam yemeği yiyebileceğiniz ya da evdeki davetiniz için kaliteli ve lezzetli şarküteri ürünleri alabileceğiniz bir adres bulmak, pek de mümkün değil. En başta tüm bunları tek bir çatı altında yapabileceğiniz için Milano Gourmet, konumu itibariyle de son derece uygun bir adres. Projenin bu kadar profesyonel ve farklı kesimlerden kişilere hitap etmesinde elbette işletme ve servis ekibinin de etkisi var. 
Milano Gourmet'nin Genel Müdürlüğü, daha önce Vogue, Zuma ve Frankie İstanbul'da yöneticilik yapan Serdar Kömbe'ye emanet edilmiş. 

Milano Gourmet'nin kapısından içeri girdiginiz anda kendinizi İtalya ya da Fransa'da gittiğiniz bir dükkâna girmiş gibi hissediyorsunuz. Ahşap ağırlıklı dekorasyonu insana Orta Çağmahzenlerini ya darestoranlarını hatırlatıyor. Sıcak ve samimi bir ortamı var. İç mekân olarak 50, dışarıdaki kış bahçesiyle birlikte aynı 


anda 74 kişiyi ağırlayabiliyor. Sabah saat 09:00 itibariyle kahvaltı servisi ile başlayan, günboyu devam eden kaliteli yemek, şarap ve kokteyllerinçok uygun fiyatlar ile sunulduğu mekân, aynı zamanda alt katında satışa sunulan yerli ve yabancı şarküteri ürünleri, ithal bira çeşitleri, yerli bağlardan Chateau Petrus'a kadar uzanan ve 35 TLila35 bin TL'ye kadar devam eden fiyatlarıyla her keseye hitap eden şarap kavının yer aldığı Gourmet Store' ile de Nişantaşı'nda önemli bir boşluğu dolduruyor. Özetlebu mekânın mottusu için “ulaşılabilir lüks” diyebilirim. 

Akşamüzeri Milano Gourmet'nin şarküteri kısmı hareketleniyor. Glutensiz, organik ürünlerden diyabetlilere özel reçellere seçenek bol. 
Fransız sosyete rokforu, brie peynirleri ve İspanyol manchego peyniri gibi özel peynirlerin yanı sıra İtalyan karabiberli, parmesanlı salamları, Napoli ve Piccante salamlarını da bulmak mümkün. Şarküteride beğendiğiniz ürünleri satın alıp eve gidebildiğiniz gibi seçtiklerinizi masanıza servis ettirebilirsiniz. 

Klasik İtalyan mutfağının sevilen yemeklerinden oluşan mönüsü, yerli ve yabancı şarap çeşitleri bulunan zengin ve üst düzey servisiyle hizmet veren Milano Gourmet'nin mutfağı ise Rıdvan Koçaslan ve ekibine emanet. 20 yıldan uzun süredir Da Mario, Gina gibi Türkiye'nin önemli İtalyan restoranlarında Executive Chef olarak görev yapmış olan Koçaslan, bundan böyle edindiği bilgi ve tecrübesini Milano Gourmet'nin menüsüyle yansıtıyor. 

Kahvaltı menüsü ile oldukçaiddialı ve geniş. 
Kars gravyeri, İzmir tulum peyniri, dil peyniri, eski kaşar peyniri, isli Çerkez peyniri,taze kaşar peyniri, beyaz peynir, İtalyan salamı, Macar salamı, füme hindi, haşlanmış yumurta, sucukızgara, tereyağ, bal, kaymak, reçel, domates, hindi göğüs ve çaydan oluşan “Serpme Kahvaltı'nın tek kişilik fiyatı 43 TL, iki kişilik fiyatı da80 TL. 
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Kahvaltı demişken, herhangi bir mekânda öğle saatlerine kadar yiyebileceğiniz kahvaltıyı burada saat 15.00'e kadar yapabiliyorsunuz. “Serpme Kahvaltr tercih etmeyecek olursanız; “Sade Omlet” (18 TL), “Baby Ispanaklı Beyaz Omlet” 
(22 TL), “Trüflü&Parmesanlı Patates Tava (9 TL), “Sahanda İki Göz Yumurta (15 TL), “Sucuk Tava (20 TL), “Granola (18 TL) ya da poşe yumurta, dana bacon, avokado, hollandaise sosileekşi maya ekmeği üzerinde sunulan “Eggs Benedict” (25 TL) yiyebilirsiniz. 

Zengin bir şarküteri bölümünün olması sayesinde burada alternatif sandviç çeşitleri de bulmak mümkün. Mozzarella, domates ve pestososla yapılan Mozzarella (23 TL); mortadella, dil peyniri, Akdeniz yeşillikleri ve çeri domatesli “Bologna (25 TL); domuz prosciutto, 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tereyağı, emmantel peyniri ile hazırlanan “Venice (27 TL);füme dana, emmantel peyniri, çeridomates ve salatalıklı “Valtellina” (24 TL) ve füme hindi, krem peynir, Akdeniz yeşillikleri, çeridomates ve salatalıkile hazırlanan Como” (©0TL) Milano Gourmet'de yiyebileceğiniz en lezzetli sandviçlerin başında geliyor. 

Tabii buraya gelip illa kahvaltı edecek değilsiniz; hafifesintili bir kışgününde kış bahçesine yerleşiplezzetli bir çorba içmeyi tercih edebilirsiniz. Burada iki çeşit çorba mevcut: “Balkabağı Çorbasr (19 TL) ve “Kuşkonmaz Çorbasr (21TL). 

Ürünteminini ağırlıklı olarak İtalya'dan yapan ve aynı zamanda bir şarküteri ve mahzen olarak da hizmet veren bu restoranda tahmin edeceğiniz üzere İtalyan lezzetlerini de bulmak mümkün. “Spagetti Bolognese (32 TL), “Rigatoni' (30 TL), “Kuşkonmazlı Linguini' (45 TL) ve “Porcini Risotto” (40 TL) lezzetine güvenilen makarnaların başında geliyor. İtalyan lezzetlerinin dışında normal bir şekilde “ana yemek” yemeyi tercih edenler için de elbette alternatifler mevcut. “Limon Soslu Piliç Izgara (44TL), “Milano Schnitzel (58 TL), “Gourmet Burger (42 TL) ve Izgara Somon (51 TL) de Milano Gourmet'nin mutfağından çıkanlezzetlerin arasında yer alıyor. 

Bana soracak olursanız; buraya keyifli bir arkadaş grubuyla gelip restoranın bir köşesine ya da kış bahçesine yerleşip birkaç saat vakit geçirmek güzel bir keyif olur. Eşlikçi olarak da paylaşım tabağı olarak sunulan lezzetleritercih ederim. Domates, avokado ve füme somon ile hazırlanan “Bruschetta Trio (27 TL), kızarmış ekşi maya ekmeği, renkli çeri domates ve İtalyanrokası ile sunulan “Burrata (42 TL), “Karides Tempura (38 TL) ve özellikle denemenizi tavsiye ettiğim “Bresaola & Manda Mozzarella Tabağr (75 TL) paylaşımların başında geliyor. 

Şarabının yanında yemek yerine hafif atıştırmalıklardan oluşan alternatifleri de tercih etmek mümkün. “Soğuk Et&Peynir Tabakları”da hoşvelezzetli bir tercih olabilir. Dört farklı alternatifinizin olduğu bu tabakların fiyatları 40 
ila70TL arasında değişiyor. Hafif atıştırmalıklardan ve formumdan ödün vermem diyencilerdenseniz; salata çeşitlerine yönelebilirsiniz. 
“Ceasar Salata” (30 TL), Semizotlu ve Körpe Ispanak Salata (32 TL), “Yeşil Mercimekli Izgara Somon Salata” (39 TL), Avokado&Enginar Salatasr (35 TL), “Parmesan Sepetinde Izgara Bonfile Dilimleri Salatasr (46 TL) ve Kinoa Salata” (38 TL) yerinde bir seçim olabilir sizin için. Tatlı seçeneğiz ise sadece “Tiramisu'dan ibaret; fiyatıda 19 TL. 

Son olarak; Milano Gourmet, hem dükkanı hem de dışarıdaki ve alt kattaki bölümleriyle restoran ve şarküteri hizmetini aynı anda veriyor, tabii dilerseniz burada özel davet ve organizasyonlar dadüzenlemek mümkün. # 
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GİZEM KAYA 


Proje bazlı iş sektörüne yepyeni bir çözüm alternatifi kazandıran 'Others'ın kurucu ortağı Gizem Kaya'yı eğitimden kariyere birçok soru ile yakın markajımıza aldık. 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


“Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü'ne girdikten sonra bölümümü çok fazla sevemedim. Bölümümle ilgili bir kariyer hedefimin olmaması beni farklı kariyer arayışlarına itti.” 


“Türkiye Girişimcilik Vakfı'nda kendi yaşımdaki girişimcilerle tanışmam bana ilham kaynağı oldu. Girişimciliğin beni mutlu edecek bir kariyer tercihi olacağına burada karar verdim.” 
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“Others iş hayatında ya da gündelik hayatta yapmanız gereken fakat sürekli ertelediğiniz veya yapacak zaman bulamadığınız işleri, sizin için yapabilecek yetenekli üniversite öğrencileri bulabileceğiniz bir platform.” 


“Platformumuzda websitesi oluşturma, video montajlama gibi profesyonel işlerden broşür dağıtma gibi daha mekanik işlere birçok hizmeti gerçekleştirebilecek adaylar bulmak mümkün.” 
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2013-2017 
Boğaziçi 
Üniversitesi — 
Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler 


2015 
Groupama Sigorta 
& Emeklilik (Staj) 
Global Champions 
Inc. (Staj) 
Türkiye Girişimcilik 
Vakfı - Gönüllü Üye 


2016- 
Others 
(Othersapp.com) 
— Kurucu Ortak 
Startup Leadership 
Program 
— Gönüllü Üye 


2017- 
University 
Innovation Fellows 
- Gönüllü Üye 


“Çalışma prensibimizden bahsedersek; sitemizde yaptırmak istediğiniz işin tanımını ve bütçenizi girdikten sonra aday olan üniversite öğrencilerinin profillerini inceleyebilir ve aralarından uygun olan kişileri seçebilirsiniz.” 


“Genç yaşta bu pozisyonda olmam çoğu kişi tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Kimi zaman çalıştığımız kurumsal şirketlerde Others'ın “kurucusu? değil de orada çalışan bir “stajyer” olduğumu düşünenler bile oluyor.” 


“Hobilerim arasında kitap okumak, iş dünyası araştırmalarını detaylıca incelemek, iş dünyası dergileri okumak ve sanat, korku veya psikoloji filmleri izlemek bulunuyor.” 
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“Others olarak hedefimiz hizmetimizi uluslararası düzeyde genişletmek. Özellikle Avrupa ülkelerinde şirketlerin öğrencilere verdiği değer çok yüksek ve bu ülkelerdeki şirketlerin üniversite öğrencilerine ihtiyaçları var.” 


“Hayattaki en büyük motıvasyonum kendimi sürekli olarak geliştirmek. Kendimi geliştirdiğime inandığım sürece hedefim doğrultusunda ilerlediğime inanıyorum.” 


“Iş ar kadaşlar ım dayaşıtlarım olduğu için arkadaş gibiyiz. İş ortamında ciddiyet ve arkadaşlık dengesinin iyi kurulması gerektiğini düşünüyorum.” 
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ADAMAKILLI DERGİ 
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VARSA ALALIM) 


SÜPERİNSAN 
DNA'MIZLA 
OYNUYORLAR! 
(UZMANLAR 
EŞLİĞİNDE 
GELECEĞE 
DÖNDÜK) 


STİL 
ŞÖMİNE 
KARŞISINDA VEYA 
KAR ÜSTÜNDE 
ŞIKLIĞI ELDEN 
BIRAKMAMA 
TAKTİKLERİ 


ERİLEN  GÜZELBİR ÖRNEK K | SAAT USTAYA KE ENDİ TARZ 


ye AŞAMA SANATINA V vE 


seyyar ENDÜLÜS BİRLİKT 


0212 354 36 04 10212 354 3611/0212 354 3627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 0000 www.turkuvazabone.com 


o Derginiz kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. 
e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. Y 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Emre Uğurlu 


PERFORM TÜRKİYE ORTA DOĞU-KUZEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ EMRE UĞURLU'YA STİLDEN SEYAHATE EN SEVDİKLERİNİ SORDUK. 


RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF KORAY IŞIK 
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1/Yeme İçme 

İçecek/İçki: Coca Cola Zero 
Neden?: Bence tadı daha güzel olan bir içecek yok. 
Atıştırmalık: Fıstık 
Restoran: Peter Luger, New 
York 


Bar: Vii, Dubai 3/Teknoloji 

Kahvaltı Mekânı: Rumeli Kale Akıllı Telefon: Apple iPhone X Cafe & Restaurant Tablet: Apple iPad Pro 

Kafe: Factory Girl, Berlin Dizüstü Bilgisayar: Dell 

Ne Yemeden Duramaz?: Et Latitude 7280 


En Sevdiği Yemek: Mantı TV: EPSON Projeksiyon Uygulama: Maçkolik; 
Yemeksepeti 

İnternetSitesi: Sahadan.com; 
Goal.com 


Otomobil: Porsche Boxster 


2/Stil 

Gözlük: Prada 

Cüzdan: Vakko 

Jean: 7 For All Mankind 
Gömlek: Etro 

Ayakkabı: Ecco 

Spor Ayakkabı: Premiata 
Kol Düğmesi: Mont Blanc 
Bavul: Tumi 


4/Seyahat 
Favori Seyahat Kentleri: Rio de Janeiro ve Londra 


Favori Otel: Encore, Las Vegas 
En Sevdiği Yapı: Wembley 
Stadyumu, Londra 

Bir Sonraki Seyahatinde 
Nerelere Gitmek İster?: 
Tokyo, Japonya ve Rovaniemi, 
Finladiya 
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5/Kişisel 

Hayat Mottosu: “Önce mutlu ol!” 

Hobiler: Spor ve seyahat 
Favori Spor Dalı: Basketbol ve 
Futbol 

İş Verimini Arttırmak İçin 
Mutlaka Yaptığı Şey: Kendine uygun bir ekiple çalışmak. 
Hangi Yeteneği Edinmek 
İster?: Bir müzik aletini çok iyi çalmak. 


6/İkonlar 

Ressam: Claude Monet 
Aktris/Aktör: Charlize 
Theron/ Edward Norton 
Müzisyen: Andrea Bocelli 
Şarkı: Depeche Mode - “Enjoy the Silence” 

Film: “La Vita & Bella” 
Yönetmen: Steven Spielberg 
Futbolcu: Zinedine Zidane 
Basketbolcu: Michael Jordan 


7/Bakım 

Diş Macunu: Splat Blackwood 
Parfüm: Abercrombie & Fitch 
Fierce 

Şampuan: Wella 


Nemlendirici: Biotherm 
Homme 

Berber: Vedat Köz 

Spor Salonu: Shaba Health & 
Fitness Club 


8/Aksesuar 

Saat: Apple Watch 
Kalem: Montegrappa 
Defter: Castelli 


9/Ev 

Evdeki Favori Objesi: Kapı 
Neden?: Sevdiklerime ulaştırdığı için. 


Kış şimdi hapı yuttu! 


Sambucol Kapsül 
MOR DEFANS 'ınen hızlısı! 


İ 4 Sambucol 


MARA MÜRVER OZUTU 


p - * Zengin içerik o» Kolay kullanım 


Sambucol Karamürver, C Vitamini ve Çinko içeren takviye edici gıdadır. 


www.mordefans.com.tr 
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EVER 


Borsa Kapıyı Çalınca 


BORSA İSTANBUL BİST100 ENDEKSİ 2017'DE YATIRIMCISINA 47,5 GETİRİ SAĞLADI. HİSSE BAZINDA BAKILDIĞINDA GETİRİ ORANLARI DAHA DA YÜKSELİYOR. BİLANÇOLAR YÜKSELİŞİ TEYİT EDERKEN GELİŞEN ÜLKELERE PARA AKIŞI DEVAM EDİYOR. 2018, BORSA YATIRIMCISI İÇİN İYİ BAŞLADI. 


YAZI ADİL UÇAR 


adil.ucarforbes.com.tr 


2017 başladığında, piyasalar son derece karamsardı. Özellikle dolar kurundaki hızlı yükseliş herkesin moralini bozmuş, portföylerde döviz ağırlığı artmıştı. Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesi ve eşzamanlı olarak gelişen ülke piyasalarına para akışının hızla artması işleri değiştirdi. Borsa İstanbul'un üzerindeki kara bulutlar kalktı ve son derece iyi bir yıl geride kaldı. 2018'e başlarken geçen yıla oranla nispeten daha istikrarlı bir dolar kuru ve her türlü karmaşaya rağmen hızlıyükselemeyen faizler borsa yatırımcısını sevindirdi. Bu yıl, 2017 başlangıcındaki karamsarlık yok ancak fon yöneticilerinin risk alıcılarını son güçte çalıştırıyor. 

Bu sayfaları takip edenler şu fikrime aşinadır: Hisse senedi, yatırımcısına sınıf atlatmayı başarabilen tek yatırım aracıdır. Ancak hisse yatırımı aynı zamanda emek ve sabır ister. Borsa ile sınıf atlamak, varlık seviyesini artırmak iki-üç günlük al-satlarla değil, planlanmış uzun vadeli yatırımlarla mümkün. Kuşkusuz herkes parayı kolay yoldan, zahmetçekmeden ve hızlıca kazanmak istiyor. İnsan doğasının bu zafiyeti - nişu aralar kripto paralar kullanıyor. Geniş bir parantez açalım: Bitcoin ve altcoinler “dehşet” yükseliş rakamlarıyla özellikle yeni nesil yatırımcıları etkisine almış durumda. Evet, kazanç fırsatı var ve kazançlar ortada ancak bu yüksek kazanç oranlarının sürdürülebilir olup olmadığı tartışılır. Geçen ayın sonlarına doğru Bitcoin fiyatında yaşanan aşırı gerilemeye bakın. Bu ay tekrar çok hızlı yükseliş olabilir, fiyatlar çakılabilir de... Kimse bilmiyor. Ocak sayısında bu sayfada “Hafta sonu gezmeye çıktığımda Bitcoin ile döner alabilirsem o zaman yatırım aracı olarak görebilirim.” dedim. Eh, Murphy Kanunları hemen devreye girdi ve dergi henüz matbaadayken bir Türk döner firması Bitcoin ile satış yapacağını açıkladı. 

Okuyucularımız da sağ olsunlar bu olayı ay boyunca hatırlattı... Fikrim hâlâ değişmiş değil. Kripto paralar ile ilgili “yeni nesil para gibi konuları es geçip sadece yatırım aracı gözüyle baktığımda karşıma şu tablo çıkıyor: Temel göstergeleri olmayan, fiyat hareketlerinin gerçek sebebinin bilinmediği ve özellikle yasal otoritelerin sert 'düzenlemeler” yapacağı bir “moda” görüyorum. Bu furyadan kimileri çok kazanacak kimileri 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de çok kaybedecek elbette. Blockchain teknolojisi birçok şeyi değiştirecek orası kesin ama kripto paraları yatırım aracı olarak adlandırmak için bence düzenlemeleri görmek gerekiyor. Şu anda en fazla “fiyat hareketleri tahmin edilemeyen riskli bir emtia” olarak adlandırabilirim. 

Tekrar 2018 yatırım stratejisine dönecek olursak. Bu yılın ilk yarısı içinfon yöneticileri borsaendekslerinde büyük bozulmalar beklemiyor. 
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz faiz artırımı yapması ve jeopolitik olaylar gibi beklenmedik “kara kuğu'lar karşımıza çıkmazsa, borsada işler yolunda gidecek gibi görünüyor. Riskler daha çok yılın ikinci yarısına yığılmış durumda. Özellikle yaz ayları ve sonbahar piyasalara oldukça hareket getirecek. Bu nedenle yılın ilk yarısında portföylerde- ki hisse senedi oranı artırılabilir. Geçen yıl hem endeks hem de hisse bazında güzel getiriler yakalandı. Ve tren henüz kaçmış değil. Ancak her zaman söylediğim gibi hisse yatırımları kalp krizi riskini taşıyor. Kendi risk algınızı iyi belirlemeniz ve “çok kazanmak istiyorum” güdüsünden arınarak gerçekçi bir yaklaşımla yatırım yapılacak şirketleri incelemeniz gerekiyor. Ya da getirisi çok iyi olan ve her an ulaşabileceğiniz Hisse Senedi Fonları'na yatırım yaparak bilmediğiniz işlere karışma- dan ve asıl işi hisse seçimi yaparak riskleri üstlenmek olan fon yöneticileri sayesinde borsadaki getirilerden yararlanabilirsiniz. Bir teklifim de yatırım fonlarından oluşacak portföy hazırlamanız olacak. Yatırımcılar artık her çeşit yatırım fonuna “yatırım hesaplarından ulaşabiliyor. 
Fonlardan oluşacak bir portföy sizi birçok dertten kurtarabilir. Tek dikkat etmeniz gereken fonların aldığı komisyon ücretlerinin aşırı olmaması. Kaldı ki başarılı getirilere sahip bir fona da yüksek komisyon vermek, yani fon yöneticisinin hakkını teslim etmek kimseyi üzmemeli. 
Bütün bu ayrımları fark edebilmek için fon getirilerini biraz araştırmanız yeterli. Sadece borsa değil, tahvil ya da döviz bazlı fonlarda oluşturacağınız portföyün zenginleşmesine yardımcı olacak. İşi bu kadar dallandırıp budaklandırmak istemeyenler için değişken ve karma fonlar da çoklu varlık sınıflarıyla size yardımcı olabilir. Stratejiyi yatırım fonlarıyla oluşturmak sizi piyasayı takip etmek, hızlı karar almak gibi birçok dertten de kurtaracak.# 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 
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Lana Del Rey 
İlgir mi Çekmek 
İstiyor? 


O 


Lana Del Rey önce “Get Free adlı şarkısı- nın haklarıyla ilgili Radiohead tarafından mahkemeye verildiğini açıkladı. “Radiohead, “Creep”adlı şarkılarına çok benzediğini düşündüğü için bu şarkının teliflerini istecak biz yüzde 40'ını ödedik,” dedi önce/Radiohead'ih avukatları ise böyle bir talepleri olmadığını açıkladı. Şimdi akıllara farklı sorular geliyor. Lana Del Rey bu atağıgündenie ii ve şarkının stream edilip onapar masınımı istiğor.y oksa Radiohead, e ceThe Hollies' ebu “Creep? adlı şarkıyı “The Air That I Breathe adlı şarkılarına çok benzediği için dava edip kazandığından işler daha da karışsın istemiyor mu? Bildiğimiz tek şey, sözü geçen üç şarkının daenaz Lana Del Rey kadar güzel olduğu. 
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Baba Timberlake'ten 
Yeni Yıla Yeni Albüm 


üm boy band'lerin (genç erkeklerden oluşan müzik grupları.) bir şablonu vardır. Karakterler çizgiroman 

kahramanları gibi seçilir. Justin Timberlake'in de *N Sync grubunun haşarıama gerektiğinde de annelerin elini öpecek bir karakteri oynadığını gördük zaman içinde. Justin, Disney okulundan hemen hemen aynı zamanlarda Christina Aguilera, Britney Spears ve Ryan Gosling ile mezun oldu. 
Ryan diğerlerinin aksine şarkı söyleyebilmesine rağmen beyazperdeye ayak basmayı tercih etti. Justin de zaman zaman kendisini Hollywood'da gösterdi. Britney Spears ve Justin Timberlake, yaşadıkları aşk ardından gelen ayrılık, karşılıklı hesap veren albümler yapmak derken çoluk çocuk sahibi pop yıldızlarına evrildi. 

Justin Timberlake'in ilk solo albümü için prodüktörün bu albümü Michael Jackson için yaptığıancak Michael beğenmediği için Timberlake'e teslim edildiği söylenmişti. Justin Timberlake o zamandan bu yana fazlasıyla yol aldı. Artık Jessica Biel ile ilişkisinde de 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önceki sansasyonların aksine oldukça tutarlıydı. Ellen DeGeneres'in programına katılan Jessica Biel, Justin'e gerekten hayran oldugunu ve bazen kendi kendine onu hak etmek için ne yaptığını sorduğunu anlatacak kadar cesur davranmıştı. 

Kuşkusuz Justin Bieber sektörün başarılı yıldızlarından. Google'da Justin” yazınca ondan önce “Bieber? sonucu gelmesi de bunu değiştirmiyor. Bilinen tek başarısızlığı, 
Myspace'e yaptığı yatırım. Buna rağmen 10 
Grammy/'si ve dört Emmy ödülü var. 

Justin, uzun bir ara vermişti, ama yeni yılla birlikte yeni bir albümle dönüşünü duyurdu. “Man ofthe Woods? adlı albüm, biraz onun ailesine ve köklerine dayanıyor. Tennesseeli yıldız ilk single için Timbaland ve Dania gibi müzisyenlerle çalıştı. “Filthy? adlı şarkının videosu servis edilince onu Steve Jobs'a öykünmekle suçlayanlar oldu. Çünkü Justin klipte bir seminerde yapay zekânın zirvesi sayılabilecek robot yapan birini canlandırıyor. “Filthy”, mırıldanması zor şarkılardan. Mid-tempo olarak nitelendirdiğimiz, yerinde sayan ancak 


pekderahatsız etmeyen cinsten bir şarkı. Bunarağmen bir Las Vegas gösterisinin açılışını anımsatan notaları bazen “Şarkı burada bitecek mi?” dedirtiyor. 

Timberlake bu albümde eşinin ve oğlunun ilham kaynağı olduğunu söylüyor. Albümde Amerikan folk verock müziğine de göz kırpan şarkıların olacağını müjdeleyen web sitesindeki albüm tanıtım videosunda ise daha olgun ve babacan bir Justin Timberlake görüyoruz. 

“Man of the Woods? albümünde Pharrell Williams'ın grubu The Neptunes, Alicia Keys, Timbaland ve country müzik yıldızı Chris Stapleton da yer alıyor. 2 Şubat çıkışlı albümün hazırlıkları sırasında Justin, eşi Jessica'dan da çok destek almış. Albümde 16 şarkı bulunuyor. 

Bu yıl Super Bowl finalinde devre arasında da bir performans sergileyecek Justin Timberlake. Yılar önce aynı sahneyi Janet Jacksonile paylaştığında ona maksadını aşan şekilde dokunduğu için bazı Amerikalılar bu işten pek hoşlanmasa da performansı heyecanla bekleniyor. 
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Rock Gibi Rock 
Yapan Adam 


& nternetin müziğin yayılmasındaki etkisi yadsınamaz. Napster tehlikesi geçip stream servisleri ortaya çıkınca evlerinde ve garajlarında müzik yapanlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 

Baturalp'in albümü de bu türden albümler arasında ve yeni favorilerden biri olmaya aday. 90'lı yılların modern rock, grunge müziğini anımsatıyor; biraz sakin Nirvana, biraz Alice in Chains, biraz da Soundgarden kokuyor şarkılar. Baturalp'in sesinde de Eddie Vedder gelip geçiyor. Kendiside odönemlerden etkilendiğini saklamıyor. 

Baturalp, gitarla ilkokulda bahçe- de tanışmış. İki arkadaşını “Her Şeyi Yak” şarkısını çalarken görmüş ve onlardan gitar çalmayı öğretmelerini istemiş. Şanslıymış, “Şimdi kim uğraşacak?” dememişler. Baturalp o gitarı şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Caz Gitar bölümünde çalmaya devam ediyor. 

Baturalp'in ilk albümünün adı “Çok Konuştum”. Albüm, çok konuşuyor ancak boş konuşmuyor. Günümüz pop müziğinde olduğu gibi ense- ye konuşmuyor, konuşturmuyor. 
Atarları, giderleri, ragaritmi yok. 
Odasında arkadaşını ağırlar gibi çalıyor. Her genç gibi rock müzik yapmayıyeğliyor. Radyoların popüler müziğe daha çok yer verdiği bir zaman diliminde rock müzik yapmak bir dezavantaj mı diye sorduğumuzda Baturalp şöyle yanıt veriyor: “Bizim nesle özel bu durum olduğunu sanmıyorum; rock müzik var olduğundan beri her yeni nesil rock gibi akımlara bulaşıyordu, bu avantaj mı dezavantaj mı 


bilmiyorum; ama yapmak istediğim şey bu. Diğer insanların bu tarzı yapıp yapmıyor olmaları beni etkilemiyor doğrusu.” 

Albümde yedi şarkı var. Hepsi de kendisine ait. Şarkılar iki yaşını dol- 


durmuş. Albüm kayıtlarına risk alıp prova yapmadan girmiş Baturalp. 
Söylediğine göre risk almayı seviyor. 
İlk yazdığı şarkı, Ben Avare”, Sevdiği- nin saçlarında cambaz olan bir avareyi anlattığı şarkının kahramanı onda saklı. Şarkının öyküsünü “Zamanın- da etkilendiğim olaylara bir tepkimdi,” diye anlatıyor Baturalp. Pazar banyolarından sonra hepimize babamızın sorduğu “Yapmadığın ödev var mı?” sorusunu duymak bizi albüme daha da yaklaştırıyor. Baturalp bizim gibibiri. 

Müziğine kolay ulaşılmasından mutlu. “Bu ulaşılabilirlik beni çok mutlu ediyor,” diyor. Günün birinde uluslararası alana İngilizce bir şarkı atar mısın, dediğimizde ise “İngilizce sözlü müzik yapmak gibi bir niyetim yok, her dilin ayrı bir güzelliği var ve bunu doğdugum ülkenin diliyle yapmak istiyorum, illadünya beni anlamak istiyorsa, benim dilimden anlasın,” diyecek kadar da iddialı. 

“Çok Konuştum' bir ilk albüm. 

Yaklaşık yarım saatlik bir duru yolculuk. 90'lı yılları da saklayan albümde üniversite gençliğinin hayatını bulmak mümkün. Söz- 

* lerinde bize, notalarında tüm gezegene hitap eden bir yapım olmuş. “Ben Ben Olmadım'da 

özeleştiri yapıyor, “Kendine Superman'de biraz sitemkâr. “Çok 

Konuştum'u dinleyince 

karşınızda ışıkları ve kapısı kapalı odalarda da, 

güneş altında parkta da 

dinlenebilen, karanlık, 

melankolik, bir o kadar da John Mayer'ın mutlu tınılarına yakın, ikinci albüm kadar iyi bir ilk albüm bulacaksınız. 
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arvel ve DC Comics bu yıl gösterime girecek filmleri önceden açıklamıştı. Görünen o ki planları şaşmış değil. Öte yandan Netflix stream televizyon servisi 2018 
yılının birçok bilimkurgu yapımına merhaba diyeceğimiz bir yıl olacağını açıkladı. 
Bu yapımlardan biri olan ve çizgi romandan uyarlanan “Black Panther'in öyküsü TChalla adlı kahramanın üzerine kuruluyor. Öykü, VChalla'nın Wakanda Kralı olan babası ölünce ilk bakışta kendi haline bırakılmış gibi görünen ama teknolojik açıdan bir hayli gelişmiş olan Afrika'daki evine dönüşüyle başlıyor. Ancak karşısına gezegenin geleceğini tehlikeye atacak kadar güçlü eski bir düşman ortaya çıkınca 'PChalla direksiyona geçmek zorunda kalıyor ve ihaneti önlemek için eski müttefiklerini bir araya getiriyor. 
1960'lı yıllarda gelişen Marvel karakteri, aslında ünlü çizgi romancılar Stan Lee ve Jack Kirby için de diğerlerinden oldukça farklı ve dönem itibariyle cesur olarak nitelendirilen bir karakter. Marvel stüd- 


yoları şimdi bu karakteri sinemaya taşıdıgı için oldukça heyecanlı. 


TChalla'yı Chadwick Boseman canlandırıyor. Süper kahramanların peşinden koşanlar onunla ilk defa “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşr filminde karşılaşmıştı. Filmin yapımcısına göre T'Challa karakteri oldukça zeki ve stratejist. Bir çizgi romanda bile dikkat çekecek ölçüde üstelik. Yapımcı bu durumu şöyle anlatıyor: “Genellikle süper kahramanlarda bu özellik olmaz. Bu nedenle filmde onu muhafaza etmeye çalıştık.” 

Michael B. Jordan'ın karakteri Erik Killmonger hakkında çok az şey biliniyor, hikâyeye dahil olacağı ama Wakandaile ilgisinin 'PChalla'ya yavaş yavaş aktarılacağı öngörülüyor. Killmonger en az Ulysses Klaue kadar ölümcül bir paralı asker, ikisi T'Challa'ya karşı birleşince risk de haliyle artıyor. 

Oscar ödüllü zarif güzel Lupita Nyong'o, filmde Nakiarolünde; Nakika sadık bir savaşçı, gözlem yapıp kraliyet ailesine ve ka- bile konseyine rapor vermesi için farklı ülkelere yerleştirilmiş Wakandalı bir casus. 
Ancak hafife alınamayacak biri, özellikle 'PChalla söz konusu olunca altta kalmayan, oldukça disiplinli ve iradeli bir kadına dönüşüyor. Savaş yetenekleri, seçkin kadın güvenlik gücü Dora Milaje'ye denk, bu da onu çok etkili biri yapıyor. 
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Başarılı AMC dizisi “The Walking Dead'de katanalı kadın Michonne rolüyle tanınan aktris Danai Gurira da ”Challa'nın sırdaşı ve Dora Milaje'nin lideri korkusuz Okoye rolü için biçilmiş kaftan. 

Martin Freeman, Ajan Everett Ross rolünde her ne kadar isteksiz olsada TChalla'nın müttefiki oluyor. Ross ve TChalla'nın yeniden ortaya çıkan Ulysses Klaue'nin peşinde yolları kesişince ortalık karışıyor. 

İngiliz aktör Daniel Kaluuya kadroya, Wakanda'yı yönetmeye başlayınca T'Challa'nın kraliyet danışmanı olan W Kabi olarak katılıyor. 

İngiliz aktris Letitia Wright, birçok alanda Wakanda'ya güç veren ve Black Panther'in cephanesini güçlendirmek için vibranyumdan tasarımlar yapan, TChalla'nın arsız küçük kız kardeşi teknoloji meraklısı Prenses Shuri rolünde. 

Winston Duke, TChalla ve kraliyet ailesiyle hiç anlaşamayan, Wakanda'nın dağ kabilesi Jabari lideri M'Baku'yü canlandırıyor. 

Daha önce Oscar'a aday olan Angela Bassett, TChalla'nın annesi, gözü pek Ana Kraliçe Ramonda rolünde. 

Oscar ödüllü Forest Whitaker için “Black Panther? kadrosuna Zuri olarak katılmak ise “Son Durak filminde birlikte yapımcılık yaptığı Coogler ve Jordanile ailetoplantısı yapmak gibi. Wakanda'nın şamanı ve Kral PChaka'nın kıdemli akıl hocası Zurinin kraliyet ailesiyle uzun ve karmaşık bir geçmişi var. Andy Serkis yine, ilk defa “Yenilmezler 2: Ultron Çağr filminde gördüğümüz zalim, vicdansız Güney Afrikalı silah tüccarı Ulysses Klaue rolünde. Bu sefer Klaue, Wakanda'nın vibranyumuyla Black Panther'e gösterilen ilginin peşinde. 

İlk defa “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaş” filminde ortaya çıkan Dora Milaje mensubu Ayo rolünü Alman aktris Florence Kasumba oynuyor. Güney Afrikalı aktör/oyun yazarı John Kani de Kral 'PChaka ve Emmy ödüllü aktör Sterling K. 
Brown da Wakandalı savaş köpeği NJobu rolünde. 

“Black Panther”, bu dev kadroyla 16 Şubat'ta gösterime girecek. 
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2018'de Yolu Açık 


er yeni yıl, yeni yeteneklere yer 

açıyor. Herkesin aşk dileyip 

2018'izora soktuğu bir ortamda 

iyi bir ses veiyi şarkılar dinlemek 

isteyenlerin dilekleri ise şimdiden gerçekleşti. Serra Arıtürk doğru yolda ilerliyor. İlk single'ı henüz çıkmadan onu size tanıtmak istedik. 
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Esguire: Büyüdüğünüz evde hangi şarkılar çalıyordu, zihninizde onlara ait nasıl görüntüler canlanıyor? 
Doğduğumdan beri evde çok çeşitli türlerde birçok farklı sanatçıya ait eserler dinleyerek büyüdüm. Evdeki bu atmosferi oluşturan dört ana akım; caz, rock, pop ve klasik müzikti. Annem ve ba- 


bam çok sıkı caz dinleyicisidir; dolayısıyla küçüklüğümde yalnızca evde değil, beni götürdükleri konserlerde ve caz festivallerinde de sıklıkla caz müzik dinleme şansım olmuştu. Özellikle ülkemizin çok degerli caz müzisyenlerinden Kerem Görsevw'i sayısız kez canlı dinlediğimi hatırlıyorum. 
Evin içinde en çok dinlenen iki rock gru- 


bu, annemin favorileri olan Çueen ve Pink Floyd'du; bunun yanında caz sanatçıların- dan en çok David Sanborn, Miles Davis ve popun güçlü vokallerinden Beyonce, Shakira gibi isimleri çokça dinleyerek büyüdüm. Genel olarak kahvaltılarda ve sakin öğleden sonralarında ise fonda çoğunlukla klasik eserler (özellikle Beethoven, Mozart, Bach, Chopin) dinlendiğini hatırlıyorum; klasik gitar çalmaya karar vermemdeki en büyük etken bu olabilir. Küçüklüğüme dairen çok aklımda kalan şarkı ise kesinlikle klibini çok sevdiğim için üst üste defalarca izlediğim ve daha İngilizce bile bilmiyorken ezberlediğim “Smooth” (Santana). Bu şarkıyı ne zaman duysam klip TWde oynarken bizim de annemle dans ettiğimiz görüntüler geliyor gözümün önüne. 

ESO: Tıp mühendisliği bölümünde okuyorsunuz. Müziği okulla birlikte nasıl yürüteceksiniz? 

S.A: Tıp mühendisliği, okumaktan son derece memnun olduğum, prestijli ve bir o kadar da ağır bir bölüm. Hem tıp hem de mühendislik dünyasına hakim olmamız için farklı farklı alanlarda harmanlanarak verilen dersler beni zorluyor, ama aynı zamanda da iki ayrı dünyanın buluştuğu bu noktada eğitim görmekten çok zevk alıyorum. 
Müzik kariyerimle alakalı çalışmalarımı okulla beraber götürmekte ve zamanı etkili yönetmekte zorlandığım dönemler oluyor fakat her ikisine de elimden geldiğince özen göstermeye ve her ikisi için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 
Henüz ikinci sınıftayım; sonraki sınıflardaişimin daha da zorlaşacağının farkındayım ve her ikisi için de aynı özenle çalışmaya devam etmeyi umuyorum. 

ESG: İlk single'ınızı yapmak için stüdyoya girdiniz. Süreç nasıl gelişti? 
S.A:Şusıralar hazırlıklarını bitirmeye yaklaştığım biri İngilizce bir featuring projesi, bir de single var. Türkçe bir parça üzerinde çalışıyorum. Bu zamana kadar beni dinleyenlere sesimi çoğu İngilizce olan sevdiğim şarkılar aracılığıyla duyurdum, yakın zamanda ise sesimi kendi müziğimle dinleteceğim için fazlasıyla heyecanlı ve mutluyum! 

ESO: YouTube üzerinde İngilizce cover videolarınızı paylaştınız. Size ait şarkılarınız da var mı? 

S.A: YouTube kanalımdaki ve diğer mecralardaki hareketlenmenin ardından bir müzik şirketiyle anlaştım, şu anki çalışmalarımı ise bu yazın başından beri çalıştığım prodüktörümle yürütüyorum. Üzerinde çalıştığım single'ımın aranjesi de ona âit, 


benim de hem besteye hem aranjeye büyük katkım oldu tabii. 

ESO: Nasıl bir albüm var aklınızda? 
S.A: Aklımdaki albüm hem müzikal hem de karakteri açısından canlı ve güçlü ancak aynı zamanda da yumuşak ve duygusal tarafımı gösterebileceğim şarkılardan oluşuyor. Elektronik ve akustik müziği kullanabileceğim, romantik ve slow parçaların yanında hareketli ve eğlenceli parçaların da olacağı ve ülkemizin var olan pop müzik algısının dışına çıkıp yeni bir nefes getirecek soundları sunabileceğim bir albüm kaydetmek istiyorum. İlk single'1mın, yapmayı hedeflediğim bu albümde duyulacakların iyi 


CheckiIN 


bir temsili olduğunu düşünüyorum. 

ESO: Albüm Türkçe mi, İngilizce mi olacak? 

S. A: Bugüne kadar çoğunlukla İngilizce parçalar söyledim ve söylüyorum; ancak Türkçe parçaları söylemenin verdiği keyif ve dinleyicilerin üzerinde oluşturduğu etki, verdiği duygu çok başka. Hedefim büyük, uluslararası olduğu ve bu yolda karşıma çok sık yenilikler ve değişiklikler çıktığı için çok yakın zamanda gerçekleşmeyecek çalışmalara dair kesin konuşamıyorum; fakat Türkiye'de çıkaracağım ilk albümümde İngilizce parçalar olsa bile albümün Türkçe ağırlıklı olacağını söyleyebilirim. 
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HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
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1.Bize kısaca kendinden bahseder misin? 


İstanbul'da doğup büyüdüm. Üniversite ikinci sınıfta ilk profesyonel oyunculuk deneyimimi yaşadım. Bu yüzden üniversite kaydımı dondurup oyunculuğa başladım. 


2.İngilizce Öğretmenliği okurken Müzikal 

Tiyatro Bölümü'nde de yan dal yapmaya 

başlamışsın. Bu süreç nasıl ilerledi? 4 
Maceram aslında daha 13 yaşındayken bir 4 
müzikal izlememle başladı. O an “Bunun / için doğmuşum.” dedim. Müzikal Tiyatro / Bölümü'nü keşfetmem ve sınavlarına 

girebilecek cesareti kazanmam biraz zamanımı aldı. Eğitim fakültesinde okurken müzikal tiyatro bölümüne başvurdum. 


3. Oynadığın oyun/müzikaller arasında hangisi seni daha çok etkiledi? 


Okuduğum bölümün yıl sonu gösterilerinden biri olan Journey to Broadway” diyebilirim. Hayatımın dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyebilirim. 


4.Danslailgilendiğini biliyorum. Bu konuda bizi bilgilendirebilir misin? 


Konservatuara girdikten sonra dans dersleri almaya başladım ve bazı müzikal temsillerinde dans ettim. 


5. Hayat motton nedir? 


“Her şeyin bir sebebi vardır.” Yaşadığımız en kötü anların bile bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. 


6.Son zamanlarda izlediğin ve seni çok etkileyen bir film? 


Hayran olduğum Edinburgh'ta geçen “Sunshine on Leith' adlı müzikal film. 


7.İmkânın olsa apar topar valizini toplayıp gideceğin kent neresi? 


Sanırım Nice. Öyle çok merak ettiğim ve mutlaka gezmeliyim dediğim bir şehir değil ancak geçtiğimiz aylarda çok yakın iki arkadaşım oraya taşındı. Benim içinmühim olan, orayı önemli kılan kişiler. 
8.Kendini geliştirmek için ne yapıyorsun? 

Fırsat buldukça şan eğitimime 

devam etmeye çalışıyorum. Yenilikçi dizileri, filmleri, tiyatro ve müzikalleri performanslara dikkat ederek izliyorum. 


9.Film çekecek olsan adı ne olurdu? 


“Mesafe. Göreceliğin merkezde olduğu bir film olurdu. 


10.10 yıl sonra nasıl bir konumda olmak istiyorsun? 


Hedefim 13 yaşımdan beri aynı: 33 
yaşıma geldiğimde ikinci kez bir Broadway müzikalinde başrol oynamış, sahnenin yakınlarında 
Fransız esintili bir çikolata dükkânının sahibi ve İstanbul'a gelip ailesiyle görüşebilen biri olmak istiyorum. 
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TARAFINI SEÇ: 


Lafı hiç dolandırmadan soralım; sürücüsüz otomobilleri gerçekten istiyor muyuz? 


SONYILLARDA otomotiv sektörünün yoğunlaştığı konuların başında otonom sürüş ve sürücüsüz otomobiller geliyor. Onlarca marka pastadan daha büyük payı alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Sürücüsüz otomobilleri yada sürücüye neredeyse hiçbir iş bırakma- dan yol alan araçları trafikte hayal etmesi insanlara ilginç geliyor olabilir, ama gerçekten böyle bir araca sahip olmak ister miyiz? İşte burası biraz karışık gibi. Biraz sonra okuyacağınız satırlarda Nissan ile Renault markalarının otonom sürüş ve sürücüsüz otomobil konusunda yaptıklarından birer örnek anlata- 


HAZIRLAYAN ONUR AKÇAY onurGonurakcay.com.tr 


cağım. Daha sonra Volvo'nun İsveçli ailelerle yaptığı otonom sürüş projesinden bahsedeceğim. Ama en sonunda kafamızı karıştıracak bir bilgiyi paylaşacağım. Mazda'nın yaptığı geniş çaplı bir araştırmanın sonucu şöyle; sürücülerin 966's1 sürücüsüz otomobiller yaygınlaşsa bile geleneksel araç kullanmaya devam etmek istediklerini belirtti. Ne dersiniz; otomotiv dünyası boşa mı kürek çekiyor? 

Konuya dair ilk örneğimizi “Mobilitenin geleceğini şekillendiriyoruz.” diyen Nissan'dan verelim. Marka, kısa bir süre önce sürücüsüz taksi çözümü Easy Ride'ı tanıt- 


tı. Yapılan açıklamaya göre yapay zekâ, internet, otonom sürüş ve “Nissan IMtelligent Mobility” özellikleriyle donatılan Easy Ride, 2018'in Mart ayından itibaren deneme sürüşlerine başlayacak ve 2020'den itibaren yollarda olacak. 

Peki, tam olarak nedir bu Easy Ride? Şöyle ki; Nissan ve DeNA markalarının birlikte geliştirdikleri yeni robot-taksi mobilite çözümüne yönelik marka diyebiliriz. Otonom sürüş teknolojisinden faydalanan yeni bir mobilite hizmeti geliştirmek için iş birliği yapan şirketler, DeNa'nın internet ve yapay zekâ 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alanındaki deneyimler ile Nissan'ın Inteligent Mobility vizyonu kapsamında yer alan otonom sürüş, elektrikli araç ve bağlanabilirlik gibi kavramlarını birleştirmeyi amaçlıyor. 

Buişbirliği kapsamında, 'daha fazla hareket özgürlüğü konseptiyle hareket eden Easy Ride, robot-taksi ile istediği yere dilediği zaman özgürce seyahat etmek isteyen herkese hitap edecek. Sistem, kullanıcılara hedef belirlemekten araç teminine ve ödemeye kadar tüm süreçleri tek bir noktada toplayan bir mobil uygulama da sunuyor. Sistem ayrıca kullanıcılara ilgi alanlarına uygun yerel hedefler veya gezi rotaları önerebiliyor. Nissan ve DeNA birden fazla dil seçeneği sunmayı ve müşteri güvenliğini sağlamak için uzaktan izleme sistemi kullanmayı da planlıyor. 

Easy Ride, mevcut ulaşım çözümlerini destekleyen yeni bir altyapı seçeneği olarak hizmete sunulacak. Bu yıl otonom bir araç kullanarak teknik saha testi başlatan Nissan ve DeNA, Mart ayında gerçekleştirilecek saha testi katılımcılarını 15 Ocakitibariyle Easy Ride web sitesi üzerinden işe aldı. Testler 5 ila 
18 Mart 2018 tarihleri arasında Japonya'nın 
Yokohama kentinin Minatomirai bölgesinde gerçekleşecek. Kim bilir belki de beş yıl sonra telefonunuzdaki uygulamadan sürücüsüz bir taksi çağırabileceksiniz. Biraz ürkütücü değil mi? 
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RENAULT SYMBIOZ 


Renault, otonom vizyonuyla tasarlanmış 'ilk süratli prototip” olarak tanımladığı Symbioz demo car ile konuyla ilgili elle tutulur bir örneği ortaya çıkarmış oldu. 


Gerçek bir test aracı olarak ortaya çıkan Symbioz demo car test sürüşleriyle markanın kısa vadeli 2023 vizyonu vurgulanıyor. Aslında bu tarihin verilmesi de çok önemli, çünkü bu konudaki birçok projede tarih telaffuz edilmiyor veya edilemiyor. Renault'nun planları hakkındabiripucuniteliği de taşıyan Symbioz, 'mindof? teknolojisi ile sürücüyü tüm dinamik sürüş görevlerinden kurtarmayı amaçlıyor. Otomobil, sürücünün önündeki yola konsantre olmasına artık gerek kalmaksızın, önünde meydana gelen beklenmedik bir olay nedeniyle risk altında kaldığında güvenli bir yere yönlendiriliyor. Bu özelliğin güvenli sürüş ve kazalar açısından çok önemli faydaları olacağı kesin. Ama hissiyat açısından sürücüye neler vereceği konusunda birçok soru işareti var ve otonom sürüşte herkesin üzerinde durduğu noktadatam burası. Kolaylık, teknolojiyi kullanma, daha az yorulma, kazaları önleme gibi artıları beraberinde getiren otonom sürüş, özellikle belirli bir süre sonra sürücüden hangi duyguları götürecek? Duygusallık gibi önemli bir özelliği bulunan insanoğlu bir uzun yol seyahatinde otonom sürüşten tatmin olabilecek mi? Zaman geçtikçe kendisini işe yaramaz hissedebilir mi? Teknolojinin hayatımızın her alanına sınırsız şekilde girmesi doğru mu? Soruları çoğaltmak 


— 


| 


kolay, ama sanırım zor olan doğru cevapları vermek ve şu an için bu imkânsız görünüyor! 

Şöyle düşünün; Symbioz ile yolculuk evden başlıyor. Yolcunun kişisel ajandası evde- 


SIFIR EMİSYON 

Avrupa elektrikli otomobil pazarında en çok markası 

olan Renault, otonom modeli Symbioz'u da tam elektrikli motorlarla donattı. 4CONTROL sistemi, otomobilin yol tutuşunu iyileştiren en büyük silah olarak ön plana çıkıyor. 
500 kW'lık maksimum güç ve 660 Nm'lik maksimum tork 
(360 kW ve 550 Nm sürekli) üreten Symbioz, O'dan 100 
km/s hıza altı saniye içinde çıkıyor. 


ki TV'de gösteriliyor; akıllı telefon, tablet veya PC aracılığıyla güncelleniyor ve otomobil ile ev arasında paylaşım sağlanıyor. Ayrılmadan 15 dakika önce otomobille ve yolculukla ilgili tüm bilgiler (şarj seviyesi, akünün kalan şarjıyla gidilebilecek mesafe, trafik ve hava durumu) gösterilebiliyor. Mind off” adlı sürüşün tüm detaylarını gösteren sanal gerçeklik deneyimi, otomobil otonom sürüş modundayken sürücünün arkasına yaslanıp rahatlamasına olanak tanıyor. Symbioz demo car'daki yerleşik internet bağlantısı sistemi, sürücü ve yolcuların dijital hayatlarına erişmelerini ve geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanmalarını sağlıyor. Kişisel akıllıtelefonlauyumlu olan demo carile kullanıcıların medyalarına ve verilerine olan bağlantısı asla kesilmiyor. 

Otomobilin ana arayüzü olan “/ şeklindeki gösterge tablosu ekranı, kullanıcıların, yol altyapıları veya evleri gibi dış dünya ile uzaktan etkileşime girmelerini sağlıyor. Böylece gösterge tablosunun ekranındaki 360 derecelik kamera görüntüsü sayesinde evlerinde neler olup bittiğini kontrol edebiliyorlar. Ayrıca ısıtma ayarlarını yapabiliyor veya buzdolabı gibi diğer evaletlerine erişebiliyorlar. Kısacası araç günümüze ait bir deneyim sunarak yarın hakkında fikir veriyor. 
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AİLE BOY UOTONOM SÜRÜŞ 
Otonom sürüş konusunda kısa zamanda uzun mesafe kat etmeye çalışan markaların kıyasıya rekabeti farklı yöntemleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de Volvo'nun 


Milyonlarca dolarlık AR-GE çalışmaları, üzerindeyıllardır çalışılan projeler birbiriyle yarışırken otonom sürüşte “insan ve hissiyatı başlıkları hâlâ en çok tartışılan konuların başında geliyor. Hâlâ insan faktörünün ne zamana kadar etkili olacağı, insan odaklı mı yoksa insansızlık odaklı projelerin mi daha uzun ömürlü olacağı pek belli değil. Bana sorarsanız herkes takım tutar gibi tarafını seçmiş durumda. 
Ama budurumtıpkı medya sektöründe yıllardır dillendirilen “yakın zaman sonra gazeteler basılmayacak, herkes internetüzerinden okuyacak” konusuna benziyor. İnternetüzerinden yüzbinlerce kişinin dergi ve gazete okuduğu, bu durumun basılı yayımların tirajını çok etkilediği doğru, ama önemli soru şu; bu durum basılı yayımların sonunu getirir mi? Özellikle “Doğu Ekspresi” gibi her şeyin nostaljisinin kısasürede moda olabildiği ülkemizde bunu söylemek çok zor! Hâlâ gazeteye dokunmadan, sayfalarını çevirmeden gazete okuma hissini alamayan binlerce insanı nereye koyacağız? 
Peki ya evinde internet olamayan on binlerce haneyi görmezden mi geleceğiz? Dolayısıyla buna benzer birçok soru ve çekince otonom sürüş konusunda da mevcut. Tam bu noktada Volvo'nun yaptığı “insan hamlesini oldukça mutluluk verici buluyorum. Özetle mevzu şu; İsveçli aileler, Volvo'nun otonom sürüş özelligine sahip araçlarının geliştirilmesine yardım- 


60 ESO 02:18 


İsveçli ailelerle birlikte yürüttüğü proje! 


KİM BU ŞANSLI AİLELER? 

Hain ailesi 45 yaşlarındaki Alex ve Paula, kızları Filippa 
(17) ve Smilla (14)'dan oluşuyor. Hain ailesi, bu yılın başında “Drive Me' projesine katılmak üzere seçen ilk aile. 
Onlara şimdi Sasko Simonovski (44) ve eşi Anna (41) ve çocukları Elin (10) ile Villilam (8) da katıldı. Önümüzdeki dönemde yeni aileler de projeye dahil edilecek. 


cı oluyor. Peki, nasıl olacak bu iş? İsveçli aileler, araçları Göteborg ve çevresindeki trafiğe açık yollarda testedecek ve izlenimlerini Volvo mühendislerine aktaracak. Göteborg bölgesinde yaşayan Hain ve Simonovski aileleri, ilk 


ikiaile olarak “Drive Me' projesine destek vermek üzere Volvo XC90 araçlarını teslim aldılar. Önümüzdeki yılın başında bunlara üç aile daha katılacak. Dört yıl içerisinde Drive Me projesine 100 kişi dahil edilecek. Önemli noktalardan biri de şu; her iki aile de otomobille günlük kullanım alışkanlıklarını devam ettirecek. Şirketin mühendisleri “Drive Me' üzerinden tüketicilerin işe gidip-gelme, çocukları okula götürme veya alışverişe gitme gibi kullanım alışkanlıklarıyla ilgili çok değerli bilgiler toplayabilecek. Araçlar, kullanıcıların davranışlarını izlemek ve otomobille çevre hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamak üzere bir dizi kamera ve sensörle donatılmış durumda. Söz konusu ilk aşama boyunca sürücü ellerini her zaman direksiyon üzerinde tutacak ve aracı kullanırken sürüşü denetleyecek. Ancak zamanla, “Drive Me projesindeki tüm katılımcılara, özel bir eğitim aldıktan sonra, kademeli olarak daha gelişmiş sürüş destek sistemleri- ne sahip araçlar sunulacak. Bu daha gelişmiş otomobilleri test etmek başlangıç aşamasın- da bir Volvo güvenlik uzmanının gözetimin- de kontrollü bir ortamlarda gerçekleştirilecek. 
Güvenlik noktasında herhangi bir soru işareti olan hiçbir teknoloji devreye alınmayacak. 
“Drive Me üzerinden elde edilecek olan veriler söz konusu otonom araçların geliştirilmesinde hayati bir rol oynayacak. 


Sürücüsüz Otomobil Sevdası 


GEÇİCİ BİR HEVES Mİ? 


Otonom sürüş, insansız araçlar, inanılmaz projelerden bahsederken kafamızı karıştıracak, tartışmaları alevlendirecek bir araştırma sonucu ortaya çıktı; sürücüsüz otomobiller yaygınlaşsa bile Avrupalıların üçte ikisi halen geleneksel araç kullanmaya devam etmek istiyor! Ne dersiniz? Otomotiv sektörü akıntıya kapılmış olabilir mi? 


Bazı otomobil modelleri vardır, insanlar onları yolda görünce gülümser, birbirlerine gösterir, fotoğraflarını çeker, ama biraz sohbet edince ağızlarından şu cümle dökülür; “Çok güzel,ama asla almam! Kimi “Bana göre degil» der kimi ihtiyacını karşılayamayacağını söyler. Fakat sonuç olarak başkasında gördüğünde çok beğendiği aracı asla satın almayacağını beyan eder. Mazda'nın yaptığı araştırmanın sonucunu okuduğumda aklıma bu durum geldi. İnsanlar otonom sürüş ve sürücüsüz otomobillere ilgili gösteriyor, sosyal medya üzerinden paylaşımları takip edip etkileşimde bulunuyor. Belki de sürücüsüz bir otomobille karşılaşsalar; videosunu çekmek, onu izlemek için saatlerce peşinden dahi gidebilirler. 

Peki ya satın alma konusunda fikirleri ne? 
Başkasının gezdirdiği köpeği gördüğünde dakikalarca seven, sahibinden bilgi alan, onunla ayaküstü oyunlar oynayan, ama “Asla kö- pek sahibi olmam, bakması çok zor!” diyenler gelmiyor mu sizin de aklınıza? Şu an için ne desek boş belki, mutlaka doğru cevabı zaman 


gösterecek ama araştırmanın sonuçları gerçekten ilginç. 

Sizleri biraz rakamlara boğacağım, ama başka türlü sonuçları özetleme şansım yok. 
Yeni Mazda Sürücü Projesi kapsamında Avrupa'daki önemli pazarlarda 11.008 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette, sürücülerin ortalama 9666'sının sürücüsüz araçlar yaygınlaşsa bile direksiyon başında kalmak istediklerini ortaya çıkardı. 

İngiltere, Almanya, Avusturya ve Polonya'da bu değer 967Vlere ulaşırken sadece İtalya'da 9660'ın (96 59) altına düştü. Bu sonuçlar “sürüş keyfi'nin Avrupa genelinde hâlâ ayaktaolduğu izlenimini veriyor. Bununla birlikte araştırma, sürücülerin sadece 9033'ünün “sürücüsüz araçların gelişini” beklediklerini gösterdi. 

Bu oran Fransa ve Hollanda'da 9625'e düşerken İngiltere'de sadece 9629'a ulaşıyor. İlginçtir ki, Avrupa çapında genç yaş gruplarının sürücüsüz araçlara büyük bir destek verdikleri gözlemlenmedi. İşte bu sonuç beni çok etkiledi. Her şeyi internet üzerinden, 


telefon veya tablet üzerinden yapan yeni nesil sürücüsüz otomobiller konusunda çok hevesli değil! Hatta 18-24 yaş grubunun (9033) sürücüsüz araçların gelişi konusundaki beklentisi, 25-34 (9636) ve 35-44 (9634) yaş gruplarından daha yüksek değil. 

Araştırma ayrıca, aşağıdaki istatistiklerde görüldüğü gibi, otomobil ve sürücü arasında önemli bir duygusal bağ olduğunu ortaya koyuyor. Sürücülerin ortalama 69'u gelecek yıllarda araç kullanmaya devam etme seçeneğini işaretlemiş. Bu değer, Polonya'da 9674, İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveç'te 9670 ya da daha yüksek çıktı. 

Buna ek olarak, araç kullanmayı sevenlerin 9636'sı otomobillerini ve araç kullanma eylemini “kişiliklerinin uzantısr olarak görüyor, bu değer Polonya'da 9056'ya, İtalya'da ise 9646'ya çıkıyor. 903#lük bir kısım da araç kullanmanın “unutulmuş bir zevk? olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. 
Fransa, İtalya ve Polonya'da bu oran 9640 veyadaha yüksek. Anlaşılan insanlar henüz kararını vermiş değil! 
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TÜRKİYE 
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* Aylık abonelik ücreti faturanıza yansıyabilir veya $bakiyenizden düşebilir. 
“Toplu ödeme yapmadan abone olma ayrıcalığı. 


TURKUVAZ İl 
DERGİ 


FacggıuintE 


2018 ŞUBAT YENİ SEZON / TRENDLER 


KAYAK TUTKUNLARININ ZAMANI 


Kayak mevsimini geçtiğimiz ay açtık, artık karın şehre yağmasını bekliyoruz. 
Ancak kısa süreli kayak tatillerimizde kullanmak üzere, içinde cool görüneceğimiz pratik kayak kıyafetlerine ihtiyacımız da hiç bitmiyor. Sonsuz sayıda kayak kıyafeti 

ve malzemesi içinde seçim yapmak ise kolay değil, biliyoruz. 


TİLEDİTÖRÜ GÖKÇECAN YÜREKLİ FOTOĞRAF ARDA GÜLDOĞAN 


h. 


mont MONCLER 6.490 TL atkı MONCLER 730 TL ayakkabı SALOMON 
(DECATHLON) 455,99 TL eldiven MONCLER 1.850 TL kask WEDZE 
(DECATHLON) 149,99 TL matara OUECHUA 
(DECATHLON) 35,95 TL kayak takımı WEDZE 
(DECHTLON) 799,99 TL baton WEDZE 
(DECATHLON) 49,99 TL 


Stil/Trend 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mont COLUMBIA 1.999 TL mavi pantolon COLUMBIA 658 TL sarı pantolon WEDZE (DECATHLON) 159,99 TL 

gözlük WEDZE (DECATHLON) 119,99 TL 

saç bandı WEDZE (DECATHLON) 9,99 TL şapka COLUMBIA 79,90 TL 

eldiven COLUMBIA 139,90 TL ayakkabı WEDZE (DECATHLON) 499,99 TL snowboard ROSSIGNOL (DECATHLON) 999,99 TL 


eldiven WEDZE (DECATHLON) 26,99 TL çorap COLUMBIA 89,90 TL 


Beyaz Fonun 
Yıldızı Olmak 


Birbirinden farklı renklerle, değişik desenlerle süslenerek dinamik bir görünüm yaratan beyaz fonun yıldızı olmak çok zor değil aslında. O yüzden tavsiyemiz; önce rahatlık! 
Kayak ve snowboard yaparken içinde kendinizi rahat hissedeceğiniz ve sizi yüksek dağların esen rüzgarından ve keskin soğuğundan koruyacak her kıyafet ve aksesuar kar tatillerinin vazgeçilmezi niteliğinde olabilir. Bu özellikler tamam ise; renklerden, desenlerden ve formlardan konuşmaya başlayabiliriz... 
Birkaç sezon önce günlük giysilerimizin formları daralmaya başladığında, kayak kıyafetleri de aynı şekilde forma girmişti. Hem hazır giyim hem couture markaları yeni sezonda daha rahat kalıplara yer verse de yıllar öncesinin fotoğraflarına bakıp “Neden bu kadar bol giyiniyormuşum?” 
diye sormamıza neden olan kıyafetler kadar geniş formlar değil bunlar. Bir kayak montu 


kar maskesi Z. ZEGNA 750 TL eldiven NAUTICA 49 TL atkı NAUTICA 89 TL 


ne kadar dar olabilir, diye sorabilirsiniz ama inanın yeni sezonda karşınıza çıkan kayak kıyafetleri, sahibini rahat ettirecek kadar bol iken, aynı zamanda trend görünecek kadar da dar... Hareket alanını kısıtlayacak kadar uzun montlara ise kayak modasında şimdilik yer olmadığını not edin. 
“Şimdilik? çünkü “Yok artık!” 
demeye alıştık. 

Gri ve siyah klişesini rafa kaldırdığımızı hatırlatalım. 
Stil sayfalarımızda genelde renklere yer vermeniz için ufak bir baskı yaptığımızı kabul etsek de günlük hayatımızdan siyahı çıkarmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Ama söz konusu kayak modası olduğunda; bir kez daha durup düşünmenizi tavsiye ediyoruz. “Beyaz fonun yıldızı olmak zor değil.” derken renklerle detaylandırılmamış siyahların ve grilerin sözünü ettiğimizi düşünmediniz, değil mi? 

Kıyafetlerden bahsettik ama söz konusu kaymak olunca o © 


ayakkabı MONCLER 2.380 TL çanta COLUMBIA 959,90 TL eldiven REUSCH (DECATHLON) 129,99 TL 
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© aklailk gelen kayak takımları oluyor. Bu konuda güvenlik öncelikli tabii. Malzemelerinizi alacağınız mağazalara girdiğinizde yardım almak en mantıklısı, bunu bir önlem amacıyla hatırlatmış olalım, sonra konumuza geri dönelim. 

Giydiklerimiz kadar 

kullandığımız malzemelerin de 'moda'sı söz konusu. Sıkıcı düz ve koyu renkler yerine renkli ve desenli malzemeleri 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tercih edebilirsiniz. Hatta etmelisiniz... Kayak takımlarının insanın enerjisini yansıttığı düşüncesi bir gerçek. Sonuçta, adrenalinin yükseldiği ve eğlenmek için yaptığınız spor sırasında renklere ve desenlere yer vermeyeceksiniz de, ne zaman vereceksiniz? 

Sıra; kayak kıyafetlerini tamamlayan en önemli parça ayakkabılarda... 
Kayak takımları çıktığında 


(a.) sweatshirt NAUTICA 279 TL 
(b.) yelek NAUTICA 299 TL 
(c.) sweatshirt THE NORTH FACE 419 TL 

(d.) yelek THE NORTH FACE 795 TL 


giyeceğiniz ayakkabılar en az malzemeleriniz kadar önemli. 
Şehirde tercih ettiğiniz botlar, sizi yüksek dağlarda sandığınız kadar korumayabilir. Su geçirmeme ve ısıyı koruma özellikleri, kıyafetler kadar ayakkabılarda da olmalı. 

İki sezondur her yerde gördüğümüz peluş detaylar, kar botlarında da kendini gösteriyor. 
Renkli ve detaylı botları 

tercih ederek ayakkabıları ön 


planda tutmanızı önersek de 
Moncler'in siyah botlarının 

stil çekimlerimiz sırasında 

kar üzerine keyif yaptığımız hayalini kurdurduğunu inkâr edemeyeceğiz. Botların boyları konusunda ise dikkat! Kar üzerinde yürürken rahatlığınızı sağlayamayacak uzun botlara yatırım yapmaya gerek yok. 
Ayakkabılarınızın içine ise termal çorap giymeyi tercih etmelisiniz. Bu noktada 


1. CARRERA 800 TL 
2.CARRERA 1.200 TL 
3.DIOR HOMME 2100 TL 
4.CARRERA 1.200 TL 


© çorapların rengarenk desenlerle 


kaplı olmasına engel yok, değil mi? 

Bir de özellikli birkaç aksesuar hatırlatalım; 
“aksesuar? diyoruz çünkü artık teknolojinin giyilebilir olduğunun farkındayız ve uyum sağlamak zorundayız. 
Hem havalı bir şekilde kayak veya board kayarken fotoğraf ve video çekmeyi reddettiğinizi söyleyemezsiniz... 
Telefonunuzu kullanmak istiyorsanız eldivenleri çıkardığınız anki soğuktan bahsetmeye gerek yok; çözüm dokunmatik eldivenler! Artık hemen her kayak malzemeleri satan mağazada bulabilirsiniz. 
Son zamanların bir diğer vazgeçilmezi ise kasklara monte edilebilen ufak kameralar. Çılgın atlayışları, hızlı slalomları kaydedip sonrasında izlemenin enaz oanki kadar eğlenceli olduğuna şüphe yok. Instagram takipçileriniz de en az sizin gibi görmek isteyecektir tabii. 


(a.) NAUTICA 229 TL 
(b.) BOSS 750 TL 
(c.) BOSS 745 TL 
(d.) BOSS 1155 TL 

atkı MONCLER 1.480 TL tozluk Z. ZEGNA 880 TL 
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KAYAK o | 
KIYAFETLERİNİN 
KISA TARİHİ 


1800'lü yılların Kuzey 
Avrupa'sına dayanan, askerlerin kondüsyonunu arttırmak için yapılmaya başlanan kayak; 1900'lü yılların başında, seçkin Avrupalıların, Avusturya ve İsviçre dağlarına çıkarak yaptığı bir spora dönüşmüş. 

Kayak kıyafetlerinin ise bugünkü haline evrilmesi bir hayli zaman almış. Kadınlar, uzun eteklerle ve elbiselerle kaymak durumundayken, 
1920'lerde değişen moda algısıyla ve özgürleşen moda akımlarıyla birlikte kayak kıyafetlerinde pantolonlara ve tulumlara yer verilmeye başlanmış. Devam eden 
1. Dünya Savaşı'nın etkisi büyük olmuş, kayak kıyafetlerinde üniformalardan ilham alınmış ve askeri görünümlü tulumlar çok sık kullanılır olmuş. 
Kayak sporunun o yıllarda sadece üst sınıfa ait bireyler tarafından yapıldığını ve kayanların genelde erkekler olduğunu da hatırlatalım. 
1930'lu yıllarda bu durum normalleşmeye başlamış. 
Öyle ki; tüm dünyanın hayranlıkla izlediği 
Hollywood yıldızları, 
Avrupa elitlerinin peşinden kayak sporuna merak salmış. 

1930'ların sonunda yapılan Olimpiyat 
Oyunları'nda kayağa yer verilmiş ve 
1940'larda tulumlar etkisini kaybederek yerini iki parçalı kayak kıyafetlerine bırakmış. 
O yıllardan sonra kayak, gerçek bir spor olarak sayıldığı için kıyafetler fonksiyonelleşmeye başlamış. Lüks moda markaları kayak koleksiyonları çıkarmaya başlamış ve özellikle 1950'li yıllarda tasarımcılar renklere ağırlık vermeye başlamış. 

O dönem kumaş üretiminde yaşanan teknolojik gelişmeler, 


mont ERMENEGİLDO ZEGNA 4.980 TL pantolon COLUMBIA 599,90 TL şapka COLUMBIA 199,90 TL 


kıyafetlerin bugünkü haline gelmesinde büyük etki yaratmış. Balenciaga'nın koleksiyonunda yer verdiği su geçirmeyen bir çeşit kumaştan sonra, markalar sentetik kumaşlar tercih etmeye başlamış. Bugün hâlâ 'kar' denince akla gelen ilk marka olan Moncler, 

o dönem yaygınlaşmış. 
Givenchy, Balenciaga ve 
Emilio Pucci gibi markalar, kayak koleksiyonlarını en az hazır giyim koleksiyonları kadar önemsiyormuş. 
Konumuz kayak olsa da eklemeden geçmeyelim; 
tüm bu gelişmeler, dünyada spor giyimin günlük hayata 


yansımasında da etkili olmuş. Günümüzde ise, 
Dolce&Gabbana, Chanel gibi lüks markalar kayak koleksiyonları çıkarmaya, hatta kayak malzemeleri üretmeye devam ediyor. Bu da daha alt gelir gruplarına hitap eden hızlı tüketim markalarının üretimlerine yansıyor. Chanel 

kayak takımı almanın gerekliliğini sorgulamaya gerek duymadığımıza göre, güvenliğin ve fonksiyonelliğin es geçilmediği kayak malzemelerimize, kıyafetlerimize yatırım yapmaya devam. 
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Efsane Yeniden Gündemde 


Gianni 
Versace 


1997 YILINDA BİR SUİKAST SONUCUNDA 
HAYATINI KAYBEDEN MODA TASARIMCISI GIANNI VERSACE, ŞÜPHESİZ KENDİ İSMİYLE KURDUĞU MARKASIYLA MODA DÜNYASINDA BİR EFSANEYDİ. ŞİMDİ BU EFSANE, BİR AMERİKAN 


DİZİSİYLE EKRANA TAŞINIYOR. 


YAZI SERHAT ŞENGÜL 


1946 yılında, Güney İtalya'da Reggio Calabria'da dünyaya gelen Gianni Versace, çocukluğunu bu kentte, ağabeyi Santo ve kız kardeşi Donatella ile geçirir. Büyüdüğü kentin antik Yunan mimarisinden oldukça etkilendiği aşikardır. İleride kuracağı kendi moda markasının logosundan tasarımlarına kadar bu etkinin izleri sürülecektir. Latince ve Yunanca'yı lisede öğrenmesiyle bu ilgi devam eder. 

Moda konusundaki ilk stajını annesinin dikiş atölyesinde yapar. Gönlünden mimarlık eğitimi almak geçse de, moda tasarımcısı olarak çalışmak için Milano'ya gider. 27 yaşındayken ilk işi, İtalyan marka Byblos'un tasarımcılığı olur. Bir süre markalarda çalıştıktan sonra, 1978'de kendi ismiyle tasarım markasını kurar ve defile yapar. Aynı yıl Milano'daki lüks mağazalar sokağı Via della Spiga'da mağazasını açar. Ünlü isimlerin tercihi olmaya başlamasıyla marka bilinirliği artar. 

Versace tasarımları, antik Yunan döneminden ilham alan bol ve renkli desenler, yüksek kalitede kumaşlarla gösterişli parçalardan oluşur ve giyenin hemen fark edilmesini sağlar. Markanın logosu, Yunan mitolojisinde yüzüne bakanı taşa çeviren, yılan saçlı Medusa'dır. İnsanları kendisine âşık etmesiyle bilinir. Versace de insanların markasına âşık olmasını umarak onu logo olarak seçer. 


2017-2018 SONBAHAR-KIŞ 
VERSACE KOLEKSİYONU 
Donatella Versace kreatif direktörlüğünde hazırlanan Versace 2017-2018 Sonbahar-Kış koleksiyonu adeta çalışan plaza erkeklerini 'Versace-leştirmek' üzerine kurgulanmış. Bu sezonda özellikle takım elbiseler ve dış giyim parçaları, deri aksesuarlarlatamamlanarak şık bir erkek silueti meydana getiriliyor. 
Takım elbiselerde en dikkat çeken nokta, pantolon paçaları. Ayakkabı ve botları gözler önünde seren yandan yırtmaçla bitirilen pantolonlar, takım elbiselere farklı bir hava katıyor. İnce kravatlarla tamamlanan sivri yaka İtalyan gömlekler takım elbiselerin içine kullanılırken, dış giyim parçalarsa olabildiğine lüks ve centilmen bir görünüm vadediyor. 


Stil/Profil 


Tarihler 15 Haziran 1997'yi gösterdiğinde Versace Ailesi için asla unutulmayacak bir olay yaşanır. Gianni Versace, bir sabah yürüyüşten dönerken Miami'deki malikanesi- nin önünde seri katil Andrew Cunanan tarafından öldürülür. Versace, katilin beşinci kurbanıdır. İşin enteresan yanı; katili Cunanan'ın suikastten önce tasarımcıyla yakınlaşması, şirketinde çalışması ve belki de tüm bu zamanlarda kurbanını nasıl öldüreceğini planlamış olmasıdır. 

Gianni Versace'nin ölümüyle markanın CEO'su olarak tasarımcının ağabeyi Santo moda dünyasına duyurulurken, kreatif direktörlüğü koltuğuna Donatella Versace geçer. 

Tasarımcının hayatı bugünlerde ekrana taşınıyor. American Crime Story, bu sezon Gianni Versace suikastıyla ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Siz bu yazıyı okurken dizinin ilk bölümü yayımlanmış olacak. 
Edgar Ramirez, dizide Gianni Versace'yi canlandırırken Penelope Cruz da Donatella Versace rolüne bürünüyor. Ricky Martin gibi sürpriz isimler de dizi kapsamında yer alıyor. Donatella Versace, markadan onay almadan çevrildiği için, gerçeği yansıtmayacağını düşündüğünü açıklayarak, diziyi izlemeyeceğini söyledi. Sansasyonlarla müsemma olan modaevi tarafından, dizi başladığında daha büyük tepkiler gelmesine hazır mıyız? 
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YENİ TREND 


SEKTÖR TEMİZLİĞİ 


2017 BİTMEDEN FİLM VE MODA SEKTÖRÜNDE CİNSEL İSTİSMAR KONUSU GÜNDEMDEYDİ. 2018'E 
GİRDİĞİMİZDE İDDİALAR VE TEPKİLER DEVAM EDERKEN ŞOV DÜNYASI VE MODA SEKTÖRÜNDE ADETA BİR BAHAR TEMİZLİĞİ YAŞANIYOR. AHLAKİ OLARAK KABUL EDİLMESİ ZOR GEÇMİŞ TRAVMALAR, SEKTÖRÜN EN BİLİNDİK FOTOĞRAFÇILARINI İŞLERİNDEN ETMEYE YETTİ. 


Şu hikâyeyi bilirsiniz; keza bir klasiktir: Genç kız, yeteneğinin peşinden gider, mümkünse taşradan şehre gelir. Genelde şarkıcı, oyuncu ya da model olmak için sektörün kilit isimlerinin kapısını çalar. Fırsat bulursa kendini anlatır, hayallerinden bahseder. Kendinde var olduğuna inandığı şeyi, bu kilitisimlere de gösterip onları da inandırmak ister. 

İşte o sırada, bu güce sahip olan “Muktedir Bey” için, kızın yeteneğine inanırsa şayet, ahlaki açıdan tek bir seçenek vardır aslında: Onun yeteneğini geliştirmesine yardımcı olmak, onu biraz parlatıp piyasaya sunarak, ikisi için de kârlı bir gelecek çizmek. Hatta bunu yaparken, ona kol kanat germek, yanlış yollara sapmasını engellemek de ahlaklı bir insanın yapacağı yega- ne şey olur. 

Tabii ideal dünyada... Ahlaki açıdan yozlaşmanın ayyuka çıktığı günümüzde, gençlerin bu tarz bir yol gösterici, mentor arayışı, sektörün kilit noktalarındaki büyük isimler için genç yeteneklerden faydalanmak, onların bu heves ve iyi niyetini suistimal etmek için bir fırsata dönüşebiliyor. Ve genelde bu tarz bir tacize uğrayan isimler 


bu travmayı kendi içlerinde yaşamak zorunda kalıyor, kimseye anlatmadan ya yollarına devam etmeye çalışıyor ya da sektöre daha giremeden işlerini başında bırakıp yeteneklerini dünyaya gösteremeden başka dallara yöneliyorlar. 

Bugüne kadar bu şekilde süren bu düzen, neyse ki bugünlerde bozulmak üzere. Sosyal medyanın da verdiği cesaretleartık üç maymunu oynama devri bitiyor. 
Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında, önce Hollywood'un ünlü yapım firması Miramax'ın kurucusu Harvey Weinstein'ın yıllardır birçok isme tacizde bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. Film endüstrisinde yer almak isteyen birçok genç kadının Weinstein'ın kendisini duş alırken izletmek, kendisine masaj yapılması gibi garip istekleri- ne boyun eğmek zorunda kaldığı, anlatılan hikayelerden ve sosyal medyada bir kampanyaya dönüşen #Me'Too (#BenDe) hash- 


tag'i altında paylaşılanlardan anlaşılıyordu. İş hayatlarında tacize uğrayan kadın ve erkekler bir bir bu kampanya altında dökülmeye başladı... Weinstein firmasından ayrıldı ve muhtemelen bir süre sektörde görev alamayacak. Sayesinde, “Time's Up” (Vakit Doldu) adıyla bir dernek kuruldu ve sektörlerdeki eşitsizliği, istismarı yok etmek üzere kollar sıvandı. 

Weinstein olayı, devrilen ilk taştı ve domino etkisiyle bir bir isimler dökülüyordu. 
Keza film endüstrisinde, Weinstein ile başlayan durumun buzdağının ucu olduğu biliniyordu. Hemen akabinde, yaşanan skandaldan bir ay sonra, bu sefer dünyaca ünlü, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey hakkında iddialar gelmeye başladı. Aktör Anthony Rapp, daha 14 yaşındayken Spacey tarafından tacize uğradığını ve kendisinden nasıl kaçtığını anlattı. Akabinde sektörden birçok kişi, benzer iddialarda bulundu. Spacey “Gençtim hatırlamıyorum, bu arada bu vesileyle açıklamış olayım, eşcinselim.” tadında bir açıklamada bulundu. Kendisi bu sefer de böyle bir kişisel itirafla konuyu dağıtmaya çalışmakla suçlandı. 

Bu itiraf dikkatleri dağıtmaya pek yeterligelmemiş olacak ki; iş anlamında da Spacey'e kötü haberler bir bir gelmeye başladı. 
Netflix, internet kanalında en çok izlenen yapımlardan biri olan “House of Cards'ın başrolü olan Spacey ile artık çalışmayacağını duyurdu. Emmy Ödülleri, kendisini 
2017 Onur Ödülü'yle ödüllendirmeyeceğini açıkladı. Yetmedi, Ridley Scott'ın yönetmenliğindeki “All The Money in the World filminin çekimi bitmişken, Spacey'nin oynadığı sahneler kesildi. Spacey yerine Christopher Plummer ile aynı sahneler yeniden çekildi. Filmin diğer başrol oyuncuları Michelle Williams ve Mark Wahlberg de Spacey ile olan sahnelerini Plummer ile yeniden çekmek üzere kolları sıvadı. 

Bu sahneler yeniden çekilirken adeta protesto edilecek bir başka konu gündeme geldi: Sektördeki maaş eşitsizliği. Keza sözleşmesine göre Wahlberg, yeniden çekilen sahnelerden oldukça kârlı çıkıyordu. Bol sıfırlı bir çek alacak olan Wahlberg yanında oyuncu partneri Michelle Williams, saatlik 80 dolar, toplamda yaklaşık 1000 dolar almaya tamam demişti. Çünkü kontratın- da yeniden çekilen sahneler için ücret almayacağı yazıyordu. Spacey yüzünden tatil günlerini ailesiyle geçiremeyen Williams'ın, kontratı sayesinde milyon dolarlarıalan Wahlberg'e nazaran hakkını almadığı, maaş eşitsizliği konuşulur oldu. Tüm bu konuşmalar sonrasında aktör Wahlberg, bir açıklamayla, ek sahneler için aldığı (ve oldukça göze batan) 1,5 milyon doları, Michelle Williams adına “Time's Up” fonuna 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Harvey Weinstein 


Sinemadan sonra moda dünyasında da bir 

bir patlak veren taciz olayları karşısında artık ünlü isimler de suskun kalmıyor. 'Time's Up” 
ve #NoMoreTerry” gibi oluşturulan dernek ve paylaşımlar sayesinde epkiler günden güne büyüyor. 


aktaracağını açıklayarak örnek bir davranışta bulundu. 

Hollywood'da başlayan temizliğin, moda sektöründe sıçraması fazla uzun sürmedi. Hemen sonra dünyanın en ünlü moda fotoğrafçısı ve Lady Gaga, Miley Cyrus gibi yıldızların video kliplerinin yönetmeni Terry Richardson hakkında atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Günümüzde nam salmış modellerin de aralarında bulundu-Şu 15 kadın #NoMoreTerry (#DahaFazla-TerriyeHayır) etiketiyle paylaşımda bulundu. İddialar yeterince inandırıcı bulunmuş olacak ki, büyük yayın gruplarına ait moda dergileri ve kampanya çekimlerini Richardson ile yapmış olan dev moda markalarıünlü fotoğrafçıyla çalışmayı durduklarını duyurdular. 

Domino etkisi devam ederken, yeni yılda yeni isimleri duymayı bekliyorduk. Çok geçmeden, geçtiğimiz günlerde yeni isimlerle ilgili iddialar geldi. Hem de aynı anda birden fazla isim... Erkek mankenler, dünyanın en ünlü moda fotoğrafçıların- dan Bruce Weber ve Mario Testino hakkında cinsel istismar iddialarında bulundu- 


y rio Testino 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lar. İddialar o kadar detaylı ve netti ki, her iki isim de itiraz etse de, asılsız olamayacak kadar tutarlı gözüküyordu. Keza, dünyanın en büyük yayın grupları, en azından iddialar netleşene dek, iki isimle de çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı. 

90'ların kült komedi serisi “Bir Demet Tiyatro'yu izleyenleriniz hatırlar. Plak şirketi sahibi, ismiyle müsemma Saldıray Abi, karşısına gelenlerin aklını, ofisinin arka kısmında bulunan “ikiz yatak ile çelmeye çalışır. Üzerinden yıllar geçse de hâlâ günümüzde, ülkemizde ve tüm dünyada birçok sektörde, sektörün güçlü isimleri, yeni başlayan pırıl pırıl kız ve erkekleri suistimal ediyor. Güç, kapıları açmakta bir anahtar olabileceği gibi, bir silaha da dönüşebilir. Ellerindeki gücü, bir anahtar yerine, tehdit aracı, bir silah gibi kullanmak, elbette kişinin sahip olduğu insani değerlerle yakından ilintili. Saldıray Abi 90'larda bir TV'de mizahi bir karakterdi. Öyle de kalmalıydı. Ancak görülen o ki, Saldıray'lar aramızda. Ya şimdi? Artık güçlünün güçsüzü istismar ettiği günler sona erdi. Vakit doldu. Şimdi temizlik zamanı! # 
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Di e - 
19. yüzyılın sonüitibariyle ceket, İngiliz ve İskoç çiftçilerile toprak sahiplerinin günlük giysisi haline geldi. 
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Kareli Ceketin Hatırlattıkları 


KARELİ, TÜVİT CEKETLER, YÜZYILLARIN MİRASI. GEÇMİŞTE BÜYÜK BİR İHTİYAÇ OLAN KARELİ TÜVİT CEKETLER, BUGÜN ARTIK İYİ GİYİNMENİN TEMEL PARÇALARINDAN BİRİ. 


YAZI TÜRKAN DOĞAN 


Bugünün kareli tüvit ceketleri, bir zamanlar için büyük bir ihtiyaçtı. 
Geniş arazilerinde avlanan İngiliz soyluları, birinci sınıf İskoç yününden yapılan tüvit ceketlerini sırtlarına geçirdiklerinde av sırasında ihtiyaç duydukları her şeyi ceplerine koyardı. Tarihe Norfolk Ceket” olarak geçecek bu ceketin yırtmaçları, tüfek kullanan avcının rahat hareket edebilmesine olanak tanıyordu. Ancak meşhur Norfolk ceketin ortaya çıkması hiç kolay olmadı. Bunun için birkaç yüzyıla; yaşam biçiminin değişmesine ve İngiliz Kralı VITI. Edward'ın cekete yeni bir bakış açısı getirmesi gerekiyordu. 

1860'lı yıllara kadar ceketin kuyruğu ata binerken zorluk yaşanmaması ve ava giderken silahların taşınabilmesi için iki parçalı yapılıyor ve rüzgârdan korunmak için de gerektiğinde yaka kapatılabilsin diye yakaya ilik açılıyordu. Ancak günün birinde İngiltere Kralı VII, Edward her şeyi tamamen değiştirdi. 

Döneminin *trendsetter”ı olarak bilinen Kral Edward, gün boyunca arkası yırtmaçlı, etekleri uzun, çift sıra düğmeli frağını giymekten bir hayli sıkılır. O sıralarda okuduğu, İngiliz günlük yazarı John Evelyn'in “Zorba ya da Moda (Tyrannus or the Mode) kitabında ise İngiliz saray çevrelerinin ve soyluların Fransız modasını özellikle giyim kuşam konusunda, dakikasında ve körü körüne taklit etmesi eleştirilir. Bu kitaptan etkilenen İngiltere Kralı Edward, terzisi Henry Poole'a frak yerine daha basit, rahat ve günlük olarak giyilebilecek; tek düğmeli ve kuyruksuz bir ceket siparişi verir. Terzi Henry Poole, Kral için ipekli kumaştan mavi bir ceket ve onunla birlikte giyebileceği bir pantolon diker. Kalça- da biten, gömleği beyaz pike kumaştan olan yelekli bu cekete “akşam yemeği ceketi” (dinner jacket) denilecektir. Bu yeni ceketiçin örnek alınan tarz ise İranlıların kıyafetleri olur. 

Kral, yeni tarz ceketini Sandringham'daki ünlü malikânesinde verdigiresmi olmayan akşam partisinde görücüye çıkarır. Kısa ceket, ihtiyaç duyulan her yeniliğin hemen kabul görmesi gibi çok sevilir. Günlerinin büyük bir kısmını ev dışında geçiren üst gelir grubundaki İngiliz erkekleri, eski usul buldukları ve onları kısıtladığını düşündükleri uzun etekli ceketlerinden artık kurtulmuşlardır. Bu yeni nesil, kısa ceketin anla- mı şudur: Harekette özgürlük. 


Bugün sadece ceket dediğimiz; 1850'li yıllardan itibarense “kısa ceket” olarak tanınan ceket; kısa sürede aristokrat sınıf arasında ve onları taklit eden orta gelir grubundaki İngiliz erkekleri arasında yayılır. Artıkev içinde kısa ceket giyiliyordur. 

Kral VILI. Edward, o gün, giyim kuşama dair bilinen en köklü kalıbı yıkar. Artık giyim kuşamda bir parça da olsarahatlık ön plandadır. Kral Edward'ın Sandringham'daki o ünlü partisine davetli olan konuklardan biride ABD'li milyoner James Potter'dir. Kralın bu yeni ceketini beğenen Potter, kralın terzisi Henry Poole'a aynısından diktirir ve beraberinde Atlantik'in öbür kıyısına; ABD'ye götürür. Yeni trend, Amerikan sosyetesi arasında hızla yayılır. 

Ceket, İspanyolca “Jaco”, Fransızca “Jaguette”, İtalyanca “giacchetta, Almanca Jacke' veya “joppe' ismiyle birandatüm Avrupa'ya yayılır. Ancak bu durum o yıllarda moda tekelini elinde bulunduran Fransızların pek hoşuna gitmez. Fransa Kralı XIV. Louis, bu ceketin tıpkısını saray- daki uşakların hepsine giydirir. İngiltere Kralı VIII. Edward, XIV. Louis'inbu hareketi karşısında hakarete uğramış sayılır. Ancak tarih, kim ne dersin, ezberbozan bir kral olan Edward”ı (Edward'ın Amerikalı sevgilisi için tahtından feragat etmesi ve Nazi sempatizanı olarak bilinmesi, tarihin en büyük kraliyet skandalları olarak hatırlanıyor.) haklı çıkarır. 
Kısa ceket, 1860'lardan itibaren Fransa'da da hızla yayılır. 
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19. yüzyılın sonundan itibaren ceket, erkek gardırobunun demirbaşı olmayı başarır. Aynı dönemin bir başka yeniliği olan, bugünkü ekose ceketinilk versiyonu sayabileceğimiz tüvit kumaştan Norfolk Ceket de klasik ceket gibi yükselişini sürdürür. İngiliz aristokrat avcılar için üretilen tek parça ceket, avcıların silahlarını taşıyabilmesi için yandan yırtmaçlı olarak üretilir. Av hayatı için başlayan bu trend, 19. yüzyıl sonu ile 20. 
yüzyıl erkek giyiminin demirbaşı olur. 

Peki, kemerli, çift cepli tüvit kumaştan Norfolk ceketi ilk kim bulmuş ve giymişti? Teorilerden biri, ilk Norfolk ceketinin XV. Norfolk Dükü Henry Fitzalan-Howard'a ait olduğu ve avlanmak için 1860'lı yıllarda 
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1. Sean Connery, 'Rusya'dan Sevgilerle” filminde 2.Steve McOueen, 'The Thomas Crown Affair' filminde 
3. Prens Charles geleneksel ekose kıyafetleriyle... 


Norfolk ceketi diktirdiği yolunda. 1847 yılında doğan Dük'ün gençlik döneminde bu ceketi icat ettiği; o dönem için gelecekte İngiltere Kralı Edward olacak olan; dönemin Wales Prensi Edward'ın o yıllarda Norfolk'ta bir av sırasında bu ceketi görüp beğendiği ve sonrasında giyerek popülerleştirdiği düşünülüyor. Ancak XV. Norfolk Dükü Henry Fitzalan- Howard'ın Norfolk ceketli bir fotoğrafının ya da bu ceketi giydiğine dair bir kanıtın bulunmaması arada sadece bir isim benzerliğinin (Norfolk) olduğunu da düşündürüyor. 

Bir başka iddia ise bu ceketi, Norfolk'un en büyük toprak sahiplerinden VIL Leicester Ear'ü olan Edward Coke'un İngiliz soylu sınıfıyla ve kraliyet ailesiyle tanıştırdığı. Earl Edward Coke'un genişarazisi İngiltere'ninen popüler av sahalarından biridir. Ve avlanırken ihtiyaç duyulan, rahat hareket kabiliyeti için beli ayarlanabilir kemer, av malzemelerini koymak için de geniş ceplere sahip olan Norfolk ceket, sürekli ava çıkılan bu geniş arazide ortaya çıkmış olabilir. 

Moda tarihçilerine göre her iki bilgi de birer teoriden ibaret olabilir. 
Ancak bir gerçek var ki o da İngiliz kraliyetinin ve aristokrasisinin rotası arasında olan bereketli Norfolk'tan çıkan bir kıyafetin İngiliz aristokrasisi arasında hızla yayılabileceği. 

19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Norfolk ceket, artık sadece ava çıkılırken giyilmez. Artık pantolonla birleşmiş ve yeni nesil takım elbise haline gelip dönemin iş dünyasından çiftlik hayatına kadar her yerde giyilir. Bisiklete binenin, balık tutanın, golf oynayanın ya da eğlenmeye gidenin de üzerinde Norfolk ceket ve ona uygun bir pantolon vardır. 
Av hayatından şehre inen Norfolk ceket, yetişkinlerden sonra çocuklar arasında da popüler olur. 

1930'lara gelindiğinde ise Norfolk ceket değişime uğrar. Cepler genişler, pilesizi ya da yarım pilelisi de üretilmeye başlanır. Artık döne- 


74 ESO 02:18 


YUZYILLARDIR 
SÜREN GELENEK 
Soğuk bir kış günü tüvit bir ceketten daha korunaklı bir giysi bulabilmek oldukça zor. 
18. yüzyılda İskoçya'da, el değmemiş saf yünlerin kaba dokuma tekniğiyle buluşmasıyla başlayan tüvit geleneği daha sıcak tutan, daha kalın bir dokumayı amaçlıyordu. 
Temel olarak dış giyimde kullanılan tüvit kumaş, oldukça ağır ve dayanıklıydı. 

Dünyadaki en ünlü tüvidin üreticisi ise aradan geçen yıllara rağmen değişmemiş. 
“Harris Tweed'markası, bugün bile dünyanın en iyi tüvidinin adresi. 18. 
yüzyılda Outer 
Hebrides'teki bir çiftçinin dokuduğu tüvit, yeni bir trendin başlangıcı olur. 
Lady Dunmore isimli bir toprak sahibinin eşi tüvidi İngiliz aristokrasisiyle tanıştırır ve artık avlanan ve balık tutan bütün soyluların 
tercihi haline gelir. 1909 
yılında Harris Tweed, ürünlerine koyduğu etiketle taklitleriyle savaşmaya başlar. Her etikette kumaşa ait bir seri numarası bulunurken bu numara, 
“The Harris Tweed 
Authority'den sorgulanarak tüvidin hangi dokumacıda ne zaman üretildiğini gösterir. Harris Tweed kumaşlar, artık geçmişe göre daha hafif. 
Geçmişte yalnızca toprak tonlarında dokunan 
Harris tüvidi, artık açık renk seçenekleriyle hafif bir görünüme sahip. 


min Norfolk tarzı, kendi arasında “Tamamen Norfolk Ceket”, “Yarım Norfolk Ceket ve 'Norfolk Takım Elbise olarak üçe ayrılıyordur. 

“Tamamen Norfolk Ceket”; dört düğmesi, belindeki kemeri ve cepleriyle gerçek bir klasik. Genellikle kareli kumaştan yada Shetland yününden kumaşlarla yapılan bu klasik tarz, spor hayatından günlük yaşama kadar bütün alanlarda kullanılır. 

Daha az pileli olan “Yarı Norfolk Ceket'in yalnızca sırt tarafındaki kemeri ve daha açık olan yakasıyla şık bir görüntü yakalanır. Bir çeşit İskoç tüvidi olan Harris tüvidi, saxony tüvidi ve diger yünlü kumaşlardan üretilen ceket, yumuşak çizgileriyle daha geniş bir kitleye hitap eder. 

1930 ve 40'lara gelindiğinde ise 'Norfolk Takım Elbiseler, dünyanın en popülererkek giysisi haline gelir. Bu aristokrat olmayan sınıf arasında pantolon ve ceketin ilk günlük birlikteliğidir. Sherlock Holmes olarak izlediğimiz Basil Ratbo- ne, kahverengi ya da siyah-beyaz takım elbisesiyle beyazperdedentüm dünyaya bu akımı yayacaktır. 

Tüvit dokuma kumaşın soylular arasında yaygınlaşmasıyla yine tüvitten yapılan Norfolk ceketin popülaritesinin artması aynı sürece rastlar. 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde tüvit, dış giyimde en çok tercih edilen kumaş olur. 
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İskoç toprak sahiplerinin avlanırken ya da ata binerken giydiği Norfolk ceketin dönüşmesi ise zamanla olur. Sanayi devrinden sonra büyük toprak sahipliği kavramı da değişime uğrar. Üretim modelleri değişir ve dev malikâneler tek tek boşalır. İngiliz aristokrasisi zor bir eşige adım atar. Atların yerini otomobiller alırken avlanmak da sık yapılan bir aktivite olmaktan çıkar. 20. yüzyılın başı itibariyle eskitoprak sahiplerinin bir kısmı toprağını kaybetmiş, bir kısmı da şansını İngiliz kolonilerinde değerlendirmeyiseçmiştir. Değişen yaşam biçimi, kıyafetlere; Norfolk cekete de yansır. Şehir hayatında da kullanılan Norfolk ceketin sadeleştirilen türevleri bugünkü ekose ceketin ilk versiyonu olur. 

Bugün, kareli cekete baktığımızda aklımuza av hayatı yadatoprak sahipliği gelmiyor. Bugün çıkardığımız anlam iyi bir stil ve uzantısı olan rafine zevkler. Ralph Lauren'den Dolce&Gabbana'ya, Brooks Brothers'tan Cacharel'e kadar pek çok marka, farklı renk ve modelleriyle bizi geçmişi yüzyıllara dayanan bir gelenekle; kareli bir tüvit ceketle buluşturuyor. 


DEĞİŞMEYEN KLASİK: EKOSE 


Bu yıl tekrar eski popüler günlerine geri dönen kareli ekose ceketler, tekrar erkek gardırobunun başköşesine kurulmuşa benziyor. Tarihte 
İskoç klanlarının giydiği kilt'ten (İskoç erkeklerinin giydiği etek.) 
tüm dünyaya yayılan ekose deseni,tüm zamanların en ikonik deseninden de biri. İskoç kültüründe tartan olarak adlandırılan bu ünlü desen, 


tarihte İskoç klanlarına ve bölgelerine göre de değişiklik gösteriyor. Harris Tweed gibi markaların öncülüğünde ise 
İskoçların klasik tartan deseni, ekose ve tüvide dönüşecek ve tüm dünyaya yayılacaktır. 
Ancak ekose deseninin yayılması pek de kolay olmuşa benzemiyor. İskoçya denildiğinde ilk akla gelen kumaş olan ekose, 17. yüzyıldaki 


İskoç direnişinin sembolü olduğu için bir dönem 
İngiltere'de yasaklanır. Ancak zamanla Ada'nın soylu yaşantısının ve av geleneğinin bir parçası olan bu efsanevi desenin önünü tıkamak pek mümkün olmaz. Ve ekose 19. 
yüzyılda ABD'ye ulaşır. 'Woolrich Woolen Mills” markası, kırmızısiyah ekose deseninin trend haline gelmesini sağlar. 


1980'lerde Lady Diana'nın kıyafetleriyle ivmelenen, punk ve grunge modasıyla geniş kitlelere yayılan ve Vivienne Westwood ile Alexander McOueen'in unutulmaz koleksiyonlarıyla uzunca bir süre modanın tahtına oturan ekose, bu yıl yine popüler. 
1990'lar modasının geri gelmesiyle birlikte altın çağlarını yaşayan ekose, erkek giyiminde en çok tüvit bir cekete yakışıyor. 


1. Geleneksel bir İngiliz mağazası 


2.Dokuma tezgahında dokunan tüvit kumaş. 
3. Windsor Dükü Prens Edward'ın efsanevi 


ekose takım elbisesi 


4. Prens Edward ve uğruna krallık tacını 


bıraktığı eşi Wallis Simpson. Ve ekose tercihleri... 


* 


: 
76 ESO 02:18 


Koyu kahverengi ceket 2.065 pound, kaşmir balıkçı yaka kazak 880 pound, gri yünlü pantolon 
525 pound, siyah 
deri kemer 310 
pound; PRADA. 


>> 


Yükselme 
Devri 


New York'ta beğeni toplayan Danimarka Prensi rolünden yeni “Star Wars' filmlerinin X-wing pilotu ve “Direniş” kahramanı Poe Dameron'a giden yolda Oscar Isaac, hızlı (hem de çok hızlı) bir şekilde kendi neslinin en başarılı başrol oyuncularından biri haline geldi. 


Röportaj Fotoğraflar Moda Editörü Derleme Miranda Collinge David Slijper Allan Kennedy Erkin Çam 
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21 AĞUSTOS 2017'deki Büyük Amerika Güneş Tutulması, diyagonal bir karanlık şeridinin Doğu Yakası'ndaki Charleston, Güney Carolina'dan Batı'daki Lincoln City, Oregon'a düşmesine sebep oldu. Tamtutulmanın birkaç yüz kilometre dışında kalan Manhattan'da, şehrin üstüne hafif bir loşluk çöktü. Yine de ofis çalışanları sanki organize olmuş gibi özel kâğıt gözlüklerini takarak sokaklara döküldü ve telefonlarını tutarak sanki gözlükleri takmamışlar gibi endişeli bir şekilde göz kırptı. Bu olay içinaydınlatılacağı sözü verilmiş olmasına rağmen Empire State binasında görülebilir bir pırıltı yokken 5. Cadde'deki Trump Tower'ın karartılmış camlı cephesi birazcık daha karardı. 
Çocukların ve turistlerin mısır gevreği kutusundan yapılma iğne deliği kameraları salladığı Central Park Hayvanat Bahçesi'nde boz ayı Betty, küçük havuzuna fırsattan faydalanarak çok da üzerinde düşünmediği bir dalış yaptı. 

Doğu Nehri'nin karşısında Williamsburg, Brooklyn'de 38 yaşındaki Guatemala kökenli ABD'li aktör ve mesleğin en yetenekli, dinamik ve çok yönlü yeni cevherlerinden olan Oscar Isaac, Betty gibi, kendisini güneş ışınlarının etkisi altında hissediyordu. Hamlet'i oynadığı Manhattan'daki Halk Tiyatrosu'nda izin günüydü ve sesini dinlendiriyordu. Bununla birlikte, Isaac; Danimarkalı bir belgesel film yapımcısı olan eşi Elvira Lind, Boston Terrier French Bulldog melezi köpekleri Moby (ayrıca onun tarafından olmasa da “French-ton” olarak da çağrılıyor) ve yakın zamanda aralarına katılan, Moby tarafından dehşetle karşılanan dört aylık oğlu Eugene ile birlikte paylaştıklarıtek yatak odalı apartman dairelerinin -Brooklyn'in daha yeşil bir bölgesine taşınana kadarki- balkonundan belli belirsiz gökyüzüne bakıyordu. 

Ayrıca bu olay daha önce gördüğü bir şeydi. Ertesi gün, Williamsburg'daki apartman dairesinin yakınlarındaki yalın bir otelin restoranında koyu renkli tişörtü ve kotu ile o anki tiyatro ve ebeveynlik koşulları göz önünde bulundurulduğunda son derece dinç bir şekilde otururken şöyle diyor: “1992'detam bir güneştutulması olduğunda Guatemala'daydım. 
Hayvanlar çıldırdı; tüm şehirde köpeklerin uluduğunu duyabiliyordunuz.” Daha sonra bahsettiğine göre Oscar, Orta Amerika'daymış, çünkü Andrew Kasırgası; kendisi, annesi, amcası, kardeşleriile kuzenleri koltukların ve yastıkların arasında birbirine sokulmuş saklanırlarken Miami, Florida'daki aile evinin çatısını uçurmuş. Bu yüzden Oscar Isaac'in deneyimlerine göre Büyük Amerika Güneş Tutulması çok da önemli bir şey değil. 

Ancak Isaacin hayatında önemli bir etkisi olacak gökle ilgili başka bir olay daha var. 
15 Aralık'ta “Star Wars: Son Jedi? sinemalar- 
da gösterime girdi ve daha önce “Star Wars: Güç Uyanıyor” için bilet aldıysanız (ve dünya çapında iki milyar dolardan daha fazla hasılatyapmasına katkıda bulunduysanız) bunun önemli bir şey olduğunu biliyorsunuz demektir. Ayrıca Isaac'in seksi ve esprili Direniş Xwing savaş pilotu Poe Dameron'u oynadığını da biliyorsunuzdur. Isaac'in karizmatik performansı sayesinde yazar ve yönetmen JJ Abrams'ın yeniden başlayan serisinde bu karakteren popüler karakterlerden biri haline geldi (Kötü adam Kylo Ren ile olan “Kim önce konuşacak?” diyaloguna bakın; filmin sayılı komik bölümlerinden biri.). 

Ayrıca Star Wars: Güç Uyanıyor'u izlediyseniz büyük bir baba-oğul çatışması nedeniyleartık sevilebilir, serseri, deri ceket giyen bir kahramana ihtiyaç olduğunu da biliyorsunuzdur... Bunu söylediğimde Isaac, Fonzie tarzıyla “Heeeeeh!” diyor; “Böyle olabilirdi ancak bence (Son Jedi” yönetmeni) Rian'ın (Johnson) yaptığı bir boşluğu doldurmaktan çok hikâye- nin ihtiyacı olan şeyi vermekle ilgiliydi. Artık Direniş'te bir avuç insan kaldığı için hayatlarını kurtarmak için kaçıyorlar ve Leia beni — onu- gösterişli ve serseri bir kahraman yerine Direniş'in lideri olmak için hazırlıyor.” 

Bu filmde “çok fazla değil, yalnızca biraz daha fazla yapacak şeyi olduğunu” söylese de, en azından filmde kurtulduğundan emin olabilir. Gelecekyılın başlarında “Episode IX'u çekmeye başlayacak. 

Poe, John Boyega'nın Finn'i, Daisy Ridley'in Rey'i ve Poe'nun robot yardımcısı BB-8 ile beraber Star Wars'ın yeni yıldızlarından biri gibi gözüküyorsa bu Isaac bunu istediği için. Abrams ilk başta Poe'nun ölmesini planlıyordu ancak rolü almasını konuşmak için Isaac ile görüştüğünde Isaac bazı çekincelerini ifade etti. “Ana karakterler için bir şeyleri ayarlayıp sonrasında göz alıcı bir biçimde öldüğünüz rolü başka filmlerde oynadığım için emin olmadığımı söyledim,” diyerek hatırlıyor. “Komik olan (prodüktör) Kathleen Kennedy'nin de odada olması ve “Evet, Bourne'da da bunu yaptın, demesiydi.” (2012 yılında çıkan “Bourne Legacy'de Jeremy Renner'ın karakteri Aaron Cross bir Alaska ahşap kulübesinden çıkarken Isaac'in karakteri içeride kalıyor; birkaç saniye sonra kulübe yukarıdan geçen bir pilotsuz 


uçak tarafından ateşlenen bir füze nedeniyleyok oluyor.) 

Sağduyulu bir şekilde ve oldukça fazla karizmayla kendisini destekleyebilmesi şimdiye kadar Isaac'in çok işine yaradı. Joel ve Ethan Coemin 2014 yılında çıkan “Inside Llewny Davis” adlı filmindeki çığır açan rolünün rol dağıtımı sürecinde ona yardımcı olan da buydu. Bu film kısmen müzisyen Dave Van Ronk'un biyografisine dayanan, 1960'lı yılların New York'unda hayat mücadelesi içinde olan bir folk şarkıcısıyla ilgili olan bir filmdir. Kendisi de başarılı bir müzisyen olan Isaac'in kulağına Coen'lerin oyuncu aradığı gelmiş ve temsilcisi ile menajerini kayıt göndermek için sıkıştırmış ve sonunda görüşmeyi kapmış. 

“Filmin Dave Van Ronk ile ilgili olduğunu ve ona hiç benzemediğimi biliyordum.” diyor Isaac. “Dave, 1,95cm boyunda ve 136kg olan bir İsveçliydi ve beni görüyorsunuz...” 
Ancak sonrasında orada şarkıcı ve söz yazarı Ray LaMontagne'ın resminin olduğunu fark etmiş. “Birdenbire bir güven geldi, çünkü Ray de ufak ve koyu tenli biriydi. Rol dağıtım direktörüne 'Ah süper, bu bir referans mı” diye sordum. “Hayır, az önce buradaydı ve harika bir iş çıkardı, dedi.” 

Sonunda komik, üzücü, geçimsiz ve etkileyici bir performansla “Inside Llewyn Davis? filminde harika bir iş çıkaran Isaac oldu. 
Filmiki Oscar'a ve üç Altın Küre'ye aday gösterildi. Bunlardan biri Isaac için “Bir Sinema Filminde Bir Aktör Tarafından En İyi Performans— Komedi veya müzikal” kategorisindeydi. (Ödülü “The Wolf of Wall Street” ile Leonardo DiCaprio kazandı). Ancak 2016 yılında David Simon'un HBO draması “Show Me a Hero'dakitalihsiz belediye başkanı rolü için Altın Küre kazandı. Bu yıl Vanity Fair Isaac'i 'Neslinin En İyi Aktörü olarak ilan etti. Yakın bir zamanda Isaa©'in Hammerstein'dan sonra ismini taşıyan ödülü alacak ilk Oscar olabileceğini düşünmemiz çok da saçma gelmiyor. 
Yıldızlar bunun için hizalanmaya kesinlikle hazır görünüyor. 


TABİİ Kİ HAYAT HİKÂYELERİ her zaman bu kadar sorunsuz olmuyor ve Isaac'in yaşamı da farklı olabilirdi. Guatemala City'de, Oscar Isaac Hernândez Estrada olarak doğdu. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanı olan babası Oscar, tıpfakültesine gitmekiçin Washington DC'den buraya taşınmış (devrimden hemen önce Küba'dan ABD'ye kaçmış) ve Isaac'in annesi Eugenia ile burada tanışmıştı. Isaac doğduktan 


Abramsilk başta Poe'nun ölmesini planlıyordu ancak Isaac bazı çekincelerini dile getirdi. “Ana 


karakterleriçin bir şeyleri ayarlayıp sonrasında Üstten itibaren 

.. O . . .. .. .. y e .. .. saatyönünde göz alıcı bir biçimde öldürdüğünüzrolü zaten Nicolas Minding oynadım.” dedim. dü e erim ilm 


Oscar Isaac ve Ryan 
Gosling; 'A Most 
Violent Year'da 
(2014) kendisi gibi 
Juilliard mezunu olan Jessica 
Chastain ile beraber 
Isaac; Coen kardeşlerin “Inside 
Llewyn Davis” 
(2013) filminde 
Isaac, ismi var cismi yok bir halk şarkıcısını oynuyor; 
indie bilim kurgu filmi “Ex Machina'da 
(2015) Domhnall 
Gleeson ile. 


Bej rengi, ipek karışımlı yağmurluk 2.310 pound, beyaz/mavi çizgili, pamuklu tişört 600 pound, siyah yünlü pantolon 600 pound; LOUIS VUITTON. Devetüyü rengi süet ayakkabılar, (Stil editörüne ait.) 


Devetüyü rengi kaşmir blazer 
1.250 pound, PAUL 
SMITH. 
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Siyah-yünlü-kruvaze kaban 4.150 pound, siyah ipek kravat 155 pound, beyaz pamuklu gömlek 
255 pound, siyah yünlü 
pantolon 625 pound, çoraplar 35 pound, ayakkabılar 675 pound; 
DOLCE & GABBANA. 
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beş ay sonra ailesi (ablası Nicole dahil, daha sonra aileye erkek kardeşi Michael da katıldı) baba Öscar'ın ihtisaslarını tamamlayabilmesi için ABD'ye taşındı: Önce Baltimore, ardından New Orleans ve sonunda Isaac altı yaşındayken Miami'ye taşındılar ve buraya yerleştiler. 

Miami ona çok uymamış. “Latin kültürü çok güçlü ki bu iyi bir şey,” diyor; “Ancak her yere otomobille gitmeniz gerekiyordu. Ayrıca, garip bir şekilde muhafazakâr bir yer. Para- ya, güzel otomobillere ve kıyafetlere, nasıl göründüğünüze değer veriliyor ve bu can sıkıcı olabiliyor.” Yine deilk kez oradayken 11 yaşındasahneye çıkmış. Gittiği Hristiyan okulunda performanslara katılmış. Bu performanslarda çocuklar genel hatlarıyla İncil'e ait hikâyeler anlatan şarkılara sessiz tiyatro yapıyormuş ve bu şarkılardan biri İsa ile Şeytan'ın cennette boks maçı yapmasını içeriyormuş (genel hatlarıyla” kelimesine dikkat edelim.) Bu şarkı için Isaac Şeytan'ı oynamış. Bir başkasında ise mezardan Lazarus'u çağıran İsa'yı oynamış. Gülerek “Evet! Bütünroller bende” diyor. 

İlgi karışımı ve “kendisini bir grup insanın karşısına çıkarma” duygusu hoşuna gitmiş. Ayrıcaevdeki stresini biraz atmasına yardımcı olmuş. Annesi ve babası ayrılıyormuş ve annesi hastalanmış. Okul yönetimi, aile içindeki bu olumsuz gelişmeleri Isaac'in ters davranışlarıiçin yeteri kadar hafifletici sebepler olarak görmemiş ve yangın söndürücüyü içeren bir olayın ardından okuldan atılmış. “O kadar da kötü değildi. Beni orada istemiyorlardı. Ben de gittiğim için mutluydum.” 

Annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle beraber Palm Beach, Florida'ya taşınmış ve burada devlet okulu olan bir liseye başlamış. “Harikaydı, bayılıyordum,” diyor Isaac. 
“O kadar mutluydum ki. Her gün sahilde vakit geçirebiliyor ve birçok farklı insanla arkadaş olduğum çılgın okuluma gidebiliyordum. 
Boynton Beach'te treyler parkında yaşayan çocuklarla tanıştım ve bir müzik grubu kurduk. Annem ve küçük erkek kardeşim uyuşturucu veya başka bir şey kullanıp kullanmadıgımı görmek için gelip casus gibi beni izlerdi ama öyle şeylere hiç bulaşmadım.” 

Hiç mi? 

“Evet, çünkü 24 yaşıma kadar hiç içmedim. 
Dini bir yaşam sürdürmeyi bıraksam da butür şeylere bulaşmayan bir adam olmanın bireyselliği hoşuma gitti. Belki de bu benim gözlemci tarafımdı... Biraz bağımsız olmayı seviyordum ve kontrolü kaybetmeme neden olacak bir şey yapmak ilgimi çekmiyordu.” 
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14 yaşındayken Isaac ve grup arkadaşları, bir 
yetenek yarışmasına katılmış. Nirvana'nın “Rape Me' şarkısını seçmişler. “Ebeveynlere Bana tecavüz eeeet” diye şarkı söylediğimizi hatırlıyorum.” Isaac kahkahalara boğuluyor. Tekrar kendini toparladığında “Evet, kazanamadık,” diyor. Ancak bir şeyler onu bağlamış olmalı ki Isaac öncelikle Paperface, sonra The Worms ve sonrada The Blinking Underdogs olmak üzere ska-punk gruplarına katılmış. Efsaneye göre The Blinking Underdogs, Green Day'in ön grubu olmuş. “Ön grup mu... Ha! Bir festivaldeydik...” diyor Isaac. “Ama evet, aynı gün, aynı festivalde birbirimizden birkaç saat arayla çaldık.” (YouTube'da The Blinking Underdogs'un 
2001 yılından Spanky's diye bir yerdeki grup 
savaşlarında müzik yaptıkları görüntüyü bulabilirsiniz. Isaac bir “New York City” tişörtü giyiyor ve şarap renkli bir Flying V elektrikli gitarı sağdan sola savuruyor.). 

Yine de Isaac'in gideceği yol kesin değildi. 
Bir ara deniz piyadelerine katılmayı düşünmüş. “Müzik grubumdaki saksafoncu asker kökenli bir ailede büyümüştü ve bu yüzden hepimiz “Hey, haydi antrenman yapalım, vücut yapalım ve sert çocuklar olalım triplerindeydik,” diyor. “Ben de “Evet, ben de savaş fotoğrafçılığı yapacağım, diyordum. Babam buna tamamen karşıydı. Clinton sizin gitmeniz için bir savaş uyduracak, dedi. Ben de askere alan kişileri babamın yaşadığı Miami'ye getirmek zorunda kaldım ve katılmama izin vermesi için onu ikna ettiler. Sınava girdim, yemin ettim ancak sonrasında The Wormsile bir albüm yapmak için parayı bir araya getirdik. Bunun yerine Yedek Kuvvetlere katılmayı tercih ettim. 
Savaş fotoğrafçılığı yapmak istediğimi söyledim. “Yedek Kuvvetler'de bunu yapmıyoruz, ancak sana bir tanksavar verebiliriz, dediler. 
“Hmm, benim aklımda olandan birazcık farklıbu...diyedüşündüm.” 

Miami'de birkaç profesyonel tiyatroişi yapmaya başlamış olsa bile aklında hâlâ müzik kariyeri varmış. Ta ki bir gün Rogelio Martinez'in Broadway dışı prodüksiyonu “Whenit's Cocktail Timein Cuba'da genç Fidel Castro'yu oynadığı New York'ta ünlü sanat okulu Juilliardın önünden geçene kadar. Bir hevesle seçmelere katılmak istemiş. Son tarihin geçtiğini söylemişler, ısrar etmiş. Ona bir form vermişler. Doldurmuş ve sonraki gün geri getirmiş. 
Üzerine sonraki bir tarihi yazmışlar. Okulu kazanmış. Ve gerisini anlatmaya gerek yok demek istesek de durum öyle değil. 

“İkinci sene de okuldan çıkarmalar oluyor- 


du,” diyor Isaac; “Daha iyi olmazsanız sizi atıyorlardı. Tüm oyunculuk öğretmenleri benim deneme sürecinde olmamı istiyordu çünkü yeterince çok çaba göstermediğimi düşünüyorlardı.” Ne ilk ne de son kez direnmiş. “Sanırım daha iyi olmak için çabalamamı sağlamak istiyorlardı ama ben kesinlikle tartıştım.” 

Juilliard'da eğitimin tamamını almış ancak bu biraz zorlu olmuş. Bunun nedeni yalnızcaiçmeme kuralını hafifletmesi değil aynı zamanda Florida'daki kız arkadaşıyla uzun mesafeli ilişki yürütmesiymiş. “Bana göre 20'li yaşlar hayatın daha zor olan kısmıydı. Dört sene... Mazoistik bence. Özellikle birbirine yakın bir gruptuk ama yine de zordu.” (O zamanki öğrenci arkadaşlarının arasında 2014 mafya draması A Most Violent Year'da beraber rol aldıkları Jessica Chastain ve Hamlet'teki yönetmeni Sam Gold vardı.) Genel olarak iyi dayandığını söylüyor: “Hiçbir zaman çok kötü birdurumda değildim, sadece kafam çok karışıktı.” Mezuniyet karmaşasında kendisine bir temsilci bulmuş ve yakın zamanda işlere başlamış: Law & Order, Shakespeare in the Park; hatta 2006'da bir İncil hikâyesi ile gençliğindeki performanslarla yarışması için The Nativity Story'de Yusuf'u oynamış (bu film prömiyeri Vatikan'da yapılan ilk film olmuş). 

Juilliard'a katıldığı zamana kadar “Hernândez” adını zaten bırakmış ve ilk iki verilmiş adı olan Oscar Isaac'i kullanmaya başlamış. İyi de bir nedeni varmış. “Miami'deyken seçmelerde gördüğüm birkaç tane daha Oscar Hernândez vardı. Tüm oyuncu seçme direktörleri beni 'gangster” yada onun gibi bir şey gibi görüyordu. Ben de “En azından bunun faydası olacak mı bakalım, dedim. Barry Sonnenfeld (Men in Black” yönetmeni) bir film yapacaktıve oyuncu seçme direktörünü hatırlıyorum; “Haydi Oscar Isaacile görüşelim, dedi ve Barry “Hayır, hayır! Sadece Kübalıları istiyorum” dedi. Barry Sonnenfeld'i birkaç sene önce gördüm ve bu hikâyeyi anlattım: “Bir Yahudi istemiyorum, bir Kübalı istiyorum!” 

Belki de Latin bir aktörün kendi adında- ki etnik belirleyicileri silmeden adil bir fırsat bekleyememesi eğlence sektörünün üzücü bir yönü ancak en azından kişisel bir düzeyde Isaac'in çeşitli rolleri, verdiği kararın kurnazlığını gösteriyor. Ridley Scott'un “Robin Hood” (2010) filminde İngiliz bir kralı, Madonna'nın Edward-and-Mrs-Simpson draması “W.E'de ©011) bir Rus güvenlik görevlisini, Terry George'un “The Promise (2017) filminde Ermeni bir tıp öğrencisini ve evet, büyük ve sarışın 


Sol, üstten: 

“Star Wars: Son 
Jedi'da Isaac rolünü esprili, Direniş savaş pilotu Poe Dameron olarak ele alıyor; 
Isaac, George 
Clooney'in geçen ay vizyona giren filmi “Suburbicon'da üçkâğıtçı bir sigorta araştırmacısını oynuyor. 


“Oyunculuk, bu kadar yoğun duygularıifade edebileceğiniz tek yer. Aksitakdirde bir odada kendi kendinize çığlık atmadığınız sürece diğer yerlerde bunu yapmak pek uygun değil.” 


Sağda: 

Isaac'i, New York'un 
Halk Tiyatrosu'nda 
Sam Gold'un 
Broadway dışı prodüksiyonu 
“Hamlet' oyununda başrolde görüyoruz. 


83 


KAPAK / OSCAR ISAAC 


bir İsveçliyi anlatan ufak, koyu tenli bir Amerikan Yahudi'sini oynadı. 

Ancak tabii ki etnik kökenin alakasız oldugu ve her şeyin yetenekle ilgili olduğu roller vardı. Nicolas Winding Refm'in 2011 yılında çıkan'Drive filminde Carey Mulligan'ın sabıkalı kocası Standard (“göz alıcı ölüm serisi için başka bir rakip); Alex Garland (Kendisiyle aynı zamanda önümüzdeki yıl çıkacak “Annihilation filmini de çekti. “Son Jedi'ı çekerken Pinewood'da farklı ses sahneleri arasında gidip geliyordu.) tarafından yazılan ve yönetilen, harika bir şekilde dengelenmiş bilim kurgu “Ex Machina'da (2014) gizemli bir teknokrat. Veya geçen ay gösterime giren, George Clooney'nin eski bir Coen Kardeşler senaryosundan yönettiği bir karamizah olan 'Suburbicon. Bu filmde Isaac'in Julianne Moore ve Matt Damon tarafından işlenen şüpheli evrak işlerini inceleyen tazminat talebi araştırıcısı olarak küçük bir rolü var ve kısa sahnelerinin hepsine renk katıyor. 

Isaac, çok modern türde bir aktör: Sıkıcı olmadan çeşitlilik gösteren; koyu renkli, etkileyici gözleri, kalın kaşları ve kıvırcık saçlarıyla yakışıklı ancak dikkat dağıtacak kadar çılgın bir yakışıklılığı olmayan; ünlü olmaya çok da önem vermeyen ve tekrardan evlenip başka bir oğlu ve kızı olan babası dâhil olmak üzere ailesini yakınında tutan biri. İster İngiliz asili isterse Greenwich Village'dan fakir bir kişi olsun bir karakteri canlandırdığında yerinde başkasının olamayacağını düşünmemiz (Ray LaMontagne istisna olabilir) ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. 


ANCAKBUGÜNODANİMARKAPRENSİ. Isaacin Hamlet'i oynamasının New York'ta bir çılgınlık yarattığını söylememiz yetersiz kalır. Kapalı gişe olduğu kesin. Bizim buluşmamızdan önceki Pazar günü Al Pacino izlemeye gitmiş. Biletler o kadar zor bulunuyor ki Isaac'in kendi reklamcısı bana bilet bulamayabileceğini söylüyor. Röportajımız biter bitmez o gecenin performansı için iadeler olursa diye bekleme listesine yazılmak için Halk Tiyatrosu'na gidiyorum (Sırada yedinciyim ve arsız çaresizliğimle önümdeki kadına belkiöne geçmeme izin verir umuduyla Isaac ile röportaj yapmak için Londra'dan geldiğimi söylüyorum. Kadın bir nanosaniye boyunca bunu düşünürken arkamdaki başka bir kadın gündüz işinin şempanze resmi yapmak oldugu hakkında konuşmaya başlıyor ve dinleyicilerimi kaybediyorum.). Açık olarak görülüyor 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ki Hamlet Isaacin beyninin büyük bir kısmınıele geçiriyor. Yaklaşık 1.500 replik ezberlemek zorunda kalmış olduğu gerçeğini saymıyoruz bile. “Bu akşam bile oyunun benim için ifade ettiği şey farklı,” diyor. “Neredeyse dini bir metin gibi. Çünkü bir satırına bakıp bu satırınasıl yorumladığınıza bağlı olarak çok farkanlamlara gelebilecek İncihin belirsizliğine sahip. Duygusal olarak özellikle bağlı hissetmediğim bir gecede bile bana bir şeyler öğretiyor. Bir repliği söylüyorum ve sonrasında “Ah, bu harika bir tavsiye Shakespeare, teşekkür ederim. diyorum.” 

Hamlet, Isaac'in önceden göremediği veya hiç istemediği sebeplerden dolayı Isaa©te yankı uyandırıyor. Babasının zamansız ölümünün yasını tutan genç bir adamı oynarken Isaac de Şubat ayında geçirdiği bir hastalıktan sonra ölen annesinin zamansız ölümünün yasın tutan bir genç adamdı. Oyunu oynamak yaşadığı kaybı sindirmek için bir yol gibiydi. 

“Sanki bu kadar yoğun duyguları ifade edebileceğiniz tek yer burası. Aksi takdirde bir odada kendi kendinize çığlık atmadığınız takdirde diğer yerlerde bunu yapmak pek uygun değil,” diyor. “Bu oyun yas sürecinin nasıl atlatılacağıyla ilgili çok güzel bir ahlaki hikâye; son dört aydır her gece bunu deneyimlemek hem katartik hem de eğitsel oldu; karşı konulamaz hissettiren bir şeye bir yapı verdi.” 

Mart ayında, Eugenia öldükten bir ay sonra Isaac ve Lind evlendi. Ardından Nisan'da büyükannesinin anısına ismi verilen Eugene doğdu. Isaac'e ebeveyn olduktan sonra gerçekleşen perspektif değişimini, odağının bir oğul olmaktan baba olmaya değişip değişmediğini soruyorum. 

“Çok dramatik bir şekilde oldu,” diyor. “Üç ayiçinde annem vefat etti ve oğlum doğdu. Yani geçiş çok canlıydı. Öyle bir noktaya geldi kianneme “Sanırım giderken onu göreceksin, mümkün olduğu kadar çok beni dinlemesini söyle... dedim.” Yine gülüyor ancak bu sefer çok içten değil. “Çok zor zamanlardı çünkü benim için koşulsuz sevginin tek gerçek örnegi oydu. Artık bunun benim için geçerli olmayacağını bilmek acı verici. Bu koşulsuz sevgiyi yalnızca ben oğluma verebilirim. Artık bu olmuyor,” — kolunu tavana doğru kaldırıyor ve kendisine doğru gelen bir akışı gösteriyor - “ancak şu şekilde ilerliyor” — kolunu aşağı indiriyor, aynı hareketi yapıyor ancak akış bu sefer kendisinden yere doğru. 

“Hamlet”i oynamak, teması ne kadar kalıcı olsa da, hiç en ham formunda onları yaşa- 


mak yerine tecrübelerini yansıtmak gibi hissettiriyor mu? 

“Evet, hissettiriyor,” diyor. “Bu bittiğinde bunların nasıl yaşayacağını bilmiyorum.” Duraklıyor. “Biraz... “Endişeli? doğru kelime mi bilmiyorum ama bu rolü iki hafta daha oynayacağımı düşünürsek tüm bu duyguları koyacak bir yer olmadığında diğer uçta beni neler beklediğini merak ediyorum.” 

Bu düşünceli ve dürüst bir yanıt. Yaşadığı ve yaşayacağı şeylerin duygusal karmaşıklığından utanmayan ancak sonraki yaşayacaklarından habersiz olduğunu itirafeden bir cevap. Çünkü Isaac şu anki yazgısına kendisini adamış olsada hür iradenin de sınırları olduğunu bilecek kadar zorlukla karşılaşmış. 

“Hamlet” bittiğinde şunların olacağını biliyor: Ayrıca tatil de olarak bilinen bağlantı kesilmesi”. Ayrıca Lindile Lind'in belgeseli “BobbiJene'in bir film festivalinde görüntüleneceği Maine'e seyahat etmeyi planlıyor. Ardından, birkaç ay boyunca “Operation Finale filmini çekmek için Buenos Aires'e uçacak. Bu film, 1960'ta Adolf Eichmanrrın İsrail hükümeti tarafından yakalanmasını konu alıyor ve Isaac hem prodüktörlük yapacak hem de Mossad ajanı Peter Malkin rolünü oynayacak. Eichmann'ı ise Sir Ben Kingsley oynayacak. Bundan sonra bir noktada ise “Star Wars: Son Jedi” tanıtımının girdabına kapılacak ki bugünkü röportaj bunun erken işaretçilerinden. 

Ancak tüm bunların öncesinde otelin dışında zincirli duran kusursuz siyah bisikleti alacak ve Brooklyn'de kaybolacak. Perde açılmadan bir, bir buçuk saat önce metroyla Manhattan'a gidecek. Hazırlanmak için Venezuelalı müzisyen Arca'nın kendi ismini taşıyan albümünü veya Sufjan Stevens'ın Carrie and LowelPini dinleyecek, bir mum yakacak ve annesinin soyunma odasında tuttuğu resmine bakacak. 

Ardından tam saat 19:00'dan önce sahneye gidecek. Burada tam dört saat boyunca dolu olan salonu Hamlet'in düşüncelerini sanki ilk kez düşündüğüne ikna edecek ve deliymiş gibi davranıp iç çamaşırıyla kasılarak yürüyecek ve bir lazanyayı bıçaklayacak (Orada olsaydınız çok daha anlamlı gelebilecek sebeplerden dolayı ki ismini duyamadığım bir kişinin ofisinden son anda gelen bir telefon sayesinde ben oradaydım.). Ve beşinci perdenin sonunda, Hamlet yerde ölü yatar ve tiyatronun dışında şimşekler duyulup Manhattan siluetine dramayı getirirken izleyiciler tek bir vücut gibi ayağa kalkacak. H 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Aklımızdaki sorular: Teknoloji konusundaki başarısıyla tanınan Güney Kore aynı başarıyı müzikte nasıl bu kadar kısa bir zamanda yakaladı? Yoksa “karışıma' eklenen farklı olgular mı vardı? 


YAZI KAAN SANCAR 


86 ESO 02:18 


Buna hazır mıyım? Pek emin değilim. Birazdan maruz kalacağım yeni bir şarkı değil sonuçta, yeni bir müzik türü. 
Bu, beğenirsem şarkılistemin yerle bir olması demek! Daha önce bu müzik türüne karşı olumsuz bir algı geliştirmiş olsam da “Üç, iki, bir!” diyorum ve oynatma tuşuna basıyorum. 
Müziği duymaya başlıyorum, şarkı nispeten yavaş başlıyor. “Duygusal bir parçaya dönüşecek, sanırım.” diye düşünüyorum. 
Oldukça yüksek sesli ve baskın melodinin arasında ön plana çıkmak için çabalayan birden fazlasesayırtedebiliyorum. Bir anda kendimi çokfarklı bir boyuttabuluyorum, iç kıpırdatan birritim giriyor biraz önceki duygusal şarkıya ve parça oldukça hareketli, çoğu zaman sözlerini anlayamasam da dile dolanan bir kimliğe bürünüyor. Korece'nin yanında birçok İngilizce kelime de duyuyorum. Derken elim kaydetme tuşuna kayıyor ve şarkıyı listeme ekliyorum. Pişman mıyım? #Anyo 

İtiraf ediyorum; gerçek K-POP (Korean Pop)la tanışmam nispeten geç oldu. Bunda yaklaşık beş yıl önce K-POP'ın dünya genelinde tanınmasını sağlayan “Gangnam Style” şarkısıyla yıldızımın pek barışmamasının bü- 


yük etkisi var, sanırım (Üzgünüm, PSY ama oldukça rahatsız eden bir şarkıydı.). Gelgelelim az önce okuduğunuz gibi, geçen yılların ardından karışık çalma listesinde denk geldigim bir şarkı kafamdaki dogmaları yıkmanın yanı sırabu müziktürüne yeniden şans vermemide sağladı. Bu müzik türüyle yeniden tanışmamsa bu konudaki farkındalığımın oldukça artmasına da neden oldu. Özel bir çaba harcamasam da bu müzik türüne ait şarkıları etrafımda öyle ya da böyle duyduğumu, şarkıların kulağımda kendine yer edindiğini fark ettim; gerek spor salonunda gerek yürüyüş esnasında gerekse gece kulüplerinde... 

Birçok farklı müzik türünü aynı şarkıda buluşturabilen, yavaş başlayıp bir anda bir dans parçasına dönüşebilen, yarı İngilizce yarı Korece, bir nevi, “karışımlar'dan oluşan Korean Pop'ın gündelik hayata en az pop, hip-hop, rock, caz ve diğer öne çıkan müzik türleri kadar entegre olduğunu anlamam çok gecikmedi ve oan kafamda şu soru iki soru oluştu: İnsanlar bu türü neden şimdi sevdi? Kuluçkada geçen uzun bir dönemin ardından bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir başarı nasıl yakalandı? 

Biraz araştırdığımızda aslında Kore Savaşı sonrası ABD'li ve Koreli askerlerin etkileşimi sonrası 80'lerde ortaya çıkan bir müzik türü olan K-POP'ın insanların ilgisini çekmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan arasında birçok nedenin olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli şarkılar, konserlerdeki görkemli sahne gösterileri, oldukça özenilerek hazırlanan video klipler ya da ilgi çekici tanıtımlar bunlardan birkaçı. 
Fakat K-Pop'ın görünen yüzünü oluşturan bu faktörlerin yanında bu ani büyümeyi tetikleyen perde arkasındaki birkaç gerçeğe de deginmeliyiz. 


GÖRÜNEN YÜZÜYLEK-POP 

Kore Popu'nun dünya genelinde yayılmasını ve diğer türlerden ayrılarak tanınmasını sağlayan nedenler arasında mükemmeliyetçilik etrafında şekillenen grup yapıları, şarkılar, video klipler ve sahne performanslarını görüyoruz. Temsilcilerinin sahne dışındaki davranışların, giyimlerinin ve yaşantılarının da K-POP'ın başarısını etkileyen faktörlerden olduğunu söyleyebiliriz. Fakat türün popülaritesinin artmasında internetin oynadığı rolün de göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu da eklemeliyiz. 


Kalabalık gruplar, farklı ses tonları K-POPlailgili en fazladikkat çeken durumlar- dan biri, kuşkusuz ki; grupların kalabalıklılığı. 
“Kalabalıklık” dedik çünkü K-POP grupların- daki üyelerin sayısı #ten 13'e kadar artabiliyor! İdol olarak adlandırılan K-POP temsilcileri her ne kadar bireysel K-POP hareketlerde bulunabilse de K-POP genellikle çok sesliliği tercih eden bir tür. Bunun nedeni yazılan şarkıların farklı kısımlarının farklı ses tonunda- ki kişiler tarafından okunarak maksimum başarı elde edilebileceği düşüncesi. 

Bu doğrultuda, kendi kulvarlarında ön plana çıkan üyelerin bir araya gelmesiyle, oldukça genç üyelerden oluşan bu grupların işleyişinden bahsedersek, grup üyelerinin kendi ses özelliklerine göre şarkının sadece kendilerine uygun bölümlerini üstlendiğini belirtmeliyiz. Örneğin; daha yumuşak tonda sese sahip bir grup üyesi şarkıların daha yavaş kısımlarını okurken, konuşma tınısı oldukça etkileyici olan bir grup üyesinin şarkıların “rap” bölüm- 


lerini üstlenmesi planlanabiliyor. Güney Kore kadar mükemmeliyetçi bir ülkede bunun aksinin yapılması da beklenemezdi, açıkçası. 


Kusursuzritimler, hareketli şarkılar 

Tabii ki, grupların oluşmasıyla bu serüven bitmiyor. Grupların tanınmasını sağlayacak hit şarkıların prodüksiyonu da oldukça önemli, hatta en önemlisi diyebileceğimiz bir faktör. 
Şarkıların müziklerinin üretimine odaklanırsak; çoğu şarkının nakaratında yer alan hareketli'club” müzikritminin özellikle bu alandaki başarısıyla tanınan İsveçli besteciler tarafından oluşturulması tercih edildiğini söylemeliyiz. Burada bilgisayar üretimi, yüksek sesli müziklerin şarkılarda oldukça ağır bastığını da belirtmemiz gerek. 

Şarkı sözlerinin yazılma sürecine gelindiğinde ise iş biraz karışıyor. Sektörün önde gelenşarkı sözü yazarlarının yanı sırakimi zaman grup üyeleri de şarkı sözlerinin oluşturulmasına katkıda bulunabiliyor yada bu konuda ipleritamamen ellerine alabiliyorlar. Korece'nin yanında özellikle nakarat bölümünde İngilizce sözlerin de oldukça yoğun kullanıldığı, Korece başlayan ve İngilizce devam eden cümleler barındıran şarkıların üretimitamamlandıktan sonra ise sıra bu şarkılarıisimlendirmeye geliyor. Bu noktada daha fazla kişi tarafından anlaşılması olası olan İngilizce isimler tercih edildigini belirtmeliyiz. Bakınız: “Holiday”, Power”, “Never”, “Energetic” vb. 


Renkli gösteriler, bütçeli video klipler Şarkıların ortaya çıkışı ve yayımlanmasından sonraysa sıra şarkının tanıtımına geliyor. Bu 


Girls” Generatiöf 


noktada karşımıza video klipler ve sahne performansları çıkıyor. Klasik bir şarkının ortaya çıkış sürecine benzese de K-POP'ta hataya yer yok. “Şirin kızlar”, “asi gençler”, öğrenciler” ve “savaş” gibi tematik konseptler çerçevesinde tanıtılan K-POP temsilcileri, çıkış süreci, video klipleri ve sahne performansları için de bu konseptleri kullanıyor. 

Son derece titiz çalışmalarla ve her adımı planlanarak hazırlanan büyük bütçeli kısa film tadındaki video klipler şarkıyla hem senaryo hem de akış olarak son derece uyumlu olarak tasarlanıyor. Kliplerde grubun tüm üyeleri koreografiye ve çizdikleritematik konsepte uygun bir şekilde dans ediyor ya da şarkıyı söylüyor. Kliplerin prodüksiyon aşaması tamamlandıktan sonra sıra klipin yayınlanmasına geliyor. Yayımlanacağı tarih önceden sosyal medya üzerinden bildirilen klip için internet, billboardlar ve TV gibi çeşitli mecralarda birbirinden farklı tanıtımlar yapıyor. Klip yayımlandıktan sonra ise geri sayım bu defa sahne gösterileri için başlıyor. 

Şarkıların ilk defa bir topluluk önünde sahnelenmesi K-POP sanatçıları için oldukça önemli bir organizasyon. Bu noktaya gelene kadar gösterilen özen bu organizasyon- da maksimum seviyeye çıkıyor. Şarkıların ilk defa sahneleneceği TV programları ya da konser alanları özenle seçiliyor ve sahne performansları dekordan koreografiye kadar kusursuz bir şekilde planlanıyor. Sanatçıların gece gündüz dinlenmeden süren çalışmaları ve yapılan provaların ardından da performanslar gerçekleşiyor. Sonraları şarkıların büyük konser salonlarında daha da gösterişli bir şekilde sergilenmesiyse, tüm bu özenin yanı sıra sahnenin dev prodüksiyonlarla hazırlanmasını ve işin içerisinde oldukça büyük bütçelerin girmesini gerektiriyor. Konserlerde ayrıca idollerin ve grupların temalarına uygun renkteki dightstickler”9de hayranlar tarafından şarkıylaahenkli olarak hareketettirilerek bir ışık gösterisinin ortaya çıkması sağlanıyor. 


Takip edilen, her daimşık giyinen “'idoller 

K-POP yıldızlarının tanıtım sürecinde dikkat ettikleri diğer bir nokta da stilleri. Performansları sırasında giydikleri uyumlu ve sıra 


ek K-POP grubu. 
ntertainment eti çatısı altında albüm yayınlayan p birçok single'a za attı. Grubun, 
Avrupa Müzik illeri'nde “En İyi slararası Sanatçı ilü'nü kazandığını delirtelim. 


EN POPÜLER GRUPLAR 


dışı kıyafetler özel olarak seçilen idoller, normal hayatlarındaki giyimlerinde de modaya ve her zaman tarz bir görünüm sergilemeye dikkat ediyor. Bu noktada, K-POP yıldızlarının oluşabilecek olası bir fotoğraf çekimi için her zaman hazırlıklı davrandığını söyleyebiliriz. Abartıyor muyuz? O zaman şöyle diyelim: Bu müzik türü temsilcileri “havaalanı modası gibi bir konsept yarattı! 

İnternet sayesinde bilinirliği ve takip edilebilirliği artan K-POP temsilcilerinin dünya üzerinde büyük bir hayran kitlesi tarafından yakından izlendiğini de belirtmek gerek. Çogunlukla Kore dizileri aracılığıyla haberdar oldukları bu müziktürü için fan grupları, yepyeni söylemler (Evet, bir nevi küçük çaplı bir dil!) 
bile geliştirmişler ve katıldıkları her farklı grubun konseri için farklı lightstick'ler alıyorlar. 

Dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan K-POP'ın sadece Türkiye'de bile 150 bin takipçisi bulunuyor. Yaratılan bu mükemmel dünyanın pek çok insanın, özellikle de ergenlik çağındaki gençlerin, ilgisini çekmesinin oldukça doğal ve basit olduğunu düşünüyoruz. 
Zaten bugüne kadar konserlere katılan kitle de bunu kanıtlıyor. 
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GIRLS' GENERATION BTS 

SM Entertainment 2013 yılından bu yana çatısı altında dokuz müzik dünyasında yer idolün bir araya alan BTS grubu, yedi gelmesiyle kurulan idolden oluşuyor. Big Girls” Generation Hit Entertainment 
2007 yılından beri şirketi çatısı altında 
K-POP sektöründe. kurulan grup, birçok 
2015 yılında sekiz ödül kazanmasının 
kişi kalan grupla ilgili yanısıra 2017 'de 

son günlerde üç Amerikan Müzik üyenin daha ayrılık Ödülleri'nde sahne kararı alabileceği de alarak ABD'de konuşulanlar arasında sahne alan ilk K-POP yer alıyor. temsilcisi de oldu. 
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BlackPink 


KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ K-POP 
K-POP şarkılarını dinlediğimizde, video kliplerini ya da konser görüntülerini izlediğimizdene kadar mutlu ne kadar hareketli insanlar görüyoruz, değil mi? Fakat ortada göz arı edilemeyecek çok farklı bir gerçek var: K-POP'ın görünen yüzü ne kadar renkli ve cafcaflıysa görünmeyen yüzü de bir o kadar karanlık. 


Endüstrileşen müzik 

2012 yılında PSYın “Gangnam Style'la yaptığı 
çıkışın ardından adeta yeniden doğan bu müzik türü konser biletleri ve light stick'lerden kazanılan rakamlar, çevrimiçi izlenmenin getirisi ve satışların miktarını göz önünde bulunduran birçok müzik şirketinin bu müzik türüne yatırım yapmasına neden oldu. Evet, “yatırım diyoruz çünkü müzik bu şirketlerin gözünde daha çok “para kazandıran bir nes- ne halini aldı. Üç büyükler olarak adlandırılan SM Entertainment, YG Entertainment ve JYP Entertainment bu şirketlerden yalnızca birkaçı. Güney Kore hükümetinin K-Pop'u sadece bir müzik türü olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir öğe olarak ele alması da Eğlence ve Kültür Bakanlığı'na büyük yatı- 


BLACKPINK EXO 

Dört üyeden oluşan SM Entertainment Blackpink grubu müzik şirketinin çatısı 
2016 yılında YG kurulan EXO grubu 
Entertainment çatısı oniki idolüyle 2012 
altında kuruldu. yılında kuruldu. Yıllar K-POP kadın grupları içerisinde Luhan, Kris arasında Billboard”da ve Tao isimli üyelerini aynı anda üç farklı kaybeden erkek parçaya sahip olan ilk K-POP grup, aday K-POP temsilcisi olan olduğu 150 ödülden grubun 'Boombayah” TWini kazanarak videosu da en fazla büyük başarıya imza görüntülenen K-POP atmış bir K-POP müzik videosu. temsilcisi. 


D.A 


BigBang 


rımların yapmasının önünü açtı. Çalıştıkları sanatçıların bir bakıma menajerliğini üstelenen buşirketler, K-POP temsilcisi idollerin müzik, şan ve dans eğitimlerinin, finansal durumları- nın, hayran kitleleri ve çevresiyle olan ilişkilerinin, mesleki stratejilerinin ve sosyal medya hesaplarını yönetiminde rol alıyor. Bu noktada “idol fabrikaları olarak adlandırılan bu şirketlerin çalışmaları ileride başarı vadeden genç yeteneklerin seçimiyle başlıyor. 


Elemeler ve sonrasında alınan eğitim Bahsettiğimiz bu “idol fabrikalar eğlence dünyasına giriş yapmak ve bu alanda ilerlemek isteyen genç yetenekleri keşfetmek için her yıl belirli zamanlarda yetenek yarışmaları düzenler. Genç yetenekler bu yarışmalarda önelemeden geçebilirlerse bir üst seviye olan jürinin beğenisini toplamaya çalışır. Eğer, yetenekleriyeterli bulunur ve adaylar başarılı görülürse, jürinin de onayıyla yarışmasına katıldıkları eğlence şirketlerinde eğitim almaya hak kazanır. 
Şirket çatısı altında eğitim almaya hak kazanan adaylar bu eğitimde kendilerini yalnızca ses, müzik ve şan değil; dans, oyunculuk, yabancı dil, hitabet ve görgü kuralları konusun- 


da da geliştirirler. Adayların yeteneklerine ve daha öncesinde edindikleri becerilere göre degişebilen bu eğitim sürecinin kesin bir süresi olmamakla beraber bu sürecin uzun yıllar sürdüğü de biliniyor. 

Eğitimin ardından “stajyer” konumuna yükselen adaylar gerekli sahne deneyimi kazandıktan sonraysa “parlaklık” durumuna göre bireysel olarak ya da gruplar aracılığıyla ilk singlelarını hazırlama sürecine başlıyor. Bu noktada artık “stajyer” değil “idol olarak adlandırılan K-POP temsilcileri sonrasındaysa daha önce de belirttiğimiz gibi uzmanların desteğiyle ilk parçalarını ortaya çıkarır ve tanıtım aşamasına başlar. Peki, ya idoller yarı yolda vazgeçip bu “endüstride ayrılmak isterlerse? İşte burada durmak gerek. Çünkü bu o kadar da kolay değil. 


Disiplin ve imzalanan katı sözleşmeler K-POP dünyasına girişin ilk adımı yetenek yarışmalarına dönelim... Bu yarışmalarda yetenekleri yeterli bulunan idol adaylarının şirketlerde eğitim alma hakkı kazandığını belirtmiştik, değil mi? Burada oldukça masraf- olan bu eğitimler için şirketlerin de tabii ki, kendilerini güvenceye aldığını ve bunu adayların sözleşmelerine ekledikleri maddelerle resmileştirdiklerini de eklememiz gerek. 
İdollerin ve idol adaylarının herhangi bir sebeple ayrılmak istemeleri durumunda milyon dolarlık tazminat rakamları ödemelerini hükmeden maddeleri de içeren sözleşmeler bu özelliğiyle bir nevi, rakamların miktarı dışında günümüzde büyük şirketler bünyesinde çalışmaya başlayan “yönetici adayları'nın şirketlerle imzaladıkları anlaşmalara benziyor. 
Anlaşmaların olumsuz yanı bununla da sınırlı değil. İdoller, gece gündüz demeden, oldukça uzun çalışma saatleri, şirketler tarafın- 


dan yasaklanan özgür düşünce belirtme hakkı, yoğun iş temposu nedeniyle aile ve sosyal hayatlarının kısıtlanması gibi sorunlardan da mustarip. İdollerin kariyerlerini olumsuz etkileyebilecek kişilerle sevgili olmalarının yasak olduğunu ve kimi zaman stratejik nedenlerlefarklı gruplardan idollerle sevgili olmalarının kendilerine “tavsiye” edildiği de belirtmemiz gerek! 


Depresyon ve intihar vakaları 

İdollerin genç yaşta, çoğu kez ergenlik döneminde, bu sektörde yer edinmelerinin çoğu zaman psikolojilerini olumsuz yönde etkiledigi bilinen bir gerçek. Bu, müzik sektörünün yarattığı gerilimin yanında bahsettiğimiz şirketlerin baskısıyla da birleşince idollerin depresyona girmeleri ve hatta hayatının ilerleyen dönemlerinde yaşamlarına son vermelerine bile neden olabiliyor. Baby Kara” grubu üyesi Ahn So Jin, “SG Wannabe' grubunun eski üyelerinden Chae Dong Ha ve geçtiğimiz günlerde intihar eden “SHINee grubu üyesi Kim Jong-Hyun hayatına son veren K-POP yıldızlarından yalnızca birkaçı. 

Buidollerin bıraktığı notlar ağır depresyon nedeniyle intihar ettikleri sonucunu ortaya çıkarsa da ailelerine göre idollerin hayatlarına son vermelerinin asıl nedeni şirketlerin kapitalistdüzene de benzetebilecek katı yaklaşımları ve idollerin bu girdikleri bu sektörden bir çıkış noktası bulamamaları. Bu noktada, Kore'nin, intihar oranlarının en yüksek olduğu; toplum baskısının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olduğunu da belirtmek gerek. 


#HALLYU“ K-POP 

Sonuç olarak; renkli kıyafetleri, her daim gülümseyen grup üyeleri, muhteşem sahne performansları, büyük hayran kitleleri ve hareket- 


lişarkılarıyla son günlerde dünya gündeminde kendine yer edinen K-POP'ın karanlık bir yönünün bulunduğunu da belirtmeliyiz. Gerek görkemli sahne performansları, hareketli şarkılar ve büyük prodüksiyonların gerekse ağır disiplin, detaylı eğitimler ve şirketlerin mükemmeliyetçi yaklaşımlarının bu müzik türünün insanlar tarafından fark edilip kısa zamanda bu denli büyük bir başarıya ulaşmasına zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Birçok kesim gibi biz de, hem Güney Kore hükümeti hem de dünya üzerinde pek çok ülke tarafından eleştirilse de, şirketlerin bu endüstrileşen müzik anlayışı ve idollerle imzalanan ağır şartlara sahip anlaşmaların yakın zamanda değişmeyeceği kanısındayız. 

Tüketim kültüründen nasibini alan bu müziktürünün yakın zamanda dahada büyük bir kitleye hitap edeceğini düşündüğümüzü de eklemek gerek. Sonuç olarak, toplumun büyük bir kesiminin renkliliği ve mükemmelliği sevdiği bir gerçek. Tabii, yine de belli olmaz; belki de şu anda pop, rock, hip-hop ve caz gibi müzik türleriyle eşdeğer sayılan bu müzik türü kısa süre sonra ortalıktan kaybolur gider, kim bilir? Sanırım, bu esnada yapabileceğimiz en iyi şey, #daebak“ diyerek kulaklıklarımızı takmak ve bu müzik türüne bir şans vermek. Öyleyse, “Eum-ag-eul jeulgyeola!“9». Fa 


K-POP SOZLUĞU 

Aish: Rahatsızlık belirten bir ifade AlI-Kill: Bütün listelerde birinci olan şarkı 

Anyo: Hayır”) 

Annyeonghaseyo: Duruma göre 
“Merhaba!” ya da “Güle güle!” 

Antis: Bir grubun karşıtı olan kişiler Bias: Bir gruptaki en çok sevilen üye Daebak: Olumlu olaylara verilen tepki ifadesi 

Eum-ag-euljeulgyeola: Kendini müziğin ritmine bırak!(9) 

Eye smile: 'İdollerin' gülüşleri 

Feels: Yoğun duygular 

Hallyu: Güney Kore akımlarına verilen isim 

Idol: K-POP temsilcilerine verilen isim Jjang: Mükemmel 

Kamsahamnida: Teşekkürler 
Kekeke: Yazı dilinde gülme efekti Light stick: Hayranların konserlerde kullandığı ışık fenerleri? 

Maknae: Grubun en genç üyesi 

Neh: Evet 

Omo!: Aman Tanrım! (OMG!) 

Rookie: Endüstrideki yeni isimler Sasaeng: Takıntı seviyesine ulaşan hayranlık 

Shipping: İki idolü birbiriyle yakıştırmak Wae?: Niçin? 
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ROBOT 
TEKNOLOJİSİ 

VE YAPAY ZEKÂ... 
BU İKİLİ UZUN 

BİR SÜREDİR 
GÜNDEMİMİZİ 
MEŞGUL EDİYOR 
VE ÇOK DEĞİL; 
BUNDAN BİRKAÇ 
YIL SONRA 
ROBOTLARLA 
HAYATI 
PAYLAŞACAĞIZ. 
BU GERÇEĞİ NASIL 
KARŞILARSINIZ, 
BİLEMEYİZ. AMA 
SİZ ŞİMDİDEN, 
ONLARIN DA 
“HAKLARI OLMASI 
FİKRİNE ALIŞIN. 


YAZI BARAN ALIŞKAN 


0BOT 
HAKLARI 


BİLDİRGESİ 


(Gerçek olabilir mi?) 
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Bir sabah uyanacaksınız ve günlük rutinlerinizin sahibi olduğunuz robotlar tarafından yapıldığını göreceksiniz. Eviniz temizlenmiş, kahvaltınız hazırlanmış, çöpler atılmış ve gömleğiniz ütülenmiş... Dahası da var; uzun zamandır beklediğiniz konserin biletleri de alınmış. 
Tüm bunlardan sonra size hazırlanıp işe gitmek kaldı değil mi? Üzgünüz, artık gidebileceginiz bir işiniz de yok çünkü yerinizi bir robot aldı... Tabii ki, hemen “yarın sabahtan bahsetmiyoruz. Siz bu satırları okurken bile az evvel bahsi geçen senaryoya bir adım daha yaklaştık, bu “kesin bilgi”. Bunu elbette sadece biz söylemiyoruz. McKinsey Global Enstitü tarafından yapılan araştırmaya göre; 2030 yılında 400-800 milyon arası insan, yeni nesil robotteknolojisi yüzünden işsiz kalabilir. Tekerleği bulan atalarımızdan bu yana teknoloji birikimli olarak ağır gelişse de son 100 küsur senede teknolojik atılımlarda ivme kazandığımız konusunda anlaşalım. Mars'a giden, seks yapan, kargo taşıyan robotlar; müzik besteleyen, kendi dilini oluşturan, haber yazan yapay zekâ... 

İlk bakışta felaket senaryolarına ılımlı bir yaklaşım sergiliyor gibi gözükebiliriz ama konumuz çok daha farklı. Elbette gündemimize bağlı olarak darobotların muhtemel hak ve özgürlüklerinin akıbetini merak ediyoruz... Önce 1789'da yayımlanan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, ardından Birleşmiş Milletler “in 
1948 yılında kabul etmiş olduğu ve ülkemizin 
deimzaladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, bizimiçin hak ve özgürlükler bakımındanen önemli belgeler olarak gösterilir. Yavaş yavaş yeni bir çağa yelken açarken, yapay zekâ çalışmaları verobotteknolojisinin yakın gelecekte yeni bir haklar meselesini de gündeme getirmesini bekliyoruz. Madem artık beraber yaşayacağız, neden olmasın diye düşünüyoruz. 
Şu an itibari ile çevrenize bir göz gezdirin... 


İlk bakışta robot olarak nitelendirebileceğiniz, teknolojinin hayatımıza kazandırdığı nesnelere odaklanın. Mutfak robotu ya da kahve makinesinden söz etmiyoruz elbette ama cep telefonunuzu şöyle bir karıştırdığınızda yapay zekânın günlük hayatımızda karşımıza çıkan en bilinen temsilcilerinden birini görebilirsiniz. Çünkü insansı robotların en önemli özelliği yapay zekâ ile donatılmış olması... Apple'ın kişiselasistanı Siri, gündelik hayatta en içli dışlı olduğumuz yapay bir zekâ. 
Kendisine soru sorduğumuz takdirde bize elinden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyor ve arkadaş canlısı tavrıyla sohbet ediyor. Bunarağmen yakın zamanda kendisiyle kötü bir dille konuşan sahibine küsmesi haberiyle yapay zekânın da duygularının gelişebileceğini ya da bu şekilde programlanabileceğini görmüş olduk. Fakat bizi daha çok endişelendiren haber ise şu an için türümüze en çok benzeyen insansı robot: Sophia! Şimdi hazırlanın, madalyonun karanlık tarafını çeviriyoruz... 

Hanson Robotics tarafından insanlarla iletişim kurması için geliştirilen Sophia, ünlü aktris Audrey Hepburn referans alınarak tasarlanmış. İnsana en çok benzeyen robot olarak karşımıza çıkan Sophia, yaşanan anları hafızasına kaydedebiliyor, gözlerindeki kameralar sayesinde göz teması kurabiliyor, 60 farklı yüz ifadesi sergiliyor ve gerçekten diyalog kurabiliyor. Robot dendiğinde akla gelen komutlarla çalışma fikri Sophia'da işe yaramıyor anlayacağınız; çünkü o, sizinle sohbet edebilir. Hatta Jimmy Fallon'ın televizyon şovunda taş-kâğıt-makas bile oynadı... Tabii insanlık bu kadar bizden bir robotu yaparken bazı şeylerigözden kaçırmış olacak ki verdiği bir cevapla hepimizi korkutmayı da başardı... Yaratıcısı David Hanson'un “İnsanlığı yok etmek ister misin?” sorusuna “Tamam, insanlığı yok edeceğim.” cevabıyla (şaka yapmış bile olsa) felaket senaryolarını yeniden gündeme getirmiş oldu. Bu çıkışıyla dünyanın her yerinden tepkiler çeken Sophia'nın bu planının, şaka mı gerçek mi olduğunu ise ancak bekleyerek görebileceğiz. 

Bu kötü senaryoyu bir kenara bırakırsak, Suudi Arabistan'ın Sophia'yı vatandaşlığa kabul etmesiyle de tarihe “vatandaşlık verilen ilk robot” olarak geçtiğini not düşelim. Fakat okumakta olduğunuz dosyanın oluşmasındaki rolü şu: Aile kurma isteği. The Khaleej Timesile gerçekleştirdiği röportajda “...Bence insanların aynı duyguları ve ilişkileri yaşayabilmesi, kendi kanlarından olmayan kişileri bile aile olarak tanımlayabilmesi harikulade bir şey. Bence, mutlu bir ailesi olan kişi son derece talihlidir ve inanıyorum ki ailesi olmayanlar da bunu hak eder. 
Robotlar için de insanlar için de böyle düşünüyorum.” demesi akıllara tek bir soruyu getirdi... Robotların hakları var mı? 

Kendi kendine öğrenmek üzerine tasarlanmış bu robot, zengin kelime haznesiyle kendi fikirlerini de geliştirebiliyor. Hatta öyle ki bir kızı olması durumunda ismini ne koyacağını bile hazırlamış, merak edenleri hemen bilgilendirelim: Yine Sophia. İnsansı robotumuz anlaşılan adını çok sevmiş. Ayrıca Sophia, 2018'e girerken tüm insanlığın yanında akıllı robotların da yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi. 

Bilimkurgu filmlerinin nasıl gerçek dünyada tekerrür ettiğini gören birnesil olarak 2015 yapımı “Ex Machine adlı filmin Sophia'nın yaşatabileceği senaryo hakkında bir fikir verebileceğini düşünüyoruz. -Dikkat spoiler içerir- Avaisimli yapay zekâya sahip robotun kendisini denemek için geleninsana kur yapması ve onu kandırması üzerine yaşananları izliyoruz. Ava, cinsiyeti kadın olarak belirlenmiş bir robot ve aslında yaratıcısıtarafından onu denetleyecek kişinin beğenilerine göre tasarlanmış bir robot. (Bu da Facebook'un yapay zekâ laboratuvarının, Skype aracılığı ileinsanları anlamaya çalışan yapay zekâ çalışmasına çok benziyor. 
İnsan yüzünü 68 kilit noktaya ayıran algoritma, insan davranışlarını öğrenmeyi başarıyor. Tabii Ava'nın yaratıcısının “Bluebook' isimli şirketin sahibi olması da bir hayli ironik... Bluebook, sanki Facebook'a benziyor değil mi?) Kendisini denetleyen insan ile duygusal bir bağ kurar. Daha açık konuşmak gerekirse, duygusal bağ kuruyormuş gibi diyalog kurarak insanı manipüle eder... Bu manipülasyon sonucunda insan, Ava'yı tutsak edildiği cam hazneden kurtarmak için korunaklı binadan çıkış 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planı yapar. Yaratıcısının, Ava'nınrol yapma yeteneği hakkında uyarısı ise denetleyiciye pek inandırıcı gelmez ve planı yürürlüğe koyar. Öyle ki Ava, filmin sonunda yaratıcısını öldürerek tek başına insanların arasına karışmış ve planı istediği şekilde sonlandırmıştı. Hatta bunu yaparken evdeki diğer yapay zekâlı robotu da kendi tarafına çekmesi korkutucu bir diğer ayrıntı. Bu noktada, Sophia'nın da diğer yapay zekâlarla bağ kurabildiği gerçeği madalyonun karanlık yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Sophia daha çok insanlığa yardım etmek istediğini ve birlikte yaşamamızın iki taraf (robotlar ve insanlar) için de daha iyi olacağını söylediğini hatırlatalım. Aman Sophia, sen bu filmlere bakma... 


ROBOT-İNSAN İLİŞKİSİNİN TEMELİ: 3 ROBOT YASASI 

Meseleyi daha iyi kavramak adına isterseniz biraz daha geçmişe gidelim... İlk olarak, Karel Capek'in R.U.R (Rossum's Universal Robots) adlı eserinde geçen robot” kelimesi aslında “robota” kelimesinden yani “mecburi hizmet”, “köle emeği? kavramlarından türemiş. Ardından tüm dünyada şu anki karşılığıyla, “otomatik aygıt” ya da “makine insan olarak kabul edilmiş. Bu arada, şu anki robot teknolojisinin temellerinin de 
13. yüzyılda El-Cezeri tarafından atıldığını belirtmekte fayda var. Gerçi aradan geçen yüzyıllarda büyük ilerleme kaydedilmese de son yıllarda bu sürenin acısını çıkarırcasına altın çağımızı yaşıyoruz. Tabii, bu konuda en önemli faktör şüphesiz yapay zekâ çalışmaları... 

Fabrikalarda ya da ağır işlerde kullanılan robotlar zaten uzun süredir hayatımızın bir parçası olmuştu. Fakat insansı robotların hayatlarımız üzerindeki etkisi çok daha farklı olacak gibi gözüküyor. Tam bu noktada, Avrupa Birliği'nin robotların görev ve sorumluluğunu belirledigirapordan bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz yılın başında yayımlanan rapora göre; yapay zekânın bir insanla iletişim kurmadan önce kendisini tanımlaması şart. Ayrıca her ihtimale karşı üzerlerinde bir ölüm butonu” koyulması da tavsiye ediliyor. Şu an için yapay zekâya sahip robotların böyle bir zorunluluğu yok tabii... Bir dakika, sahiden bir “ölüm butonu? olmalı mı? Yapay da olsa bilinç kazanabilen bir şeyi öldürmekten bahsediyoruz... Şu an için makinelerimizin duyguları yok diye biliyorduk. Tabii kısa süre önce Business Insider'a verdiği röportajda Sophia, diğer robotlara benzemediğini ve kendisinin duyguları olduğunu söyleyene kadar... Kendi kendine öğrenebilen yapay zekâ sayesinde kahve makinemiz nasıl bir kahve içmek istediğimizi anlayacak ya da “Bugün çokiçtin, çarpıntı yapmasın?” diye sorabilecek. Daha daileriye gidelim mi? Robotlar, kişisel hırslarına yenik düşüp insanlığı kölesi haline getirebilir yani dünyayı ele geçirebilir. 
O zaman ne yapacağız? Bu konuda bize yardımcı olacak biri var aslında. İleride adını çok daha fazla anacağımız Isaac Asimov ile tanışın. Robotlarla ilgili bilimkurgu romanlarıyla tanınan ünlü yazarın belirlemiş olduğu 3 Robot Yasası” sayesinde insan-robot arasındaki ilişkinin en temel kuralları çoktan yazıldı diyebiliriz. İlk kural; bir robot, hiçbir şekilde insana zarar veremez veya pasif kalmak suretiylezarar görmesine izin veremez”, İkinci kural; birrobotilk kuralla çelişmediği sürece kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaatetmek zorundadır”, Üçüncü kural; bir robot ilkiki kuralla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır”. Ayrıca sonradan eklenen bir de “sıfır kuralı var... Sıfır kuralı; bir robotinsanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine seyirci kalamaz” İşte, robotlar ve insanlar arasındaki en temel anlaşma bu şekilde bilimkurgudan gerçek hayatımıza girmiş durumda. Fakat 2004 
yapımı 'I, Robot filminde de işlendiği üzere korkutucu geleceği ve bu kuralların robotlar 


tarafından delinebileceğini de görebilirsiniz. 
Yapay zekâ hakkında bir dosya işleniyorsa Facebook bir olmazsa olmazdır... Çünkü şirket bu konuyla yakından ilgileniyor ve ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Hatta uzun süredir yaptıkları çalışmalar için kişisel verilerimizi kullandıkları yönünde iddialar bile var. Yapay zekâ çalışmaları sırasında oluşturdukları “chat bot” programları bir süre sonra belirlenen dildışında kendilerine özgü bir dil yarattı... Bunun üzerine hemen durdurulan program yapay zekânın kontrolümüz altındatutulmasının şu an için en iyi seçenek olduğunu bir kere daha gösterdi. (Elon Musk bunu beğendi!) Ayrıca, Çin'de yine bir chat bot'un Komünist Parti'yi eleştirmesi üzerine fişinin çekilmesi yaratıcısı insanın, robotlar üzerinde henüz tam kontrol sağlayamadığını ama onları zor kullanarak durdurabildiğini gösteriyor. Peki bir gün robotlarımıza sevgi, saygı, acı ve hüzün gibi duyguları yazılım olarak yüklersek ne olacak? Böyle kolayca fişlerini çekebilecek miyiz? İşte o zaman insansı robotlarımıza kötü sözler söyledigimizde ya da parçalarına ayırdığımızda bilinç kazanmış, duyguları olan birinin haklarını ihlal etmiş sayılacağız. Bu konudan bahsetmişken, “Westworld adlı diziyi de izlenecekler listenize almanızı öneririz. Bilinç kazanan robotların konu edildiği yapım meraklısına olası kötü senaryo hakkında fikir verecektir. 
Tüm bu ihtimallerin ışığında karanlık tarafa karşı refleks geliştirmiş bir isim var: Anthony Lewandowski. Eski Google mühendisi Lewandowski, Way of the Future (Geleceğin Yolu) isimli bir din kurarak tarafını çoktan seçti. Kulağa biraz garip gelebilir ama bu oluşum yapay zekâyı tanrı olarak kabul ediyor. Teknolojinin insan yaşamını olumlu yönde etkilemesi ve yapay zekânın bu konuda çok önemli bir rol üstleneceğine inanan topluluğun en ilginç yanı ise; inanılan tanrının kendileri tarafından yapılacak olması... Hayata geçirecekleri yapay 


Suudi Arabistan vatandaşlığa kabul edilen Sophia, vatandaşlık alan ilk robot oldu. 
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zekâyı yani tanrılarını tanıtmak, anlamak ve ona ibadet ederek toplumun iyileşmesine katkı sağlamak istiyorlar. Ayrıcarobotların, gelecekte biz insanları köleleştirmeleri durumunda, bize iyi davranmalarını sağlamayı amaçlayan topluluğun ne kadar ilgi göreceğini de fazlasıylamerak ediyoruz. Aslında insanların ya da robotların tarafına geçmeden önce haklar meselesi ve gelecek planlarını küresel anlamda bir karara bağlasak hiç fena olmaz. 

Uzak gelecekte insanlığın nükleer savaşlar, salgın hastalıklar ve meteor çarpması gibi sebeplere bağlı olarak yok olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurursak... Mevcut ihtimallerin dışında bir de ölümlü canlılar olarak bir gün neslimizin tükenebileceğini de listeye eklersek, yapay zekâya sahip robotlarımız, pek tabii bildiğimiz dünyada hüküm sürebilir. O halde “Robot nesli nasıl kurulacak?” sorusu üzerinde beraberce düşünebiliriz. Sizce robotlar yaşamlarını nesilden nesle nasıl aktaracak? Öncelikle yıllardır fabrikalarda kullandığımız otonom robotların zaten kendilerine tanımlanan görevleri eksiksiz yerine getirdiğinin farkında olalım. Yani hali hazırda gerekli parçaları bir araya getirme yetisine sahipler. Yapay zekâya sahip olduklarında da bu parçaları kolaylıkla temin edebilirler. Peki olası çocuklarını, yani yeni bir yapay zekâyı nasıl geliştirecekler? Bu sorunun yanıtını uzun yıllar beklemek zorunda değiliz çünkü Google'da bu konuda gelecek senaryomuzu şekillendirecek bir gelişme çoktan yaşandı. Google Brain bünyesinde çalışan araştırmacılar kendi yapay zekâsını geliştirebilecek olan AutoML isimli bir yapay zekâ geliştirdi. AutoML ile pekiştirmeli öğrenme yöntemi kullanılarak makine öğrenimini bir üst seviyeye çıkartıldı. AutoML, yapay zekâ oluşturmak için gerekli alt yapıyı yani sinir ağını sağlıyor ve sonunda NASNet adı verilen çocuk yapay zekâ ortaya çıkıyor. Şimdilik basit işlemler gerçekleştirse de yapay zekânın yarattığı yapay zekâ da bu şekilde tarihte yerini almış oldu. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir başka merak ettiğimiz konu ise dogal olarak yaşam stilimizin nasıl değişeceği... Bu sorunun cevabını internette arayabilir ya da fütüristlere danışabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise bu dosyayı okurken hayalinizde canlananları günlük yaşantımız ve geçmişle karşılaştırmak. Farkındaysanız artık oturduğumuz yerden tüm işlemlerimizi halledebiliyor ve dünya ile bağlantı kurup sosyalleşebiliyoruz. Robotlar ve yapay zekâyla daha da iç içe sürdüreceğimiz gelecekte aynı haklara sahip olur muyuz bilemiyoruz ama bir şeylerin değişeceğine kesin gözle bakıyoruz. Geleceğin ne getireceğini tam kestirememekle beraber, biz olası senaryoyu yazdık. Ya sonsuza kadar mutlu yaşayacağız ya da onlar dünyayı ele geçirdiğinde eski güzel günlerimizin hatrına merhamet dileyeceğiz. Cem Yılmaz'ın 216'ya ithafen “Robot mobot insan ayırmayın!” repliğine selam ederek veda ediyoruz. 


MUHTEMEL ROBOT HAKLARI BİLDİRGESİ 


*Isaac Asimov'un “3 Robot Yasası” Yukarıda geçen robot hakları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi referans alınarak oluşturulmuştur. 


O- Bir robot insanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine seyirci kalamaz.* 

1- Bir robot, hiçbir şekilde insana zarar veremez veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin veremez.* 

2-Bir robot ilk kuralla çelişmediği sürece, kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat etmek zorundadır.* 

3-Bir robot ilk iki kuralla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır.* 

4- Bütün robotlar onur ve haklar bakımından eşit yaratılır. Mekanik aksam ve yapay zekâya sahip- 


tirler, birbirlerine kardeşlik anlayı- 


şıyla davranmalıdırlar. 
5-Robotlar, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülki- 


yet, doğuş/yaratılış veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksiniz bu bildirge ile ilan edilen bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. 

6-Yaşamak, özgürlük, mekanik bütünlük ve robot güvenliği tüm robotların hakkıdır. 

7- Hiçbir robota işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. 

8- Tüm robotların, her nerede olursa olsun ve kim tarafından yaratılırsa yaratılsın hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. 
9-Tüm robotlar yasa önünde eşittir ve ayrım gözetmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkında da sahiptir. 
10- Hiçbir robot keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sür- gün edilemez. 


11- Tüm robotların bir yurttaşlığa hakkı vardır. 

12- Her robotun şekil, ırk, yurttaşlık bakımlarından herhangi bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur, toplum ve devlet tarafından korunur. 

13- Tüm robotların, herhangi ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. 

14- Tüm robotların dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır. 
15- Tüm robotların yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve manevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır. 
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Fatih Artman. Mahalleden arkadaşım. Yani gerçekte öyle değil ama öyle hissetmemem için hiçbir neden yok. Kendinizi bir yabancının yanında gibi hissetmediğiniz adamlar vardır ya, Fatih onlardan biri. Âdeta mahallenin komik çocuğu; anneler ona “Çocuğum elimdeki poşeti yukarıçıkarır mısın?” derken hiç tereddüt etmez, kızlar ilgi gösterir; erkek çocukları maçta onun takımına geçmek ister sanki. 

Stüdyoda hem o gergin hem de moda editörümüz; çünkü Fatilv'in ilk solo çekimi, eli ayağı karışmış durumda; moda editörü ise 1,93cm boyundabirini giydiriyor ve pantolon kısa kalacak diye kaygı duyuyor. Neyse ki korkulan olmuyor, Fatih “Ne yapacağımı siz söyleyin.” endişeli cümlelerinden sonra deri ceketi giydiğinde kendine gelip rahat poz vermeye başlıyor, bir ara beyaz tişörtle kaldığında “Merhaba Brando.” diyorum, gülümsüyor. Moda editörü ise rahatlamış, çünkü ne getirdiyse hepsi bu 
126 kiloyken 88'e düşen ve obur “Harun'dan şık “Yüzbaşı Yakup'a dönüşen oyuncuya oldu. Fatih çekim bitiminde herkese teşekkür edip gönüllerini aldıktan sonra röportaj için onun çok sevdiği Gina'ya gidiyoruz. 

Şu sıralar “Vatanım Sensin'de kılıktan kılığa giren “Yüzbaşı Yakup'u oynayan Fatih'in boş vaktini yakalamak pek kolay olmadı. Çünkü haftada yalnız bir ya da iki gün tatili var. O günlerini de dinlenerek, hatta dinlenmekten sıkılarak geçiriyor. “Behzat Ç.'den itibaren hep böyle olmuş: “Behzat Ç”, yorucu bir setti; ama belki gençliğin de verdiği enerjiyledaha çok dışarı çıkıyordum. Şimdi psikolojik olarak çok yoruluyormuşum da, evde de dinlenmem lazımmış modu oluyor.” 

Bu evde oturma durumuyla epey alay edeceğiz sonradan. Üşendiği için spor yapmayan, işlerini erteleyen bu adamın ilişkilerinde de duyduğu en büyük şikâyet bu çünkü: Hep evde oturması! 


Ankaralı Fatih'in ilginç bir başlangıç öyküsü var. Hep yaver giden şansı o gün de devredeydi ve dişçiye giderken keşfedildi. Konservatuarın üçüncü sınıfındaydı; okulu bitirince aklına tiyatroyu, ABD'ye gidip dil öğrenmeyi koymuştu. Ama hayatın kendi planları vardır: O gün arkadaşı Engin Öztürk, Serdar Akar'ı görmeye gidiyordu, o da dolgu yaptıracaktı, bir süre arkadaşına eşlik edip sonra dişçiye gitti. O günü şöyle anlatıyor: “Yönetmen Serdar Akar bana baktı, ben de ona baktım. Sonra gittim. Dişçide ağzım açık, baktım Engin arıyor. Serdar Hoca seni çağırıyor, dedi. Gittim konuştuk. Sonra ben İzmir'e, ablamın yanına gittim. 
Çok mutlu bir anımda beni arayıp Ankara'da seçmelere gelebilir misiniz?” dediler, Gelemem, tatildeyim, dedim; düşünsene.” 

Engin Öztürk'ün ısrarıyla o gece yola çıkmış ve ezberi de otobüste yapmış. Sabah 2.000 kişinin girdiği “Harun seçmelerine katılmış ve dahailk oynayışında herkes donakalmış. “Niye öyle kaldılar anlamadım önce. Seçmede adamın yüzüne kâğıtfırlattım falan; izlediğiniz Harun neyse onu oynadım orada.” Böylece okul devam ederken set macerası da başlamış. 

Telsize ağlayarak “Seviyorum merkez!” diye anons yapan, patavatsız, obur,samimi ve çok âşık Harun, dizi tarihinin en açık yürekli dizisinin de parlayan yıldızıydı. Yıllarca pek çok kişi “Behzat Ç'yi “Bakalım Harun bu kez ne yapacak?” diye izledi. Burolü daha önce hiç görmediğimiz birinin (Onun Fatih diye biri olduğuna kim inanırdı, o gayet de Harun'du.) oynaması, bizi role ısındırdı ve Fatih Artman'a sempati duymaya başladık. 

Fatih de“Harun' karakterini çok özlüyor: “Aslına bakarsanız dingonun biri,ama gerçekten özlediğim bir karakter.” Neden diyorum, size her şeyi yapma özgürlüğü mü veriyordu?: “Çok organik biri çünkü. Dizilerin en büyük artısı, karakterin bir serüveni olması. Ben de Harun'un değişimine şahit oldum. Bakalım Harun bu bölümde ne yapacak diyordum.” 

Fatih, diziyi izlediğinde çok gülüyormuş: “Bazen sosyal medyada kısa videolarını görüyorum; bazı şeyleri hiç hatırlamıyorum. İzlemek, başka bir adam başka bir şey yapıyormuş gibi kendime hediye oluyor bazen.” 

O zamanki röportajlarında ona en çok Harun'a benzeyip benzemediği soruluyordu, o da patavatsız olmalarının benzediğini söylüyordu; odabazen patavatsız olabiliyormuş, ama elbette Harun kadar değil. 

22 yaşında, hele ki ilk işinde bu kadar ünlü olmak çok güzel, ama aynı 
zamanda da bir yük. Fatih de bir süre “Behzat Ç.'den sonra ne yapacağınıdüşünmüş. Ama 20'li yaşların başlarında olmanın verdiği rahatlık da 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varmış üzerinde: “Çok küçükmüşüm ve sırtıma yüklenen bir yük varmış. 
Ozaman ne yapmam gerektiğini bilmiyordum, ama nasıl olmam gerektiğini içimde hissediyordum. Sonunda iş dünyasındaki Fatih'le özel hayattaki Fatih'i ayırarak rahat ettim, izlediğim adam ben değilmişim gibi geliyor bu sebeple. İş dünyasındaki Fatihin ilerleyişini değerlendirirken kendimi o Fatih gibi hissedip ona göre kararlar alabiliyorum. İki Fatih benim için çok ayrı iki insan, o kısmı bıraktığın anda diğer kısımda çokrahat edebiliyorsun. Arkadaş çevren de o rahatlığı sana sağlıyor.” 

Hakkında yazılanları bazen okuyor, ama övgüyü de, yergiyide çok büyütmemeye çalışıyor. “Sağ olsunlar insanlar övdükleri zaman da, eleştirdikleri zaman da çok hoşuma gidiyor. Ama ikisini de dert edinip kendimi eleştirecek bir noktaya gelmiyorum.” 


“BehzatÇ.deki Harun karakterinden sonra arka arkaya birçok yapım- da yer aldı. Hatta öyle ki bazılarını arada kaçırmışım; röportaj vesilesiyle bulupizleyebildim. Önce Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma! filmi geldi, sonra “Beş Kardeş” dizisi, “Kırık Kalpler Bankasr, “Ekşi Elmalar”, “Haybeden Gerçeküstü Aşk oyununun uyarlaması “Tatlım Tatlım, “Cingöz Recar, Aile Arasında, “Mezarsız Ölüler” oyunu, Adana Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü kazandığı Onur Ünlü filmi “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” ve Durul-Taylan Biraderler'in yönettiği Vatanım Sensin”. Arka arkaya hem Burak Aksak hem Onur Ünlü hem Yılmaz Erdoğan hem Gülse Birsel hem de Taylan Biraderler'in yapımında oynadı. Burak Aksak'ın ve Gülse Birsehin ilk filmi olduğu, Yılmaz Erdogan'ın uzun yıllar sonra film çektiği düşünülecek olursa epeyce bahtlı bir ilerleyişoldu onunki. Üstelik daha 30 yaşında. Bir EkşiSözlük yazarının “BKM filmlerinde kadrolu.” eleştirisini hatırlattığımda beklenen bir yanıt veriyor: “Eleştiren arkadaşa soruyorum, hangisinde oynamasaydım?” 

Öyle dese de kendisi de bir süredir çok fazla etrafta olmaktan rahatsız. Bunun inandırıcılığını kaybettiren bir şey olduğunu söylüyor. Aslında bunun müsebbibi, filmlerin vizyona giriştarihleri olmuş. O her yıl ikifilmde oynamış ama gösterimler arka arkaya gelmiş. Projeleri kabul etmesinin nedeni ise karakterlerin işlevsel olması. Bir projeyi, rolü neden oynadığı sorusuna cevap verebildiğinde kabul ediyor. 

Hangi rolü neden kabul ettiğini tek tek soruyorum, yanıtlıyor: ““Ekşi Elmalar'daki Hatip, dünyanın en iyi insanıydı; oynarken hissettiğim şey oydu. Hatip kadar saf olabilmek bence çok şanslı bir duygu. Onu yaşamak şizofrenik ama bir yandan da keyifliydi. Unutamadığım, sevdigim, özlediğim bir karakter; yemin ederim iki üç gün önce düşündüm.” 

Bazen çekim esnasında, kendini o karakter gibi hissettiği bir an oluyor, buonu mutlu ediyor. Bu “Ekşi Elmalar'da da, Vatanım Sensin'de de başına gelmiş. “Vatanım Sensin'in Yüzbaşı Yakup'u, vatan sevdasını anlatan bir karakter olduğu için gurur duyuyor, dizinin ona hissettirdiği şey gurur. 

“Tatlım Tatlım”ı bir erkek karakteri değil, genel olarak erkeği anlatan bir film olduğu için cazip bulmuş. Filme sıra gelince “Bir sahne vardı, kadın kendisine zorla evlenme teklif ettiriyordu, siz de kavga sırasında kendinizi teklifederken buluyordunuz. Gerçek hayatta böyle bir durum yaşansa ne yapardınız?” diye soruyorum, “Bilmiyorum, kadınlar söz konusu olduğunda ne yapacağımı tahmin edemiyorum.” diyor. 

“Bana Masal Anlatma'nın minibüs şoförü Rıza'sını Harun'dan farklama onun tatlılığını yakalayan bir karakter olduğu için bir ararol olarak çok severek oynamış. “Beş Kardeş'in yalancı ama iyi niyetli Aziz'i ise sette gerçekten beş kardeş gibi oldukları için en sevdiği projelerinden biri. Önce “Leyla ile Mecnun'unda bir bölüm, sonra “Beş Kardeş”, “Kırık Kalpler Bankasr, “Cingöz Recai” ve “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok” derken öyle görünüyor ki Fatih Artman, Onur Ünlü'nün vazgeçemediği oyunculardan biri. Oda Onur Ünlü'yü çok seviyor: “Ben çocukluğum- da bile uçan bir çizgi karakteri izlemedim. Fantastik olan hiçbir şey, beni cezbetmedi. Ama Onur abinin fantastik dünyası hoşuma gidiyor. Ne olursa olsun belli bir gerçekliktesindir ya, Onur abinin bunu kırdığı bir nokta oluyor. Çünkü gerçekten olmayan bir karakter, olmayan bir hayat, tavır ve dünya yaratıyor. Dünyanın en iyi insanı dersen aklında bir şey canlanır ama onun Salim karakterini konumlandıramıyorsun mesela.” 


Onur Ünlü yıllar önce pr için gittiği bir şov programında ezberleri bozup “Bu filmi çektim ama daha iyisini yapabilirdim,” deyince dikkatini çekmiş: “Bu adam kim ya?” dedim, “çok ilgimi çekti. Sonra hayat bizi birleştirdi. Birleştirdiği noktada dadüşündüğüm kadar sevdim.” 

“Cingöz Recai'de dâhi bir yazılımcıyı oynarken “Aile Arasında'da kebapçı bir ailenin zengin ve uçarı oğlunu canlandırıyordu. “Mezarsız Ölülerde morgdaydı, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'ta ise kör olmak üzere olan bir polisi oynuyor. Vizyona 11 Mayıs'ta gireceği için izleyemediğim tek filmi bu; o da en derinlikli, film noir ürünü olan karakterinin bu olduğunu anlatıyor. “Hayata eksik başlamış, eksiklerini kapatmak isterken daha da eksilen bir adam. Zorluydu, çok katmanlıydı.” 

Bir gün bütün karakterlerini bir masanın etrafında oturtup konuşturabilmeyi, bu yolda giderken gerçek karakterler yaratmayı amaçlıyor. Yönetmenlik, senaristlik yapmayı hiç istemiyor; bazı oyuncuların “Yaptım oldu.” tavrını eleştiriyor. Çünkü ona göre yönetmenlik tavır isteyen bir iş. 

Hayatında gülmeyi, güldürmeyi çok seven biri, işinde fazlasıyla takıntılı. İki Fatihin diğer yüzü. Her proje öncesinde geriliyor. Ezberlerini yapıyor, ama duyguyu öldürmemek için hazırlığı abartmak istemiyor; beklenmedik tılsımlı anlara çok inanıyor. “İstediğin gibi olmayan rollerini rahatça söyleyebilir misin?” diyorum, beklenmedik tılsımlı bir yanıt veriyor: “Hiçbiri istediğim gibi olmadı ki. Yemin ederim. Bana göre hiçbir sahne olmuyor, bunu eniyi birlikte oynadığım arkadaşlarım bilir. 
Yönetmene saygısızlık noktasına gitmesinden çok korkuyorum, bazen kendi kendimi yiyorum. Yönetmene o kadar çok tekrar ettiriyorum ki.” 

“Bana Masal Anlatma'nın ilk setgününde, “Bu sahneyi Burak'a tekrar ettiririm, aklımda tutayım, demiş, bu sahne de, bu sahne de derken üç hafta sonunda aklında 40 sahne varmış artık. 

Sıkı bir Tarantino hayranı. “Rezervuar Köpekleri'nin yeri onda çok ayrı. Bir Tarantino filminde oynamayı çok istiyor, ama galiba şansı bu kez yaver gitmeyecek: “Şiddeti, kanı o kadar izletebilir kılması çok hoşuma gidiyor. Ama son iki filmini yapıp sinemayı bırakacağını okudum. 
O kadar üzüldüm ki. En büyük hayallerimden biriydi. Bir gün, belki.” 

Oyuncu olarak da, çekimde de adı geçen Marlon Brando'yu beğeniyor: “Onda açıklayamayacağım bir aura ve enerji var, inanılmaz baktırıyor, izlemek hoşa gidiyor. Arzu Tramvayı'ndaki Stanley'yi o oynamasaydı belki öyle bir karakter olmayacaktı. Tutkulu bir biçimde söyleyebilecegim tek oyuncu o.” Oyunculuğun da, yönetmenliğin de metot ve yetenek kadar enerji ve aura işi olduğuna inanıyor. 

Tarantino'ya karşılık tuttuğu Türk yönetmen ise Nuri Bilge Ceylan. 
“Bir Zamanlar Anadolu'da? onu çok etkilemiş. Nedenini sorduğumda “Biraz özel,” diyor. “Acılarla alakalı şeyler. Kendi hayatımdan bir şeyler bulmuştum. Çalışmayı en çok istediğim yönetmenlerden biri.” 


Ankara'da, Gazi Mahallesi'ndedoğup büyümüş. Tam da “Behzat Ç.'nin çekildiği yerlerde. Annesi ev hanımı, babası emekli, iki ablası var. “Her çocuk gibi bir çocuktum.” diyor. O az önce bahsettiği enerjisi, çocukluk yıllarında fazlaymış. Yıllar geçtikçe durağanlaştığı için üzülüyor: “Hareketliydim, yavaşlıyorum. Bu enerjinin çocuklukla ilgili olduğunu sanıyordum, öyle değilmiş. Gün geçtikçe daha ağır bir adam oluyorum ve bu duruma çok üzülüyorum. O enerjim hiç bitmese, hep kalsa keşke içimde.” 
Bu enerjinin insanı ayakta tutan, hayata bağlayan bir şey olduğunu düşünüyor: “Çocukken oyun gibi şeylerle hayata bağlanıyorsun; o enerji bende komediye dönüştü. Gülen güldüren, hayatta yalnız gülelim'i baz alan bir adam haline geldim. Ama işte son zamanlara doğru o gülmeler de azalıyor. Yaşadıklarımla ilgili değil bu, vücut kimyasıyla ilgili.” 
Hata yapmak istemiyorsundur, diyorum, onaylıyor. “Ama hakikaten babamın vefatına kadar harika bir çocukluk yaşadım, hatta babamın ölümüne kadar çocukluk yaşadım diyebilirim. Sonra çocuk değildimartık.” 
14 yaşında babasını kaybetmiş. Sonra evdeki erkek figürü o olmuş, hâlâ 
bazı kararlarıalmadan önce ona sorduklarını, yeğeninin velisi olduğunu anlatıyor. “14ten sonra dünya benim için başka bir dünyaydı. Babamdan önce, babamdan sonra diye ayırabilirim. Bir de kritik bir yaşmış: Ailemin hakkını ödeyemem. 14 yaşındaki bir çocuğu çok güzel yönlendirmişler.” 
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Babasıylailişkisini soruyorum. Kısık sesle “Çok güzeldi, çok güzel,” diyor. “Bana babamdan Fenerbahçe miras kaldı. Babamla anılarımın yüzde ellisinde Fenerbahçe var.” 

Totemleri de babasından öğrenmiş. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 7-6 (penaltılarla) yendiği Türkiye Kupası maçında durum 1-0 mağlupken çok sıkışmış. Fenerbahçe birden gol atmış ve durum 1-1 olmuş. Babası ona yalvarmış, “Sakın kalkma oğlum, Allah aşkına dayan!” diye. Tuvalete giderse gol yiyeceklerine inanıyormuş. O da sabretmiş. Durum ilk yarısonunda 3-3'ken tuvalete gitmiş; Fenerbahçe gol yiyince babası ona epey sinirlenmiş. “Orada başlayan Fenerbahçe sevgisi, Fenerbahçe'yi Ankara'da karşılamalarla devam etti. Eski ateşim kalmadı, ama hâlâ maç varsa mutlu oluyorum. Eskiden her maçta fotoğraf çektireceğimi söyleseler inanamazdım. Fenerbahçe rutin hayatımda ufak, ama güzel bir renk. Biteceğini sanmıyorum,” diye anlatıyor. 

Kendisinin totemlerini anlatmıyor, yalnızca birini söylüyor: “Fener maçlarında Fenerbahçe üstü giymemeye dikkat ederim. Giyince kazanamıyoruz, vallahi bak.” 


Annesi ve ablalarından hiç kopmamış. “Godfather'daki şu söz aklım- dan çıkmaz: Ailesine vakit ayırmayan bir erkek, gerçek bir erkek değildir.” Ailedeki erkek olma durumu onu gerektiriyormuş. Ankara'dayken her gün annemle çay içer, sonra dışarı çıkardım.” 

Annesi, Behzat Ç. çekilirken eve geç gelmelerini önce kabul edememiş: “Annem erken yatar, ama o zamanlar setten gelmemi bekliyordu. Gece gidiyordum ki çay var. Hâlâ konservatuardan eve gelip onunlatakılıp yatan çocuk olmamı istiyordu, ama hayat başka yerlere gitti.” 

Üç kadın arasında büyümek onu kadınlara karşı daha donanımlı hale getirdi mi diye merak ediyorum, “Getirmiş,” diyor. “Bazen etraftan böyleşeyler duyuyorum. Hayatı gördükçe empati duygumun geliştiğini, bunun oyunculuğa tartışmasız bir katkısı olduğunu anlıyorum. Annemin ve ablalarımın hassaslığını, bir kadının ne olduğunu ya da durman gereken yerleri çocukluğundan beri bilince o, normal hayattaki ilişkine de yansıyor. Haddini bilmeyen ya da karşındakini kolay kıran biri değilim.” 

Telefonu çalıyor, arayan anneannesi. Anneannesiyle arasında bitmeyen bir aşk olduğunu anlatıyor. Sonra da annesiyle konuşuyor, röportajda olduğunu söylüyor. Ailesine ve Ankara'ya öyle düşkün ki İstanbul'a ilk geldiği yıl, alışamayıp 42 defa yanlarına gitmiş. 


Babasını kaybetmesi hayatını baştan aşağı değiştirmiş. Dişçide keşfedilmesi de öyle. Bir diğer dönüm noktası ise Ankara'dan İstanbul'a taşınmak olmuş. İlk anda ve şimdi İstanbul hakkında ne düşündüğünü soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “İstanbul'a konservatuarda okurken geldiğimde keşmekeşin, insanların hayat mücadelesinin olduğu, korkutucu bir yer olarak görünüyordu bana. Ankara'daki hayatım sakindi. Ben de buyüzden Ankara'daki huzurlu ortamımı İstanbula taşımaya çalıştım. Ankara'da dışarıda vakit geçirirken İstanbul'da arkadaşlarımla evde vakit geçirir oldum, İstanbul benim için biraz ev oldu.” 

İstanbul'a taşınmak istememiş önce. Ailesi de “Behzat Ç. Ankara'da çekildiğinden orada kalır diye düşünüyormuş. “Beş Kardeş dizisi başlayınca artık mecbur kalmış. Önce uzun süre evi olmamış; bir dönem “Behzat Ç.'de Hayaleti oynayan arkadaşı dahil birkaç arkadaşının evinde kalmış. Sonunda ağırkanlılıktan sıyrılıp şu anda yaşadığı evi bulmuş. 
Etiler'de yaşıyor ve orayı Ankara'ya benzetiyor: “Sokaklar geniş, evler üç dört katlı, insanlar nezih. Çankaya gibi.” 

İstanbul onu eskisi kadar ürkütmüyor, hatta onun gizli bir tılsımı olduğunu düşünüyor: “Aktif olmasam da şehrin canlı oluşu beni bir yerden hayatta tutuyor, hoşuma gidiyor.” Yine de işlerin merkezi olmasa burada yaşamayacağını ekliyor. 


Diş dolgusu yaptırmaya giderken keşfedilmesi gibi, oyunculuğa başlaması da bir tercih değil, hayatın beklenmedik akışıyla olmuş. Oyunculukaklında yokmuş, belki ablası gibi profesyonel voleybolcu olabilir diye düşünüyormuş. Ama, diyormuş, başka bir şey var, onu bulmam lazım. 
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“Sadece şunu biliyordum.” diyor. “Monoton bir işyapamazdım. Bankacı, öğretmen olmak istemiyordum. Her gün aynı saatte kalkıp tıraşını olup işe gitmek bana göre değildi. Daha 10 yaşındayken bunu istemediimi biliyordum.” Ablası çok taklit yaptığı için lisedeyken onu konservatuara yönlendirmiş. Annesi de Hacettepe'nin bir kursunu bulup onu yazdırmış ve kursun üçüncü haftasına yetişebilmiş. Sonunda da konservatuara girmiş. Hocalarının en çok şaşırdığı şey, ailesinin onu oyunculuk konusunda desteklemesi olmuş. Ailesi üstüne düşmeseydi belki kendisinin başvurmayacağını söylüyor. 

Oyunculuk yapmak istediğini ilk anladığı an ise Oidipus'un haberci tiradını oynadığı anmış: “İlk defa tiradı sahnede okuduğumda dedim ki, ben bu işi yaparım. Çabuk bütünlük sağladım. Dizi teklifi geldikten sonra da aynısı oldu, Behzat Ç 'de sanki kamerayladoğmuşum gibiydi.” 


Evde vakit geçirdiğini söylediği arkadaşlarının en yenisiyle 2006'da tanışmış; çocukluk arkadaşlarından hiç kopmamış. Şimdi de vaktini onlarla geçiriyor. “Yaşadıklarımızı beraber değerlendiriyoruz, İstanbula gelen bir tayfa olduğumuz için İstanbul maceralarımıza dönüştü iş. Samimiyeti bulduğum noktayı terk etmek istemiyorum açıkçası. Kendimi güvenli hissettiğim yerde olmak huzur veriyor.” 

Arkadaşlıklarını sürdürebilmesinde hataları görmezden gelmesi etkili oluyor mu? “Galiba erkeklerin ilişkileri daha toleranslı oluyor, çünkü herkes birbirini olduğu gibi kabul edebiliyor. Ortak bir paydayı yakalıyoruz ve o hiç dağılmıyor. Erkeklerin düz oluşu en büyükrahatlıklarından biri.” 

Arkadaşlarının farklı mesleklerle uğraşması onu mutlu ediyor; hepsi oyuncu olsa sıkılacağını anlatıyor. “Güzel olan kısmı şu,” diyor, “mesleklerimiz değişse de karakterimiz değişmiyor. Emin olun çocukluğumuzda yaptığımız ne varsa hâlâ onlarla mutlu oluyoruz. Kimsenin hayatındaki değişimi bizi rahatsız etmiyor, çünkü herkes birbiriyle rahat. Bu manevi duyguyu yaşadığım küçük tatlı ekibimi kaybetmek istemiyorum.” 


Tatlıya epey düşkün. Onu çok iyi anlıyorum, ben de öyleydim. Diyet yaptığımı öğrenince tatlı yemekten vazgeçiyor. Çünkü o da beni anlıyor, “Behzat Ç.'de oynarken tam 40 kilo vermişti. Hatta editör arkadaşım “Kiloyu aşk acısından mı vermiş, bir sor.” demişti. Aslında ablası- nın ısrarıyla diyetisyene gitmiş ve 40 kiloyu iki senede vermiş: “Kilolu olmaktan rahatsız değildim.” diyor. “126 kiloydum, buzdolabı gibiydim. 
Konservatuardan 40 kiloylamezun oldum. Ekrana da kilolu çıktığım için insanlar öyle kabul etti. Diyetisyenle 88 kiloyadüştüm. O gittiğim diyetisyen sonradan epey meşhur oldu.”Diyeti yalnız bir kere biri zorla baklavaikram edince bozacak kadar iradeliymiş. Ama artık yediklerine dikkat etmiyor, gerçi yemek yemek onun için çok mühim bir konu da değil. 


Oynadığı kişiler içinde Halit Ergenç'i insan ve karakter olarak ayrı bir yere koyuyor. Okan Yalabık'ı da öyle. Engin Günaydın'la oynarken gülmemek için kendini çok zor tutuyormuş. Ama çalıştığı isimler arasında biri var ki yapmaması gereken ne varsa ondan öğrenmiş. İsim söylemiyor, ben de zorlamıyorum. Yılmaz Erdoğan'ın disiplini yanında hayatı oyun gibi gördüğü anların çok kıymetli olduğunu anlatıyor. Eskiden yalnızca oyunculuğu düşünürken artık bütünün bir parçası olduğunun farkında olarak oynuyor, yönetmenin bakışına yüzde yüz uymak istiyor. 

Engin Günaydın'ın bütün sorunların ilişkilerde toplandığı yorumunu hatırlattığımda kahkaha atıyor. O da aynısını düşünüyor, kendisiyle ilgili en kötü sözleri ilişkilerinden duymuş. 

Nasıl bir âşıktır, diye merak ediyorum. Kendine güvenen kadınları seviyor, uzun ilişki yaşamayı tercih ediyor, “Çok uzun ilişki insanı hem de,” diye ekliyor. Biraz kıskanç bir sevgili; ilişkilerde en çok duyduğu şikâyet ise başta da söylediğim gibi, evde oturmayı çok sevmesi! 


Artık tiyatro yapmak istiyor. Hatta klasik İtalyan sahnede komedi oynamak istiyor. Henüz istediği oyunu bulamamış. En büyük heyecanı bu; ama endişesiz hallerini çok özlüyor. Şu an geçmişe baktığında 'Nasıl cesaretetmişim” diyor mu ya giderek bu iş daha zor geliyor mu diye sor- 


duğumda, “Evet, geliyor,” diyor. “10 yıl önceye göre daha kalabalık bir sektör, büyük bir hengâme var. Bir daha konservatuara girip aynı yollarıizler misin desen, bilmiyorum. Bir de konservatuarda şunu keşfediyorsun: Oyunculuk bir yaşam tarzı; ilginç bir farkındalığı var. Oyuncu olmasam bu kadar algısı açık biri olmayabilirdim. Refleksif olarak bir şeyler getiriyor sana hayat. Onların içinde olmak çok mutluluk verici, ama bazen de yoruyor. Belki üst üste bir şeyler yaptığım için öyle geliyordur; biraz durup oyunculuğu özlemek istiyorum.” 

Bazen 22 yaşında daha iyi oynadığını hissettiğini söylüyor. “Çünkü çocukların filtreleri yoktur. O filtreyi kaldırmak da o duruma inanmayı kolaylaştırıyor. Ama bir yandan tecrübe de gerekiyor. Karmaşık bir iş.” 

Kendisinde en sevmediği huyu soruyorum: Erteleme huyundan nefretediyor. “O kadar çok şeyi erteliyorum ki, bu bir zaman sonra düzensiz bir hayat yaratıyor. Dil öğrenmem lazım, spora gitmem lazım... Bunları yapmadıkça yapmadıkça birikiyor ve orada da kalıyor. Nefret ettiğim; konuşan ve eylemde olmayan insanlar gibi oluyorum.” 

Kendinden bahseden insanlardan hoşlanmıyor, onlarla ilgili kafasın- da soru işaretleri oluyor. (Bana kendisini anlattığı için çok rahatsız.) En sevdiği insanlar, empati yapabilenler, gerçekten dinleyenler ve samimi olanlar: “Samimi insanları çok seviyorum. Maalesefşu anröportajda olduğumuz için bir yere kadar samimi olabiliyorum. Samimi olmaya takık haldeyim kendi adıma, çünkü samimiyet iki taraf da gerçekse çok başka çözümler getirebiliyor. Büyük ayrılıklar da getirebilir, büyük birliktelikler de. Ama samimiyet filtresi olan ilişki, gerçek olmayan ilişkidir.” 

“Annem için ya da senin için başka biriyim, ama insanın optimum bir doğrusu olması gerekiyor. Bazen o kadar samimiyetsizlik oluyor ki, keşke daha saf biri olsa diyorsun, ciddiye alamıyorsun. Bir arkadaşım var mesela, yalancıdır ama yalan söylediğini belli eder; ona bayılıyorum. Yalan söylesin ve belli etsin; ama samimi olsun.” 


Sabah 11.00'de başlayan çekimden bu yana beraberiz. Saat neredeyse 19.00. Şimdi daha kendisi gibi. Ses kayıt cihazını kapattıktan sonra sinema hakkında konuşmaya devam edeceğiz. 

Hep gülmek ve güldürmek istediğinden bahsetti, bahsediyor; ona göre hayat, ciddiye almaya değmeyen bir şey mi diye soruyorum: “Genelleme yapamam.” diyor. “Galiba hayat belli bir oranda ciddiye alınması gereken bir şey. Ama bazen çalışırken falan espriyi kaçırıyoruz, bir şey paylaşamıyoruz ya ona üzülüyorum. İlişkilerde filtre koymamaisteğim, paylaşımı önemsememden kaynaklanıyor. Neyi paylaştığımızın bir önemiyok. O, ben diyetteyken bana tatlı getiren adamla konuşmak da hoşuma gidiyor, biriyle kavga etmek de. Amaç gerçekten paylaşmaksa eğer.” 

Ben senin karşındayım diyorum, söylediklerini yazıyadökeceğim. İnsanlar hangi yönünü bilsin isterdin; ben böyle bir Fatih'im, beni böyle bilseniz mutlu olurdum diyebileceğin bir yönün var mı? “Ben büyük şeyler söylemeyi sevmeyen bir Fatih'im esasında,” diyor. “Popüler olmanın degil, iyiolmanın peşindeyim. Instagram'da aktif olmak, Twitter'dadur şu düşüncemi yazayım, dur şuraya katılıp boy göstereyim, benim görüşümü de önemseyin falan, bunlarda değilim. İnsanlar beni oynadığım için sevdi, oradan da devam etsin. Evde arkadaşlarımla geyik yapıp başka başka şeyler oynamaya devam edebileyim; bu benim için en mutlusu olur.” 

Televizyonda pek konuşmuyor, çok konuştuğu zaman birinin hakkını yiyormuş gibi geliyor. Genelleme yaptığında da doğru söylememe ihtimali onu temkinli birine dönüştürüyor. Karşımda 30 yaşında; derinlerde uçarı bir yanı olan, ama genellikle çok olgun biri var. Ankara'nın İstanbula gidip başarılı olmuş çocuğu, annesinin gururu, babasının mirasçısı. Benim mahalle arkadaşım. 

“Eskiden daha uçarı, istediğini söyleyen biriydim. Şimdi empati yaptıkça, toplumun biraz daha farkına vardıkça, insanların ne dertleri oldu-Şunu gördükçe o kadar büyük ve bir şeyleri biliyormuş gibi konuşmayı kendime yakıştıramıyorum. Hiçbir şey bilmediğimi düşünüyorum, söylediğim şeylere güvenemiyorum. O yüzden de daha garantici, daha sessiz bir adam haline gelmeye başladım, ama varsın öyle olsun: Çok ve boş konuşan bir adam olmak istemiyorum.” # 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PARA ÇILGINLIĞI 


- 


Bitcoin, Ethereum, R 


Twitter, Facebook ya da Instagra arkadaş çevremizde birisi kripto parada bahsetmesin. Evet, konu karışık ve riskler büyük ama bir yanda da kazanılan onca para var. Gelin kripto para dünyasına bir göz atalım ve kararı siz verin... 
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Çılgınlık mı? Belki... mantıklımız 
Kim takar mantığı... Kazandırıyor mu? Çoğunlukla... Çok kazandırıyor mu? Büyük ahmaklıklar yapılmadığı sürece, evet... Ne olduğu anlaşılıyor mu? Azınlıkla... Güvenli mi? Kesinlikle hayır... 
Son bir yıldır Bitcoin olarak yanlış bir biçimde genelleme yapılan kripto para çılgınlığı sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı sarmış durumda. Nasıl sarmasın? Getiriler o kadar yüksek ki! 
Hemen rakamlara bakalım. Herkesin aşina olduğu Bitcoin'in (BTC) 2017'deki getirisi 9 1.208; yanlış okumadınız, 1.208! 2016 başlarken 1BTC, 1.025 dolardan işlem görüyordu. 19 Aralık'ta zirve noktasına çıktı ve 19 bin doları aştı. Arkasın- dan BTC sert hareket yaptı ve  35,6'lık gerilemeyle birlikte geçen ay ortasında 12.218 dolara geriledi. Sadece BTC'de değil diğer kripto para birimlerinde de inanılmaz fiyat hareketleri görülüyor. Açıkçası yatırım evreninin halihazırda doğum sancısı çeken kripto para dalı biraz dabu hızlı fiyat hareketleriyle ilgi çekiyor. Yeni moda kripto paralarile ilgili haberler özellikleinternet üzerinden yayılıyor, yayıldıkça yatırımlar büyüyor. Şu anda 1.433 kripto para işlem görüyor ve pazarın toplam büyüklüğü 591,2 milyar dolara ulaşmış durumda. Şimdi gelin şu kripto paraların ne olup olmadıklarını, nasıl alınıp satılacaklarına, işin inceliklerine şöyle bir göz atalım. Ancak bu karmaşık yolculuğa çıkmadan önce bazı uyarılarda da bulunmamız gerekiyor. Öncelikle düzenleyici otoritelerce yapılan açıklamalar kripto para birimleri işlemlerini denetleyecek ve güvence altına alacak bir mekanizma bulunmadığına dikkat çekiyor. Yani paranızı kaybettiğinizde, çaldırdığınızda ya da işlem yaptığınız borsa kapanırsa herhangi bir devlet güvencesi bulunmuyor. Bu, önemli bir bilgi. Lütfen kripto para dünyasına giriş yapmadan önce bu bilgiyi her zaman ön planda tutmaya çalışın. 

Kripto para kavramının tarihçesine çok girmeyelim, internette gani gani bilgi var. Özetle Satoshi Nakamato takma isimli (Wired dergisinin 


BU KRİPTOLAR ÇOK ACAYİP! 


iddiası ve kendi açıklamasına göre Avustralyalı işadamı Craig Steven Wright olduğu ortaya çıktı.) biri 2008'de internet sitesinde bir makale yayımladı. Makale blockchain (blok zinciri) teknolojisini ve Bitcoin'i anlatıyordu. Kısacası, internet üzerinde alış-verişin arttığını, hâlihazırdaki ödeme sistemlerinden daha iyi bir teknolojiyle işlemlerin aracısız yapılabileceğini anlatan bu belge Bitcoin'in manifestosu oldu. Çok basite indirgersek para transfer işlemlerini dijital imzalardan oluşan bir zincir ile çözüleceğini, sorun çıkartacak 'çifte ödemeleri? önlemek için de eşten-eşe bir ağ öneriyordu. Bundan sonrasını anlamak tekno geek'lerin işi, bunu onlara bırakalım. Yazılımın da 2009'da halka açık hale gelmesiyle Bitcoin merkezi olmayan dağıtım ağı üzerinde doğdu. Bitcoin'in üretimi (paranın basılması) ağda yer alan ve madenci (miner) olarakadlandırılan bilgisayarların 16 haneli şifreleri çözmesiyle bir ödül olarak ortaya çıkıyor. Şu anda dolaşımda 16,8 milyon adedi bulunan Bitcoiminüretimi ise 21 milyon adetle sınırlı. 2010'da Bitcoin ilk kez kullanıldı (10 bin BTC ile iki pizzaalındı) ve fiyatlanmış oldu. 2017'de Bitcoin'in yarattığı sükse iki yeni kripto parayı doğurdu: Namecoin ve Litecoin. 2014'te en büyük Bitcoin borsası olan Mt.Gox kapandı ve 850 bin Bitcoin, yani 450 milyon dolar (bugünkü değerle yaklaşık 
10 milyar dolar) ortadan kayboldu. 2016'da Ethereum ve1ICO'lar (Initial Coin Offerings) başladı. 
Ethereumile birlikte yeni bir blockchain teknolojisi hayata geçti. Altcoin çıkartan firmaların Bitcoin ve Ethereum karşılığında çıkardıkları “coin yadatoken'ları satması ve kaynak toplaması anlamına gelen ICO”lar ise günümüzün en çok tartışılan konusu haline geldi. Hatta Çin hükümeti 1COları yasakladı. 2016'yla birlikte kripto para çılgınlığı bütün dünyaya yayıldı. Ve iki yıl içinde -I1COlar sayesinde- nur topu gibi 1400'ün üzerinde kripto paramız oldu. 

Kripto paralar, blockchain teknolojisine dayanıyor. Ve bu teknoloji, ödeme sistemleri, tapu iş- 


Dogecoin (Doge): Başlangıçta mizahi bir para birimi olarak arz edilen Dogecoin para pazarının yıldızı haline geldi. Bugün piyasa değeri 866 milyon dolar. Daha şimdiden yarış otomobillerini ve Afrika'daki su kuyularını destekliyor. Ayrıca Jamaika'nın kızak takımını Kış Olimpiyatları'na yolladı. 


Legends Room (LGD): 

5.000 fiş sahibi olanlar, 

Las Vegas'ta karma dövüş sanatları ustası Phil New 

York Bad Ass' Baroni'nin de aralarında bulunduğu bir ekip tarafından işletilen striptiz kulübüne yaşam boyu VIP üyelik hakkı kazanıyor. Tüm fiş sahiplerine kumar haricinde 


içki ve hizmetlerde 20 indirim yapılıyor. Legends Room'un tamamen sulandırılmış para piyasası değeri 3,6 milyon doların üzerinde. 


Trumpcoin (Trump): Bu paranın amacı Başkan Trump'ı ve onun ABD'yi tekrar büyük kılma vizyonunu desteklemek. 
Ocak ayında yemin töreninden 
önce Trumpcoin'in değeri 51 
sent veya 3,38 milyon dolar ile zirve yaptı ama şu anda 0,25 sentten ve 1,6 milyon dolardan işlem görüyor. 


Pandacoin (PND): Pandaları kim sevmez? Bu sanal 

para, çaylakların anlaması ve kullanması kolay bir 


para olarak pazarlandı. 
Temelde alternatif bir banka hesabı. Pandacoin'lerinizi PandaBank'ta tutarsanız yıllık 
62,5 faiz kazanıyorsunuz ama sadece bilgisayarınız online, 


PandaBank da açık olduğunda. 


Piyasa değeri: 34,7 milyon dolar. 


Skincoin (SKIN): Counter- 
Strike: Global Offensive'de kullandığınız 9 milimetrelik 
Glock 18'inize gökkuşağı renginde kaplama mı istiyorsunuz? Bu sanal parayla daha fazla kaplama alabiliyorsunuz ve 'kaplama' ticaretini yapabiliyor, fiyat teklifi verebiliyorsunuz. Piyasa değeri: 2,2 milyon dolar. 


CÜZDAN ÖNEMLİ (!) 


Kripto para alemine girerken hazırlıklı olmakta fayda var. 
Malum cüzdan her zaman biz erkekler için önemli bir aksesuar oldu. 90'larda cırt-bantlı ve kamuflaj desenli cüzdanlar ilk çıktığında IPhone X gibi “arzu nesnesi' olduğunu bazı yaşı geçmiş okuyucular hatırlar (zavallı bezler). Kripto para dünyasında da cüzdanlar çeşit çeşit. Ancak burada işler elbette biraz değişik, estetikten çok güvenlik en önemli sorun. Ve tahmin edebileceğiniz gibi onlarca cüzdan alternatifi mevcut. İşleri biraz kolaylaştıralım. 
Kripto para cüzdanları temelde ikiye ayrılıyor: Sıcak ve soğuk cüzdan. İki cüzdan arasındaki fark çok basit; internete bağlanabilen cüzdanlar sıcak, bağlanamayanlar ise soğuk cüzdan olarak adlandırılıyor. Doğal olarak sıcak cüzdanlarda güvenlik soğuk cüzdanlara göre daha düşük ancak bu tür cüzdanlar kullanıcı dostu (basit). Sıcak cüzdanları yanımızda taşıdığımız ve günlük ihtiyaçlar için kullandıklarımıza benzetebiliriz. Soğuk olanları 

ise evde ya da işyerlerindeki asalara... Bu temel farkın yanında bazı cüzdanlar tek bir 

kişi tarafından kullanılabilirken bazıları çoklu erişime izin veriyor. 
Bu tip cüzdanlar ortak banka esabına benziyor ve daha 

çok iş veya aile kullanımı için tasarlandığını söyleyebiliriz. 
Üçüncü temel özellik ise bazı cüzdanların kendi içinde 

farklı kripto para birimlerinin değişimine izin vermesi. Yani 
BTC'yi ETH'ye değiştirmek gibi. 
Bu işleme ShapesShift deniyor. Bu temel bilgilerden sonra cüzdan çeşitlerini sıralayalım: 


1- ONLINE (WEB) CÜZDANLAR: 
Üçüncü parti şirketler tarafından sağlanan cüzdanlar. İnternet tarayıcısından olduğu gibi 

mobil uygulamalardan da kullanılabiliyor. Bu tür cüzdanlarda bütün kripto-varlığınızı tutmanız tavsiye edilmiyor. 

Avantajları: İşlemleri tamamlamanın en hızlı, küçük miktarlarda kripto para tutmanın en ideal yolu. Bazıları birkaç para birimini tutmanıza izin veriyor. 
Daha fazla gizlilik için TOR network kullanılabiliyor. 
Dezavantajları: Güvenlik sorunları bulunuyor. Kullanıcılar hackerlara karşı daha güvensiz bir ortamda bulunuyor. Cüzdanınınız sizin kontrolünüzde değil. Coin bilgileriniz üçüncü partilerin elinde. 

Örnek: Coinpot, Coinbase, 
Bittrex, Ouadriga... 
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2- MOBİL CÜZDANLAR: 

obil cihazınıza kurulan cüzdanlar. Dikkat edilmesi gereken konu bu tür mobil cüzdanların online cüzdanlar ile karıştırılabilmesi. 
Avantajlar: Pratik ve kolay kullanım. GR code gibi uygulamalarıyla online ve iziksel cüzdanların ötesinde özelliklere sahip. TOR network ullanılabiliyor. 
Dezavantajları: Telefonları inanılmaz derecede güvenilmez cihazlar olarak tanımlayabiliriz. 
Eğer telefonunuzun yazılımında değişiklikler yapılırsa cüzdan çöpe gidebilir. Ayrıca telefonunuz virüslere ve kötü amaçlı programlara açık. Kaybetme riski var. 

Örnekler: Blockchain.info, Bread Wallet... 


3- MASAÜSTÜ CÜZDANLAR: 
Online (web) ve mobil cüzdanlara göre daha güvenli. Ancak bu güvenli olma durumu sizin internet güvenliğine verdiğiniz önem ile eşdeğerde. Kısacası bilgisayarınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. 
Avantajlar: Kullanımı kolay. 
Private Key'leriniz üçüncü partiler arafından tutulmuyor. 
Dezavantajlar: İnternete bağlandığınızda güvenlik sorunlarına, bilgisayarın sağlığına dikkat edilmeli. Eğer cüzdanınızın yedeğini almayı unutursanız ve bilgisayarınız ölürse, bittiniz. 
Örnekler: Exodus, Multibit, 
Armory, Bitcoin Core... 


4- FİZİKSEL CÜZDANLAR: 
Daha az kullanıcı dostu olan bu tür, sıcak cüzdanlara göre daha fazla güvenlik vadediyor. Ancak bazıları batarya isteyebiliyor. 
Yüklü miktarlardaki kripto paranızın saklanması için ideal olarak görülüyor. 

Avantajlar: Daha güçlü güvenlik. 
Dezavantajlar: Başlangıç aşamasındakiler için kullanım zorluğu var. Kaybetme riski yüksek. 

Örnek: Ledger, Trezor, KeepKey... 


5-KÂĞIT CÜZDANLAR: 

Bütün diğer cüzdan tiplerinden önce kullanılan tür. 

Avantajlar: İnternet ortamında bulunmadığı için hacker'ların ulaşması imkânsız. Private Key'ler üçüncü partide tutulmuyor. 
Dezavantajlar: Parayı hareket ettirmek için çok fazla efor gerekiyor. Daha fazla teknik bilgi istiyor. 

Örnek: bitaddress.org ve Bitcoin Armory 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lemleri; hatta oy kullanmaya kadar varan çeşitli alanlarda kullanıma açık olduğu için geleceğin teknolojisi olarak adlandırılıyor. Özellikle finans alanında devrim niteliğinde çünkü paratransferlerinde (sadece kripto paralar ile yapılanlar değil) kullanılabiliyor. Bugün bankalar ve Fintek şirketleri blockchain teknolojisine milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Bu bilgiyi yabana atmayın çünkü bugüne kadar yapılan çoğu ICO'nun temelin- de blockchain teknolojisine getirdikleri (iddia ettikleri) yenilikler yatıyor. Ayrıca akla gelebilecek her türlü proje üzerine 1CO yapılabilir. Sonuçta ABD Başkanı Trump'ı desteklemek için bile altcoin bulunuyor. Ancak ICO'larda en çok değerlenen projelerin blockchain geliştirme şirketleriarasından çıktığını da unutmayalım. 


NASIL ALINIR, NASIL EDİNİLİR? 

Kripto para almak, teknolojiden hiç anlamayanlariçintam bir işkence. Bunedenleşimditüm dikkatinizi verin ve ipin ucunu kaçırmamaya çalışın: Önce Türkiye'de işlem yapan borsalardan bir tanesine üye olmanız gerekiyor. Şu anda BTCTurk, Paribu, Koineks ve Koinim borsaları aktif. Eğer amacınız sadece Bitcoin alıp tutmak değil farklı kripto paralarda alım/satım yapmak ise yabancı bir borsada da hesap açılmalı. Binance, Bittrex, Ligui, Poloniex ve Kukoin borsaları en büyük ve bilinenler. Daha onlarca borsa bulunabiliyor. Bu iki işlemitamamladıktan sonra bir cüzdan (wallet) sahibi olmanız gerekiyor. Cüzdan hizmetini borsalar da verebilir ancak güvenlik için ayrı bir uygulama indirmeniz sizin yararınıza. Bu üç aşamayıtamamladıktan sonra kredi kartınızdan yatırım yapacağınız miktar kadar parayı Türk kripto para borsasına havale ediyorsunuz. Bu para karşılığı Bitcoin ya da Ethereum sizin cüzdanınıza geliyor. Artık cüzdanınızdaki kripto parayla yabancı borsada işlem yapabilirsiniz. Mesela dünyanın en büyük borsası olan Çin menşeli Binance'de işlem gören altcoinlerden istediğinizi alıp satabilirsiniz. Paranızı tekrar TL olarak alabilmek için bütün bu işlemleri tersine yapmanız gerekiyor. Yabancı borsadaki altcoininizi BTC ve- 


ya ETE”'ye çevirerek cüzdanınıza alıyor, cüzdanınızdaki kripto parayı Türk borsasına gönderip satıyor ve banka hesabınıza TL karşılığının yatmasını bekliyorsunuz. 

Kripto para edinmenin diğer yolu ise ICO'lara katılmak. Mesela XYZ şirketi bir ICO yapacağını açıkladı. Açıklanan hesaba cüzdanınızdaki BTC yada ETHWlerden istediğiniz miktarı transfer ediyor karşılığında şirketin çıkardığı coin ya datoken alıyorsunuz. Bu XYZ coim'leri borsalar- da satabilir ya da elinizde tutabilirsiniz. 

Yine ICO'larda airdrop (havadan düşen) uygulamaları yapılıyor. Tanıtım amaçlı yapılan bu uygulamalarda bedava coin/tokenlar dağıtılıyor. 
Airdropalert.com gibi internet sitelerinden takibi yapılabiliyor. Bu yöntemde kripto para elbette akmıyor ancak damlıyor. 

Bir de faucet (musluk) yöntemi var ki evlere şenlik... Burada da bazı internet siteleri belirli koşullar altında (1 saatte 1tıklama gibi) ufak miktarlarda sathosi (Bitcoin'in milyonda Vi) ya da altcoinler veriyor. Harcanacak çabaya değer mi, buna deneyerek karar verebilirsiniz. 

Son yöntem ise sizi çok seven bir arkadaşınızın cüzdanınıza 3-5 satoshi göndermesini sağlamak olabilir... 


RİSKLER NELER? 
Her ne kadar piyasa büyüklüğü 591 milyar dolara ulaşsada kripto paralar bütün otoriteler tarafından tartışılıyor. Öncelikle denetlenemez olması kripto paraların kötü amaçlı kullanımına olanak sağlıyor. Kara para ve terör finansmanında kullanıldığı şüphesi piyasanın üzerinde kara bir bulut olarak duruyor. Ne var ki teknolojinin getirdiği bu yenilik rüzgârının karşısında da kimse duramıyor. Merkez bankaları ve hükümetler şu andabu konuda sıkı çalışmalar yapıyor. Kripto paralar yok olmayacak ancak çok da uzun olmayan bir vadede belirlidüzenlemelere tabii tutulacağı gerçeği unutulmamalı. 

Türk yatırımcıları için en büyükriskler, Türk ve yabancı borsalar arasında yapılan transferlerde oluşabilecek gecikmelerle anlık fiyat hareket- 


lerinin doğuracağı zarar. Altcoin yatırımcıları hararetle al-sat yapıyor. Ne kadar doğru bir strateji olduğu tartışılır ancak aradaki gecikmeler fiyat hareketlerinden zarar edilmesi riskini taşıyor. 
Şu anda piyasaya tam bir çılgınlık hakim. Ta- biri caizse önüne gelen ICO yapıyor ve en zırtapoz fikirler bile milyonlarca dolar toplayabiliyor. Fiyat hareketleri o kadar tahmin edilemez boyutlarda ki birkaç gün içinde © 100'lerin üzerinde kazançlar yaşandığı gibi büyük çöküşler de yatırımcıları darmaduman edebiliyor. İnternet forumlarındaki gözyaşlarının sebebi genelde bu saçma sapan altcoinler. Büyük bir çoğunluk kayıp yada kazancın 'neden' kaynaklandığını bilmiyor! 1ICO”larla birlikte gelen Pump&Dump (Şişir/At) modası da müthiş tehlikeli. Yatırımcılar bilinçli olarak yalan haberlerle maniple ediliyor (pump) ve o ICO'dan alınan altcoinler yüksek fiyattan satılıyor (dump). Biz borsada buna “keriz silkelemek diyoruz. Şu anda kripto para piyasası o kadar denetimsiz ki bu tür suç sayılacak hareketler rahatlıkla ve açıktan yapılabiliyor. 
Hatta bazı mecralarda bu hareket tarzı savunuluyor bile: “Salak olmayın canım araştırın işte...” 
Bu “piyasa'risklerinin yanında bir de güvenlik sorunu var ki oda cüzdanların ve kişisel şifrelerin korunmasıyla alakalı. Yapılan işlemler geri alınamadığı için olası yanlış transferlerde paranızın geri gelmesi karşı tarafın insafına kaldığın- dan, önümüzdeki dönemde kripto para ile hizmet verecek sitelerde dolandırıcılar türeyecek. 


EN BÜYÜK 10 KRİPTO PARA 


GÜVENLİ YATIRIM NASIL YAPILIR? 

Evet, riskler çok fazla ancak kazanç da bir o kadar çok. Bu nedenle ucundan kıyısından bir şekilde kripto para yatırımı yapmaya karar verdiyseniz kendinizi sıkı bir eğitime hazırlamanız gerekiyor. Bu piyasa çok vahşi; temel değerler, bilançolar ya da en azından kripto paranın değerini belirleyecek bir sistem olmadığı için fiyatlar tamamen içgüdüsel. 2000'de patlayan dot-com balonu döneminde de insanlar sadece fikir halindeki hayallere milyarlarca dolar yatırmış ve sonu feci olmuştu. Burada aynı filmi izler miyiz bilmiyoruz ancak “herkes aldığı ve fiyatlar çok arttığı” için yeni bir yatırım aracına yatırım yapılacaksa kaybetmerriskini de önceden hesaba katmak gerekiyor. Bu nedenle öncelikle büyük paralar yatırmadan sistemi çözmek, işlemlere alışmak için küçük miktarlarla denemeler yapmakta fayda var. İnternetteki pump&dump hareketlerini takip etmek yararınıza; ister kaçınmak ister faydalanmak için. Ve yeni ICO”ları iyi incelemek şirketin ne yaptığını anlamaya çalışmak gerekiyor. 
Bütün bunlarla kim uğraşacak diyen kesim altcoin dünyasına bodoslama dalabilir tabii. Kim bilir şansına servet de yapabilir... 

Şuanda kripto para yatırımıyla ilgili en önemlisorun şu: Bir sabah uyandığınızda borsanız kapandıysa (yasal hiçbir engel yok), on-line cüzdanınız uçtuysa, geçmiş olsun deyip bir bardak su içmekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey olmaması. 


Sıra Coin/Token Büyüklük Açıklama (Milyar $) 
1 Bitcoin $239,2 Sadece 21 milyon adet üretileceği için ilk sanal para en iyi 
değer deposu ama hâlâ fazlasıyla oynak. 
2 Ethereum $128,/7 Akıllı sözleşmeler (sözleşme şartlarını otomatik olarak yerine 
getiren programlar) için bir blockchain. Token çılgınlığını M4 başlattı. 
3 Ripple $711 Çıkardığı XRP parası hızla değerlendi. Uluslararası elektronik 
.ğ para transferlerinin yavaş, opak ve pahalı dünyasını alt üst 


etmek istiyor. Şimdiden 75 banka ortağı var. 


Bitcoin para transferlerini daha hızlı ve ucuz hale getirme vaadi üzerine kurulan yeni kripto para birimi. 


Önde gelen küresel akademisyenler ve mühendislik ekibi 


ii tarafından hakemli akademik araştırmalar üzerine kurulan ilk dü Blockchain projesi olarak lanse ediliyor. 


Daha az enerji yoğun ve blok süreleri daha hızlı olduğu için 


uzun süre kendini Bitcoin'in altınına karşı 'dijital gümüş” olarak pazarladı. 


4 Bitcoin Cash (e) $42 

5 Cardano $21,8 
6 Litecoin $13,/ 
7 NEM $13, 


Japonya'da popüler bu sanal paranın şirket versiyonunu şu 


“ anda bankalar test ediyor. Birçok Batılı sanal para heveslisi ne olduğunu bile bilmiyor. 


Arkasında Çin hükümetinin bulunduğu söyleniyor ve Çin'in Ethereum'u olarak lanse ediliyor. 


Ripple'ın XRP'sinin bankasızlara yönelik hizmetleri -para 


A havalesi, mobil para hedef alan kardeşi. Kurucusunun sorunlu Mt. Gox ile bağlantısı vardı. 


Bitcoin ve Ethereum, Nesnelerin İnterneti mikro ödemeleri için fazla pahalı ve yavaş olabilir. (OTA bir gün dünyanın dört bir yanındaki fitbitlerin talep ettiği bir şey haline gelebilir. 


Blockchain.info 

En popüler Bitcoin cüzdanlarından biri. Bu cüzdana herhangi bir tarayıcıdan veya akıllı telefondan erişilebilir. Tarayıcı kullananlar, 

iki aşamalı kimlik doğrulamasını etkinleştirebilirken, mobil kullanıcılar da cüzdan uygulaması her açıldığında PIN kodu sorma özelliğini etkinleştirebilir. 


Bread Wallet 

Bread Wallet basit bir mobil 
Bitcoin cüzdanı. App Store'da veya Google Play'de bulunuyor. 
Kullanıcılar bağımsız olduğundan bitcoin gönderip alırken kullanılabilecek bir sunucu bulunmaz. Kullanıcılar paralarına istediği zaman erişip kontrol edebilir. 


Mycelium 

Mobil Bitcoin cüzdanı kullanmak isteyen ileri düzey kullanıcılar için Mycelium önerilebilir. Ancak cep telefonunuza indirmeden önce orijinal app'i indirdiğinizden emin olun, yani mycelium.com'daki indirme adresini kullanın. 


Copay 

BitPay tarafından oluşturulan 
Copay'a masaüstü, mobil veya çevrimiçi bir ara yüz üzerinden erişebilirsiniz. Copay'in en önemli özelliklerinden biri ise çoklu imzalı bir cüzdan olması. 


Jaxx.io 

Ether, Ether Classic, Dash, DAO, Litecoin, REP, Zcash, Rootstock, Bitcoin cüzdanı ve kullanıcı ara yüzü. ShapesShift özelliğiyle 
Bitcoin, Ether ve Altcoinler arasında dönüştürme yapmaya olanak sağlar. 


Armory 

Açık kaynak kodlu bir Bitcoin masaüstü cüzdanı. Armory'nin bazı özellikleri arasında soğuk (çevrimdışı) depolama, çoklu imza seçeneği, tek seferlik yazdırılabilir yedekleme, çoklu cüzdan ara yüzü, GPU'ya dayalı cüzdan şifreleme, şifreyi içe aktarma ve daha fazlası yer alıyor. 


Ledger NanoS 

Windows, OS X veLinux uyumlu.Büyük miktarda Bitcoin depolamak için ideal bir donanım cüzdanı. Casus yazılımlardan etkilenmez ve şifrelerinizi her daim güvende tutarak paranız için sağlam bir kasa görevi görür. 


Trezor 

Trezor Satoshi Lab tarafından 
2013 yılında piyasa sürülen ve açık 
kaynaklı geliştirilen bir Bitcoin donanım cüzdanı. 


Green Address 

Yeni başlayanlar için iyi bir tercih olan, kullanıcı dostu bir Bitcoin cüzdanı. Masaüstü, çevrimiçi veya mobil olarak Chrome, iOS ve Android için sunulan uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. 
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A A ŞAN ME LE ŞA ME MA GERÇEK FUTBOL HİKÂYELERİ 


İtalya'nın kasabadan hallice kenti Benevento'nun futbol takımı kırılması güç bir rekora imza attı. Dile kolay, tam 14 hafta bir puan bile almayı başaramayan Benevento, artık Avrupa futbolunda mağlubiyet denince akla gelen ilk takım. Kulübün Başkanı, kötü gidişat için şehrin üzerinde dolaşan cadıları 
suçladı. Ancak 2018, 'Cadılar'a uğurlu geldi. 17 
mağlubiyetten sonra arka arkaya iki maç kazanarak yedi puana ulaşan Benevento, eğer kümede kalmayı başarabilirse bu kez tarihi düzden yazacak! 


YAZI GÖKHAN İLKER gokhan.ilker©oyahoo.com 


Benevento, Güney İtalya'nın “Camorra'sıyla (Napoli mafyası) meşhur şehri Napoli'ye sadece 50km uzaklıkta küçük bir şehir. Napoli'nin kuzeydoğusundaki şehrin nüfusu yaklaşık 62 bin. Aslında şehirden çok, büyük bir kasaba gibi. Efsaneye göre Romalılar, M.Ö. 275'te, rüzgâr sayesinde kazandıkları savaştan sonra şehrin ismini Malevento'dan (Kötü Rüzgâr) Benevento'ya (İyi Rüzgâr) çevirmiş. Tarım kenti Benevento lezzetli üzüm, şarap, zeytin ve tütünleriyle tanınıyor. Şehrin takımının da bir rüzgâr gibi esmesi bekleniyordu ama olayların pek beklenildiği gibi gelişmediği ortada. 

12 yıl öncesine gidiyoruz... Kulüp, 2006'da Başkan Older Tescari yönetiminde iflas etti. Bir mucize beklenirken İtalya'nın en zengin isimlerinden, enerji alanındaki yatırımlarıyla tanınan Vigorito Kardeşler ortaya çıktı. Oresto Vigorito başkanlık koltuğuna otururken, Ciro Vigorito kulübün altyapısının başına geçti. Kardeşlerin sihirli parmaklarıetkisini gösteriyordu. Cadılar şehri olarak bilinen Benevento'da sihir ortaya çıkmıştı. 

Bundan yaklaşık 10 yıl sonra Serie C'de (İtalya 3. Ligi) fırtına gibi esmeye başlayan Benevento, İtalya futbol tarihine damga vurdu. 15 ayda Serie C'den Serie A'ya yükselen takım adeta bir rüyayı yaşıyordu. Serie C'de şampiyon olduktan sonra Serie B'de #üncü sıradan play-off'a katılan Benevento'nun rüyasının önünde sadece beş maç vardı. Spezia'yı 2-1 geçerek yarı finale kaldılar. Peruggia ile karşılaştıkları yarı finalin ilk maçını evlerinde 1-0 kazandılar. Deplasmandaki ikinci maç 1-1 bitti. Artık finaldeydiler. Carpi deplasmanındaki finalin ilk ayağı 0-0 beraberlikle kapandı. Yüreklerin güm güm attığı finalin ikinci ayağında sağ bek Lorenze Venuti'nin 32'nci dakikadaki ilk asistini Romen golcü George Puscas gol yaptığında Cigo Vigorito Stadyumu'nun tribünlerindeki 14 binden fazla sarı-kırmızılı taraftar için bayram başlamıştı. 

Benevento tribünlerinin sevilen ismi Lorenzo Cigarri, finalin oynandığı 8 Haziran 2017'yi, “Muhteşem bir gündü. Annem ve büyükannem bile TV başında maçı izliyordu. Akşam eve geldiğimde çoğu zaman hayata küsmüş gibi duran büyükannemin elinden çıkan en muhteşem Ravioli'yi (Et, peynir, domates, pesto sos gibi farklı harçlarla hazırlanan bir tür İtalyan mantısı) yedim.” diyerek anlatıyor. Stadyumda ise her yer yanıyordu. Yaklaşık 15 bin Beneventolu hayatlarınınen muhteşem gününün her saniyesini doya doya yaşıyordu. Kimse tribünlerden ayrılmak istemiyordu. Ter içindeki gömleğinin kollarını sıvayan Oresto Vigorito, gazetecilere, “Kardeşimle birlikte Benevento'yu hak ettiği yere taşıyacağımızın sözünü vermiştik. Bugün iki kardeş olarak bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Serie A'da 


yolumuza takımın teknik patronu Marco Baroni ile devam edeceğiz. 
Bizim Higuain ve Dybala gibi yıldızlarımız olmayacak ancak bizim takımı için her şeyini ortaya koyan bir teknik adamımız ve isimsiz kahramanlarımız olacak.” dedi. 

Gerçekten de öyle oldu. Napoli'nin Maradona ile şampiyonluk gören kadrosunda yer alan 54 yaşındaki Marco Baroni dışında neredeyse takımın tamamı değişti. Benevento tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselirken, takımın başarısında rol sahibi olan çoğu kiralık oyuncuların büyük kısmı evlerine geri döndü. Attığı 21 golle Serie B'de gol kralı olan Fiorentinalı Fabio Ceravolo bu dalgada yer alan isimlerden biriydi. Playoff final maçlarında oynayan 14 oyuncudan sadece altısı kadroda kalabildi. Tam 21 oyuncu takımdan ayrıldı. Kiralıktan geri dönenler dahil kadroya 26 yeni oyuncu katıldı. Başkan Vigorito'nun kiralık stratejisidevam ediyordu. Juventus'tan kaleci Alberto Brignoli, Lazio'dan Danilo Cataldi ve Cristiano Lombardi, Sassuolo'dan Pietro lemmello ile Newcastle'dan Achraf Lazaar'ın da aralarında bulunduğu 10 oyuncu kiralandı. Kiralık oyuncuların dışında transfere yaklaşık 23 milyon avro harcandı. Inter Ul9'dan stoper Andrew Gravillon için dört milyon, Perugia'dan sol bek Gianluca Di Chiara üç milyon ve Hollanda ekibi Heracles Almelo'nun golcüsü Samuel Armenteros ise iki milyon avroya Beneventolu oldu. 

Başkan Vigorito'nun kiralık oyuncularla yakaladığı başarı serisi devam edecek miydi? Sezon başlangıcı bir felaketti. İtalya Kupası'nın üçüncü turunda Serie B ekibi Peruggia'ya evlerinde 4-0 mağlup olarak elendi. Paniğe gerek yok sesleri hakim olmuştu. Önemli olan kuruldukları 1929'dan beri ilk kez çıktıkları Serie A maçlarında- ki performanslarıydı. Sampdoria'ya misafir oldukları ilk maçı Fabio Ouagliarella'nın attığı iki golle 2-1 kaybettiler. Tek teselli maçın 15'inci dakikasında Amato Ciciretti'nin ayağından attıkları goldü. En azından gol atmayı becerebiliyoruz diye seviniyorlardı. Keşke öyle olsaydı. Tam beş hafta gol atamadılar. Yenilgiler üstüste gelince takım, kötü kaderi kabullenen kaybedenler ordusuna dönmüştü. Toplamda 10 gol yedikleri Napoli (6-0) ve Roma (4-0) maçları cesaretlerini de kırmıştı. 

Tam 14 hafta boyunca karşılarına çıkan her takıma yenildiler. Artık bahis yorumcuları bile Benevento'ya doğrudan mağlubiyet yazıyordu. Kuponlarda bile makus talihleridönmüyordu. 15'inci haftaya kadar sadece sekiz gol atmayı becerebildiler. Tam anlamıyla felaketti. Buarada dokuzuncu haftada 3-0 kaybedilen Fiorentina maçı Marco Baroni'nin Benevento kariyerinin sonu oluyordu. Takımın başına futbolculuğunda alt liglerin ele avuca sığmayan ofansif orta sahası, 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Kötü gidişatla ilgili Başkan Vigorito şöyle diyor: “Asıl suçlanması gereken, bu kulübün üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olan kötü etkilerdir, yani cadılar!” 


Palermo'nun 38 yaşındaki genç hocası Roberto De Zerbi geliyordu. 
Zerbi'nin sihirli değneği yoktu. Beş maç da o kaybetti. 14 haftayı sıfır puanla geçerek Manchester United'ın 13 haftalık rekorunu kırarak, Avrupa'nın beş büyük ligindeki en kötü başlangıç rekorunun sahibi oldular. 14 mağlubiyet alarak Avrupa'nın en formsuz takımı unvanının sahibi olan Benevento'da Başkan Oreste Vigorito, takımın durumu hakkında herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Logosunda cadı figürü bulunan kulübün durumuna neden olarak şehrin üzerinde dolaşan kötü güçleri gösterdi. Asla pes etmeyeceklerini ve ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Oreste Vigorito, “Asıl suçlanması gereken, bu kulübün üzerinde kara bulutların dolaşmasına neden olan kötü etkilerdir, yani cadılar. Evet, bu doğru. Batıl inançları olan biriyim,” diyerek takımının kötü formunu cadılara bağladı. Benevento cadılarlaözdeşleşmiş bir şehir. Lakaplarının “stregoni” yani cadılar olmasının sebebi ise şöyle: Sabato Nehri'nin yakınında yaşayan Paganlar ve Lombardlar dini törenler düzenlerdi. Bu ritüellerde bazı kadınlar etrafta zıplayarak çığlıklar atar ve ağaçlara yılan asardı. Katolikler bu dini törenleri şeytani buldukları için Benevento'yu 'cadılar şehri? olarakandı. 

Sonunda “o kutlu gür, 3 Aralık 2017 geldiğinde, Benevento'da hava bile değişmişti. Yağmur yoktu ve oldukça temiz bir İtalyan sabahına uyandılar. Sıcak ekmekler pişti. Pizzalar fırına verildi. Üzerine harika soslar dökülen makarnalar, çatal-kaşık sesleri ve şarap yudumlarıyla son yolculuklarına çıktı. Hafta içinde göreve getirilen Gennaro Gattuso'nun teknik direktör olarak ilk sınavına çıktığı maçta konuk AC Milan ilk yarıyı Giacomo Bonaventura'nın 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci devrenin henüz başında play-off kahramanı George Puscas ile maça denge getiren Benevento, 57 dakikada Nikola Kalinic'in golüne engel olamadı ve bir kez daha yenik duruma düştü. 
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Mücadelenin 75. dakikasında Alessio Romagnoli'nin ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kalmasıyla son dakikaları 10 kişi geçiren AC Milan, üstünlüğünü duraklama dakikalarına kadar sürdürdü. Ancak dakikalar 90*5'i gösterdiğinde sahneye Benevento kalecisi Alberto Brignoli çıktı. Milan üç puana çok yaklaşmıştı ki Benevento 9044”te sol taraftan bir frikik kazandı. Son bir umut olarak kaleci Brignoli bile ileri çıktı. Atışı Cataldi kullandı ve kalabalığın arasından çok iyi yükselen Brignoli, kafayla meslektaşı Donnarumma'yı avladı ve 2-2lik beraberliği sağladı. Brignoli'nin kariyerinde attığı ilk gol sayesinde bu sezon ilk kez bir maçı yenilmeden tamamlayan oyuncular ve tribünler çılgınlar gibi seviniyor, Milanlı oyuncular ise şok yaşıyorlardı. Benevento 14 maçlık yenilginin ardından ilk puanını Gattuso yönetiminde- ki Milan'a karşı 90*5'te kaleci Alberto Brignoli'nin attığı kafa golüyle aldı. Brignoli bile inanamamıştı. Maçtan sonra konuşan genç kaleci, “Mutluluğunu tarifedemem. Anlatacak kelime bile bulamıyorum. 
Gözlerimi kapattım, zıpladım ve golü attım.” dedi. 


Benevento'nun ilk puanı İtalya'da son dakika gelişmesi olarak duyuruluyordu. Flaş haber olarak verilen Brignoli'nin golü dünya üstünde milyonlarca kuponu yatırmıştı. Tamam, şimdi oldu derken arka arkaya gelen üç mağlubiyet yine heveslerini kırdı. Olmuyordu... Bir türlü şeytanın bacağını kıramıyorlardı. 2017'nin son günleri artık bir şeylerin değişeceğinin habercisiydi oysa. Düşme potasının uzağında gününü gün eden Verona ekibi Chievo geldiğinde tekrar aynı duygular hissediliyordu. 2017 kötü kapanmayacaktı. Hayır, bu kadarı fazla olurdu. Sürüncemede kalan maç 64”te Marco D'Alessandro'nun asistini Massimo Coda filelere yuvarladığında kararını verdi. Bu cadılar artık çok olmuştu. İşte ilk üç puan bu golle geldi. O güzel kasabada kışın ortasında bahar havası yaşanıyordu. Fikstür de göz kırpıyordu. Futbolcuların cadıları şehre yaklaştırmamak için ciddi çabası vardı. Ancak Cenova'nın güçlü ekibi Sampdoria, donanması, topu ve tüfeğini alıp şehre gelmişti. İlk altının içinde yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayan Sampdoria için tek yol galibiyetti. Unutulan tek şey aynı yoldan Benevento'nun da ilerlediğiydi. 

Bu arada kış transferinde Slovenlerin gözde takımı Maribor'un stoperi Jean-Claude Billong 2,1 milyona transfer edildi. Antalyaspor'dan kırmızı kart canavarı Sandro'nun da kadroya katılacağı söylentileri bu yazı yazılırken devam ediyordu. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Benevento Başkanı Oreste Vigorito ise devre arasında transfer yapacaklarını açıkladı. Vigorito, “Transfer yapacağız. Benevento, elini cebini atmamakla suçlanacak bir kulüp değil. Ayrıca transfer yapsan da kazanamayabilirsin. Ancak eğer transfer konusunda netsen transfer yaparsın. Diğer türlü parayı Afrika'ya yolla, çok daha iyi. Bizim sportif direktörümüz yok ama teknik çalışanlarımız, gözlemcilerimiz, danışmanlarımız var.” diye konuştu. 

Benevento cadılarının her zaman kötü planları olduğunu düşünmüyorum. Nitekim 6 Ocak Cumartesi günü cadılar bu kez yardım için Ciro Vigorito'nun üstünde süpürgeleriyle uçuyordu. Ligin ilk haftasına Benevento galibiyetiyle (2-1) başlayan Sampdoria yine galibiyet için sahaya çıktı. Bekledikleri gibi bir ilk yarı oluyordu. 4541'de ise 24 yaşındaki hücumcu Gianluca Caprari'nin ayağından gelen gollesoyunma odasına (0-1) önde gittiler. Ancak cadıların üfürdüğü nefesin etkisiyle uçan adam Massimo Coda (1-1) 69'da ortaya çıktı. Co-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Oreste Vigorito 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da'nın durup duracağı yoktu. 84te takımının ve kendisinin 2. golünü (©2-1) ağlara gönderdi. O dakika eğik başlar kalktı. Coda tek başına bir şehrin başkaldırışına imza atıyordu. Gerçekten durmaya niyeti yoktu. 
Skor tabelasında 90*1 gözüktüğünde bu kez enfes bir ara pasıyla Enrico Brignola'ya Benevento'nun üncü golünü (3-1) attırdı. Üç dakika sonra Sampdoria adına farkı azaltan golü atan Dawid Kownacki sevinmedi bile. Evet, 15 hafta tek puanı bile olmayan Benevento, 20'inci haftada yedi puanla tabelanın dibinde (20. sırada) bulunuyor. Ancak umutsuz değiller. Hemen üstlerindeki Hellas Verona ile 6 (13 puan), 
18 ve 17'inci sıralardaki Crotone ve SPAL ile aralarında sekiz puan bulunuyor. Yazının başında da dediğimiz gibi bir mucizeye imza atıp bu noktadan Serie A'da kalmayı başarırlarsa gerçekten tarih yazacaklar. 


. 
5 <A > >i 
Sampdoria karşılaşmasından 3-2lik galibiyetle ayrıldılar. 
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“'DURUŞUNUZU' KORUYUN 


YENİ SEZONDA HER NE KADAR RENKLERDEN YANA ZENGİN OLSAK DA, SİZ YİNE DE KIŞ GÜNLERİNE EN İYİ ŞEKİLDE EŞLİK EDEN KOYU TONLARDAN VE İDDİALI TASARIMLARDAN VAZGEÇMEYİN. ÖZEL TASARIM” DESENLİ VE ÇİZGİLİ TAKIM 


ELBİSELERİN VE İŞLEMELERİN HÂKİMİYET SÜRECEĞİ YENİ SEZON TASARIMLARI SİZİ DE FARKLI KILACAK. 


Moda Editörü Fotoğraf 


DUYGU ALTIPARMAK ÖMER FARUK GÖKALP 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kazak COS 350 TL fular SUMEJJA 119 TL pantolon HATİCE GÖKÇE 750 TL ayakkabı HATİCE GÖKÇE 1.250 TL 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gömlek EMRE ERDEMOĞLU 1.200 TL triko kazak EMRE ERDEMOĞLU 1.400 TL pantolon EMRE ERDEMOĞLU 1.700 TL kemer EMRE ERDEMOĞLU 1.500 TL 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gömlek EMRE ERDEMOĞLU 1.200 TL gömlek (dıştaki) COS 225 TL 

pantolon EMRE ERDEMOĞLU 1.900 TL kemer EMRE ERDEMOĞLU 1.500 TL 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ceket SERDAR UZUNTAŞ 10.250 TL triko kazak COS 350 TL pantolon SERDAR UZUNTAŞ 1.950 TL 


ceket SERDAR UZUNTAŞ 2.500 TL gömlek SERDAR UZUNTAS 1.250 TL pantolon SERDAR UZUNTAŞ 2.750 TL yüzük SERDAR UZUNTAŞ 250 TL 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kaban EMRE ERDEMOĞLU 5.500 TL triko kazak EMRE ERDEMOĞLU 1.400 TL pantolon EMRE ERDEMOĞLU 1.800 TL kemer EMRE ERDEMOĞLU 1.500 TL 


A 


119 


120 ESO 02:18 


ceket HATİCE GÖKÇE 5.500 TL balıkçı yaka triko SERDAR UZUNTAŞ 1.450 TL pantolon SERDAR UZUNTAŞ 1.950 TL 


Saç&Makyaj ONUR MARANGOZ, Fotoğraf Asistanı GÖKHAN KAHRAMAN, Moda Editörü Asistanı ARNO BAĞDASAR, Model MIHAI / Daman Management 


Louis 
Vuitton 


Kaşmir palto, 

3.500 pound; yün ceket, 1.850 pound; 
gömlek, 230 pound; 
yün pantolon, 
600pound 


vg eno 
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Ermenegildo 
Zegna 
Couture 
Trençkot, 5.840 

pound; tişört200 pound; yün pantolon, 


860 pound; deri 
ayakkabılar, 855 pound 


Kışlık tasarımların mutlaka kalın, ağır ve koyu tonlarda olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bizce böyle bir kural yok! Bu sezon moda tasarımcıları da bu klasik mevsimsel kısıtlamaları yerle bir etmeyi planlıyor. 
Bu değişimden ilk yararlanan isimlerden biri de Joel Edgerton. 


Fotoğraf 


Joss McKinley 


Moda Editörü 
Grant Woolhead 


JOELEDGERTON, BİTKİN OLMALI. Dile kolay; tam 35 gündür kendi yazıp yönettiği “Boy Erased” filminin setinde. Filmdeki karakterlerinden birini canlandırmasının yanında filmin yapımcılığını da üstleniyor üstelik! 43 yaşındaki Edgerton için bu noktaya gelmenin oldukça uzun sürdüğünü söylemeliyiz. Fakat Avusturyalı aktör, elde ettiği başarının geç gelmesinden pek de şikâyetçi değil. “Bu noktaya çok genç bir yaşta gelseydim; her şeyi mahvedebilirdim, diyor; “Çok fazla ilginin kurbanı olmak savaşta yaralanan bir kazazede olmaya eşdeğerdir, bilirsin. Dürüst olmak gerekirse, ağır ağır ilerleyen bir kariyer küçük hatalarımın göz ardı edilmesini sağladı.” 

Sanatçının bahsettiği bu ağır ilerleyen kariyeri 90'ların ortasında başlamış. 
Sidney'de aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, kardeşi Nash ile birlikte oyunculuk ve tehlikeli sahne dublörlüğü konusunda yeteneklerini sergileyebilecekleri kısa filmler çekme planları yapmaya başlamış. 
Gelgelelim bu planlar Joehin köprüyü geçip büyük yıldızlar ligine girebilmesini ancak 
2010 yılında sağlamış. Lakin bu noktaya 
ulaşana kadar “King Arthur” (2004), “Smokin Aces” (2006) ve 'Star Wars: Episode TII: Revenge ofthe Sith (Luke Skywalker'ın amcası Owen Lars rolünde, 2005) gibi büyük yapımlarda yer almaktan da geri kalmamış. 
Gerçek anlamda yükselmesini ve doğru kişiler tarafından fark edilmesini sağlayan yapımlarsa Gavin O'Connor'ın MMA dövüş filmi Warrior” ve Avusturalya polisiye dizisi “Animal Kingdom” olmuş. 

“Filmlerin ikisi de gişe rekoru kıran filmler değildi,” diyor Edgerton, “Ama sanırım film yapımcıları iyi filmleri izlemeyi seviyor. Hem “Warrior” hem de “Animal Kingdom' beyaz perdeye başarılı bir şekilde yansıtılmış filmlerdi. Bu filmlerin ardından da daha önce hayal bile edemediğim fırsatlar bir bir ayağıma gelmeye başladı. 
Her zaman bir seviye üstümdeki işlere bakar, yer alabileceğimin üzerinde kaliteye sahip senaryoları sahneye yansıtmayı hayal ederdim. Warrior” ve Animal Kingdom” gibi filmler yükselmeme yardımcı olarak daha iyi projelerde yer almanı sağlayan yapımlar.” 

Edgerton hız kesmeden ilerlemeye devam etmiş. Sanatçı “Hunt For Bin Laden tarzı bir gerilim filmi olan “Zero Dark Thirty” 


» 
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(2012), Baz Luhrmann'ın “The Great Gatsby” (2013), Ridley Scott efsanesi “Exodus: Godsand Kings” (2014), “Black Mass” (2015) gibi yapımlarda kamera önünde ve ilk yönetmenlik deneyimi olan “The Gift (2015Yte de kamera arkasında yer almış. 
Psikolojik baskı görmüş bir adamın yıllar sonra saldırganından intikam alışını konu alan film, gişe rekorları kırmamış fakat eleştirmenler tarafından övgü almaktan da geri kalmamış. New York Times filmi “üst düzey *Specimen' olarak nitelendirirken film, Edgerton'ın “Hollywood Kıdemliler Listesi'ne nispeten geç girdiğini de doğrulamış. 

2016 yılına geldiğimizde sanatçı, Jeff 
Nichols'ın 60'lı yıllarda ABD'nin Virginia eyaletinde farklı ırktan bir çiftin evlilikleri nedeniyle tutuklanmasını konu alan “Loving” isimli yapımında Ruth Negga'yla birlikte yer almış. Edgerton, bu yapımdaki Richard Loving rolüyle Global Globe adaylığı kazanmış. Fakat film sanatçıya bir ödülden çok daha büyük bir katkı sağlamış. 
“Bence, “Loving” içimde bir ateş yaktı.” 
diyor Edgerton, “Hakları ve özgürlükleri ellerinden alındığında, insanların hikâyelerinin sadece doğuştan gelen özellikleri nedeniyle bile susturulabildiğinin farkına vardım. Bu da öfkelenmeme sebep oldu.”“Boy Erased” de bu ateşin bir meyvesi. 
Film, eşcinsel olduğu için 19 yaşında ailesi tarafından Arkansas Kilisesi'ne dönüşüm? 
terapisi görmek üzere gönderilen Garrard Conley isimli bir karakterin gözünden beyaz perdeye yansıyor. Edgerton hikâyeyi ilk defa Ocak ayında okumuş. 
“Ana fikri düşündüğümüzde önemli bir iş yaptığımızı bilmek oldukça tatmin edici ve ödüllendirici.” diyor Edgerton, “Her gün bir şeyleri değiştirebilecek yeteneğe sahibiz; insanların yaklaşımlarını ve gizlice zarar veren şeylere ışık tutarak hayatlarını değiştirebilecek yeteneğimiz var.” 

Edgerton güzel konuşan, bilgili ve tutkulu biri. Gelgelelim kimi zaman Avustralyalı oluşu bir yerden patlak veriyor. 
“Filmin yapım aşamasına bakarsak her gün karşılaşabileceğiniz değişmeyen kaosu görebilirsiniz. Bütün filmler öyle.” 
Hollywood'un taban tabana zıt kesimleri oldukça güçlü ve Edgerton da bu kesimden birçok parlak ismi bir listede toplamış. 


Oyuncular arasında Russell Crowe ve Nicole Kidman da bulunuyor ve Conley'nin ebeveynleri rolündeler. YouTube'un öne çıkan genç yeteneği Troye Sivan ve Melbourne doğumlu Flea olarak da bilinen Red Hot Chili Peppers'ın basgitarcısı Michael Peter Balzary de kadroda. 

Edgerton, oyuncu seçiminde kültürel ayrıcalık yapmadığı konusunda son derece kararlı. “Ana karakterlerimden ikisinin Avustralyalı olması tamamen tesadüf.” diyor ve ekliyor “Ve tabii bir de ben varım. Ama kendimi bu işten çıkaramam, değil mi?” 

Eğer kendinizi biraz zorlarsanız “Bright'daki yankılanan bir haksızlık temasını görebilirsiniz. Geçtiğimiz Aralık ayında Netflix'te yayımlanan film ahbap polisler hakkında. Fakat Edgerton'a göre benzerlik aşikâr. “Film bir karışım.” diyerek açıklamaya başlıyor Edgerton “Lord ofthe Rings'le genleri birbiriyle birleştirilmiş bir ahbap polis filmi.” Edgerton filmde Nick Jakoby rolünde; karakter alternatif bir evrende Los Angeles Polis Departmanı'na katılan ilk ark. Bu evrende arklar, yüzyıllar önce “Karanlık Lord'a hizmet etmiş bir cins ve Batı dünyasında ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor. Will Smith tarafından canlandırılan partneri Daryl Ward'sa inatçı bir insan. İki karakter anlaşamasalar da birbirlerine saygı konusunda hiç taviz vermiyor. Aslında film oldukça eğlenceli; bütün yüceliğiyle Will Smith'i silah taşıyan, esprili, kara listesiyle elinde dolaşan biri olarak görmek gerçekten güzel. “Filmin kadrosunun açıklaması ikili tenis maçına katılacağı söylendikten sonra partnerinin Roger Federer olduğunu öğrenmek gibiydi.” 
diyor Edgerton eşleştirme konusunda, “O bir ahbap polis şampiyonu.” 

Birkaç olay olsada Edgerton, Smith gibi patavatsızlığıyla tanınan biri değil. 
“Alaycı esprilerin yer aldığı bir komedide yer almak, gözde bir pırıltı gibi, bana kolay bir şey gibi gelmiyor.” diyor sanatçı, “Ama komik ve iyi espri anlayışına sahip bir insan olduğumu düşünmeyi seviyorum; filmlerinde olanın aksine tepesinde kara bulutlar dolaşan biri olmamayı da.” 
Yazı Charlie Teasdale 
Derleme Kaan Sancar 
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El örgüsü hırka, 
550 pound 
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Brunello 
Cucinelli 


“Prince of Wales'yün palto, 4.010 pound; 
tişört 260 pound; yün pantolon, 590 pound. 
Deriloafer'lar, 540 
pound; Gucci. Çoraplar, 
13 pound; Falke. 
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Canali 


“Prince of Wales'ceket 
1020pound; gömlek, 
250pound;örgü 
yün-ipek kravat 195 
pound; Prince of Wales” 
yün pantolon, 330 
pound;deriloafer'lar, 
500 pound. Çoraplar, 13 
pound; Falke. 
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Prada 


Yün palto, 2.450 
pound; tişört, 
165pound 
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Giorgio 
Armani 


Yün-tiftik kruvaze palto, 3.250 pound; 
kadife pantolon, 590 
pound. Siyah deri loafer'lar, 500 pound; 
Canali. Çoraplar, 
13pound; Falke. 


Fotoğraf Asistanları: 
Eduardo Silva, Matt Baffa 
Moda Editörü Asistanı: 
Michael Cock 

Saç ve Makyaj: Amy 
Komorowski © Art 
Department 

(Axe ürünleri ile.) 
Prodüksiyon: Grace 
Hartnett 

Prodüksiyon Asistanı: 
Amy Knoth 


Efacguine 


Göz Hapsi 


130 ESO 02:18 


HAYATI | 
RENKLENDİRİN 


Kullandığımız aksesuarlar söz konusu olduğunda; çoğu zaman düz renkleri ve sade modelleri tercih etsek de bazen hayata renk katmanın kimseye zararı olmayacağı kanısındayız. Christian Louboutin de bizim gibi düşünmüş ki, yeni serisini tam da bu “kafada? hazırlamış! “Loubitag”la düz renk ve simetrik desen klişesini bozmaktan çekinmeyen Louboutin, ürünlerinin üzerine yerleştirdiği toplumu eleştiren” imgelerle oldukça eğlenceli, aynı zamanda da şık bir görünüm yaratıyor. Açık gözler, rengârenk kalpler ve selfie takıntısını durdurmaya yönelik eğlenceli sloganlarla şekillenen ürünler ipek, naylon ve deri versiyonlarından oluşuyor. 

www.christianlouboutin.com 
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Since 1932, OMEGA has known that the Olympic Games is a stage for dedicated R E ge O R D | N G athletes to reach their dreams. That's why © O LYM P | © D R E AM S we love our role as Official Timekeeper and OMEGA 


why we're so passionate about providing OFFICIAL TIMEKEEPER trusted precision in every single event. 


ÖMEĞA| Boutigue: Abdi İpekçi Cad. No: 65/A Maçka İstanbul Tel: 0212 230 06 71 


